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“Hayır  Var 
Hem  De 
Tiyatrosu  Bile  Var” 

Kültür- Sanat  sayfa  13 


“Aldatılma  Duygusu 
İfade  edilemez, 
Yaşanır!” 

Yaşam  sayfa  19 


Civaka  Azad  û  Demokratik  Bi  Afilinin Çanda  T ecawize  JiHoURakin 


“ULUSAL  VARLIĞINI 
KORUMA  VE 
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OZGURLUGUNU 

SAĞLAMA  ZAMANI” 

Devletin  Kürdistan’ı  askeri işgal,  sö  mürgecilik  statüsü 
Kürt  sorunun  temel  nedenidir. 
Türk  devleti  Kürt  halkına inkar  ve  imha  politikasını dayatarak  Kürt  sorununu günümüze  kadar  çözümsüz bırakıp  derinleştirmiş  ve  ağırlaştırmıştır. 

sayfa  3 

ASLAN,  ‘ERİL  ZİHNİYET 
ÖRGÜTLÜ  KADIN 
GÜCÜNDEN  KORKUYOR’ 

Halk  olarak  uğradıkları  her türlü  baskı  ve  zulme  karşı tanımlama  sorunu  yaşamadıklarını  fakat  bunu  tecavüz  adıyla  isimlendirmenin  yeni  bir kavramlaştırma  olduğunu belirten  Sayın  Arslan,  sadece kadın  bedeni  üzerinden  ifadelendirilen  kavramın  bugün ekoloji,  siyaset,  kültür  vb  her olguya  karşı  yürütülen  bir politik.... 


UlClÜûU® ! 


Temmuz  ayı  sayısı  ile tekrar  sizlerle  birlikteyiz. 
Temmuz  sıcaklığı  gibi  Ortadoğu  ' coğrafyasının  gündemi  de  her  açıdan  sıcak  gelişmelerle  dolu.  Bu sosyal,  siyasal,  kültürel  her  alan açısından  söylenebilir.  Çünkü çelişkilerin  zirvede  birbiriyle  çatıştığı  bir  coğrafyada  yaşanan  gelişmelerde  elbetteki  bunu  yansıtır. 
En  temelde  egemen  güçler  ile buna  karşı  koyma  mücadelesinin  çelişkileri  diyebiliriz . 

sayfa  3 


Barış  Yargılanıyor 

Yaklaşık  dokuz  ay  önce,  Abdullah  Öcalan’ın  çağrısı  ile  Kandil’den  8,  Mahmur’dan ise  üçü  çocuk  olmak  üzere  26  kişi  “Barış elçileri”  olarak  Türkiye’ye  giriş  yaptılar. 
Geliş  sebepleri  Kürt  sorununun.... 

sayfa  4 


Ronakbîren  liberal,  Dem  Dema... 

Ez  qet  guh  nadim  reaksiyonen  raya  giştî  ya tirk  a  li  hemberî  çalakiyen  rojen  dawî  yen ku  tevgera  azadiya  kurd  ji  nü  ve  dan  destpekirin.  Bi  nerîna  min,  dive  her  kurd  jî  wisa bike. 
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Temmuz  2010 


Anne  Öpücüğündeki 
Mucize! 


Yeni  doğan  bebek,  annesinin  öpücüğü  sayesinde  korunuyor!  Yeni ZelandalI  bilim  adamları,  ilk  kez yapılan  bir  çalışmayla  yeni  doğan bebeğin,  annesinin  öpücüğü  sayesinde  korunduğunu  belirledi. 

Araştırmada  bebeklerin,  annelerinin ağzından  çıkan  K12  isimli  iyi  bakteriyi  alıp boğaz  ağrısına  ve  kulak  enfeksiyonuna  karşı dirençli  hale  geldikleri  tespit  edildi. 


New  Zealand  Herald  gazetesinde  yayınlanan  ve  Otago Üniversitesi'nce  yapılan çalışmada,  araştırmacılar yeni  doğan  bebeklerin  annelerinin  ağzından  geçen  faydalı  bakteri  sayesinde  boğaz ağrısı  ile  kulak  enfeksiyonuna  karşı  korunduğunu  tespit ettiler. 

Daha  önce  böyle  bir  araştırma  yapılmadığını  belirten araştırmacılar,  çalışmaya katılan  kadınların  doğal  lastreptococcus  salivarius  K12 isimli  bakteriyi  taşıyanları belirlemek  için  testten  geçtiklerini  ifade  ettiler. 

Bakterinin  vücutta  kalıp kalmadığını  öğrenmek  için annelerinden  bakteriyi  alan  bebeklerin  önce her  hafta,  daha  sonra  ise  6  haftada  bir  kontrol  edileceğini  belirten  araştırmacılar, bebek  büyüdükçe  takip  edilemeyeceğini, ancak  bu  çalışmanın  gelecek  araştırmalarıntemeli  olabileceğini  açıkladılar. 


Araştırma  Merkezi 


Balinanın  Dışkısıyla 
Dünyaya  Yaptığı  iyilik 


Balinaların  dışkısı  sayesinde  her  yıl  40.000  otomobilin  yarattığı  karbondioksit  emisyonu  yok oluyor. 

İspermeçet  balinaları,  dışkılarıyla gezegeni  temizliyor.  AvustralyalI  biliminsanlarının  yaptığı  araştırmaya göre,  Güney  Okyanusu'nda  yaşayan 12.000  balinanın  dışkısı  sayesinde her  yıl  40.000  otomobilin  yarattığı karbondioksit  emisyonu  yok  oluyor. 


Daha  önce  atmosferde  sera  etkisine yol  açan  ve  küresel  ısınmaya  neden olan  karbondioksit  gazını,  nefes  verişlerinde  saldıkları  için  suçlu  olarak gösterilen  balinalar,  böylece  'aklanmış'  oldu.  Sayıları  120.000'den fazla  olması  gereken  ispermeçet  balinaları,  balina  avcılığı  yüzünden,  nesillerinin  tükenmesi  tehlikesiyle  karşı karşıya. 

Araştırma  Merkezi 


Güneşin  Sesi 
Keşfedildi 
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Sayısız  şarkıya  ilham  kaynağı olan  Güneş’in  kendi  sesi  olduğu keşfedildi. 


Sheffield  Üniversitesi'nden  astronomlar,  Güneş'in  dış  yüzeyindeki manyetik  dalgaların  müziğe  benze¬ yen  ahenkli  sesler  çıkardığını  keşfetti. 

Dalgaların  uydu  görüntülerini  inceleyen bilim  adamları,  görünür  titreşimleri  sese dönüştürerek  ve  frekansı  arttırarak, Güneş'in  çıkardığı  sesleri  insanların  algılayabileceği  şekilde  yeniden  oluşturmayı başardı. 

Solar  Fizik  araştırma  grubunun  başında bulunan  profesör  Robertus  von  Fay-Siebenbürgen  "bu  kadar  güçlü  bir  kaynak¬ 


tan  bu  tarz  sesleri  duymak  çok  güzel  ve heyecan  verici"  şeklinde  konuştu. 

İngiliz  Gazetesi  Daily  Telegraph'ın  haberine  göre,  araştırmacılar  Güneş'ten  gelen bu  sesleri,  Güneş'te  son  zamanlarda  artan solar  aktiviteye  bağladı.  NASA'dan  geçtiğimiz  günlerde  yapılan  açıklamada,  2013 
yılında  büyük  bir  Güneş  fırtınası  olacağı  ve Dünya'yı  etkileyeceği  belirtilmişti 


Araştırma  Merkezi 


Tann  Parçaağımn  Sesi  Duyuldu 


İsviçre’nin  Cenevre  kentindeki,  dünyanın  en  büyük  bilim  kuruluşu  CERN’de  yapılan  Atlas Deneyi’nde  Büyük  Hadron  Çarpıştırıcısı  aracılığıyla  ‘Tanrı  parçacığfnın  sesi  duyuldu. 
Bilim  insanları  atomun  içinde  olduğuna  inanılan  ve  maddenin  özünü  oluşturan  bu  parçacığı  keşfetmek  amacıyla  27  kilometrelik  tünelde  protonları  çarpıştırıyor,  bu  çarpışmalardan  gelen  ses  verilerini  müzisyenlerle  birlikte  yorumluyor. 

Büyük  Hadron  Çarpıştırıcısı  Ses  Projesi  kapsamında  ölçülen  seslerin  tonu  ve  seviyesi,  çarpışmanın  karmaşıklığını  ve  ortaya  çıkan  enerjinin  büyüklüğünü  göstermekte  uzmanlara  çok büyük  fayda  sağlıyor. 

Şarap  şişesi  içindeki  bozuk  paraların  sesi  gibi. 

Tarnı  Parçacığı'nın  sesinin  bir  şarap  şişesi  içindeki  birkaç  bozuk  paranın  çıkardığı  sese benzediği  belirtiliyor. 

Bu  yaz  sonuna  kadar  Ses  Projesi'nden  çok  fazla  verinin  toplanıp  diğer  veriler  ışığında değerlendirilmesi  planlanıyor.  Ses  projesiyle  birlikte  fizik  dışındaki  bilim  dallarında  da  sesleri  gözlemlemenin  öneminin  artacağı  düşünülüyor. 


Araştırma  Merkezi 
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Gönül  isterdi  ki  bu  gelişmeler  insanca,  daha demokratik  koşullarda,  barış  içinde  bir  arada yaşamanın  vesilesi  olsun  ama  bu  oldukça  iyim¬ ser  iyi  niyet  temenisi  karşısında,  tv  ve  gazetele¬ re  baktığımızda  böyle  bir  zamanı  yaşamak  istemediğimizden  eminiz  tabiî  ki. 

Dağlarımız  yine  bombalanıyor,  gerilla  güçleri  ‘ulusal  varlığını  koruma  ve  özgürlüğünü  sağlama’  aktif  savunması  içerisinde,  topraklarında  yaşamak  isteyen  halkımız  her  gün  bombalar  karşısında  direnmek  zorunda  kalıyor,  sokakta  çocuklarımız  kurşunlanıyor,  kadın  katliamlarının  yanı  sıra,  tarihin  en  çirkin  kirli  uygulamalarından  ibaret  olan  tecavüz  kültürü  kendisini  cinsel,  siyasal,  kültürel  her  alanda  yaşatmaya  devam  ediyor. 

Tarihte  yaşanmış  olan  tüm  savaşların  en  çirkin  olan  yanı kendisini  toplumsal  alt  üst  oluşlarda  gösterir.  Gerçekleştirilen savaşlarda  toprakların  bombalanması,  insanların  öldürülmesi  ve  en  kötüsünden  yaşanan  acıların  daha  nice  yüzyıllar boyunca  devam  etmesi,  tahribatların  kolay  kolay  giderilememesi  çok  uğraş  gerektirir,  emek,  örgütlenme  ve  toplumsal  güç gerektirir.  Çünkü  yaşanan  saldırıların  kimliksel,  kültürel,  siyasal  yanları  kolay  oluşturulamaz. 

Bizde  bu  sayımızda  yaşanan  gelişmelerin  siyasal,  sosyal ve  kültürel  boyutlarını  her  alandan  bir  kez  daha  sizler  için araştırıp,  kaynağına  ulaşmaya  çalışarak  hazırlamaya  çalıştık. 
Ana  gündem  maddelerimizde  Kürt  Kadın  Hareketinin  dağda, şehirlerde  her  alanda  süreç  karşısında  içerisine  girmiş  oldukları  aktif  savunma  örgütlenme  çalışmalarını  ele  almaya  çalıştık,  içinden  geçtiğimiz  sürecin  politik  çizgisinin  nasıl  değerlendirildiğini  ve  Kürt  Kadın  Hareketi  tarafından  başlatılmış olan  “özgürlük  mücadelesini  yükseltelim,  tecavüz  kültürünü aşalım”  kampanyasının  eylem  ve  etkinliklerini  aynı  zamanda kampanya  hakkında  ki  görüşleri  alarak  sizlerle  ulaştırmaya çalıştık. 

Yürütülen  “özgürlük  mücadelesini  yükseltelim,  tecavüz kültürünü  aşalım”  kampanyası  özellikle  Türkiye  Kürdistan gündemini  kaplıyor,  kampanya  etkinlikleri  her  gün  daha  gelişkin  bir  düzey  ortaya  çıkartıyor,  kampanya  çalışmasının  en önemli  yanı  özellikle  savaşla  birlikte  toplum  üzerinde  devletin yürütmüş  olduğu  çirkin  politikaların  daha  fazla  deşifre  edilmesi  ve  bunun  üzerinden  güçlü  bir  örgütlenmenin  oluşturulması  oluyor.  Tabiki  bilinçlendirme  çalışmaları  da  önemli  bir ayağını  oluşturuyor  ve  her  geçen  gün  bu  konuda  gelişmelerin yaşandığı  aşikar,  bilinçlenme  gelişecek  karşı  saldıların  önünü alarak  güçlü  bir  savunma  durumunu  ortaya  çıkartacaktır. 
Tabiki  kampanyanın  en  önemli  bilinçlendirme  yanı  tecavüzün bir  kültür  olarak  tanımlanmasıdadır.  Tecavüzün  de  bir  tarihi¬ nin  olduğunu  sizler  için  Nevvroz  Ceren  yazdı,  dosya  bölümünde  okuyacağınız  yazı  bu  konuda  sizi  konu  hakkında  biraz  daha aydınlatacak,  varsa  çelişkilerinizi  giderecektir  diye  düşünüyoruz. 

Kimliğini,  varlığını,  onurunu, kültürünü  tüm  yaşamını  saldırılar  karşısında  korumanın  en  temel  şartı  kendini  savunabilmektir.  Güçlü  savunma  demek  örgütlenme  araçlarını  en  iyi  bir şekilde  kullanmayı  gerektirir.  Kürt  halkının  tüm  güçleriyle  bu konuda  önemli  bir  çaba  ve  direniş  içerisinde  olduğunu  tüm dünya  kamuoyu  görüyor. 

Bu  yıl  sivil  toplum  örgütleri  istanbulda  bir  araya  geliyor. 
Toplantıların  ardından  Dünya  Kadın  Yürüyüşünün  öncülüğün¬ de  gerçekleşecek,  gazetemiz  elinizde  olduğunda  yürüyüş hakkında  bir  izleniminiz  elbetteki  olacak  fakat  biz  sizin  için Dünya  Kadın  Yürüyüşü  hakkında  biraz  daha  ayrıntıda  bilgilendirmeyi  amaç  edinerek  bu  sayımızın  dünya  gündeminde Dünya  Kadın  Yürüyüşünün  kuruluşu,  amaçı  vb  konuları  içeren birropörtaj  hazırladık. 

Kültür-Sanat  sayfamızda  tüm  yönelimlere  rağmen  kendisini  yaşatan  Kürt  tiyatrosunun  direnişi  ve  gelişimini  konu alanTiyatro  Jiyana  Nu  ekibinin  üyesi  olan  Rugeş  Kırıcının  akıcı üslubundan  okuyabilirsiniz. 

Ekoloji  sayfamızdaki  konumuz  Uranyum  kaynakları  ve siyasetteki  rolü  üzerinedir.Dünya  siyesetinin  ekonomik  çıkarlar  üzerinden  şekillendirilidiği  göz  önüne  alınırsa  konunun çarpıcılığı  görülecektir. 

Yaşamın  en  temel  çelişkisi  olan  cinsler  arası  eşitsizlğin çelişkisi  kendisini  evlilik  ilişkilerinde  çok  somut  gösterebiliyor.  Toplumsal  cinsiyetçi  mantığın  hakim  olduğu  evlilik  ilişkilerinde  erkeğin  her  şeyi  yapmayı  kendinde  hak  görmesi  sonucu  pek  çok  sorunun  yaşandığını  biliyoruz.  Bu  konuda  çok  tanıdık  bir  durumdur  diyebiliriz  erkeğin  ilişkilerinde  dürüst  ve samimi  olmaması,  işte  yaşam  sayfasında  eşi  tarafından  aldatılan  bir  kadının  yaşamış  olduğu  travmayı  çok  samimi  bir  şekilde  bizlerle  paylaştığını  göreceksiniz. 

Yeni  bir  sayıda  görüşmek  umuduyla  barışı  çok  yakınımız¬ da  bulma  gücüyle  dolu  olalım  diyoruz. 


‘Ulusal  Varlığını  Koruma  ve 


•  • 


Özgürlüğünü  Sağlama’  Zamanı! 


KJB  Koordinasyon  Üyesi  Ro nahi  Serhat  ile  Hareket  olarak  içine  girmiş  oldukları yeni  dönem  özellikleri  ve demokratik  özerkliğe  dair yapılan  röportajı  sizlere  sunuyoruz. 

‘Özgürlük  Hareketinin  yeni  dönemi başlatmasının  nedenleri  nelerdir? 

Devletin  Kürdistan’ı  askeri  işgal,  sö mürgecilik  statüsü  Kürt  sorunun  temel nedenidir.  Türk  devleti  Kürt  halkına  inkar ve  imha  politikasını  dayatarak  Kürt  sorununu  günümüze  kadar  çözümsüz  bırakıp derinleştirmiş  ve  ağırlaştırmıştır. 

Miladını  doldurmuş  bir  milliyetçi, statükocu  zihniyetle  Türk  Devleti  21. 
yüzyılın  gelişmelerini  karşılayamaz. 
Nitekim  stratejik  sorunlara,  konulara taktik  yaklaştığı  için  hep  dibe  vuruyor. 
Nedir  bunlar? 

Bir;  barışçıl  ve  demokratik  değildir: AKP  hükümeti  İsrail’in  arka  bahçesi  olan Filistin’e  sahip  çıkar  gibi  görünmesi İsrail’i  zorlamak,  Kürt  sorunun  üstünü örtmek  içindir.  Demokratik  değildir. 
Çünkü  cumhuriyetin  demokratikleşmesinden  yana  değildir.  Demokratikleşme sorunu  yeniden  yapılanma  sorunudur. 
Bazı  dökülen  yerlere  neşter  vurma,  üzerini  boyama  meselesi  değildir.  Zaten anayasa  değişiklik  paketinde  12  eylül askeri  darbe  anayasası  olarak  bedenini ve  ruhunu  korumuştur.  Esası  ilgilendiren maddelerde  değişiklik  yapılmamıştır.  Ne demokratik  cumhuriyet  ne  de  demokratik  siyasetten  yanadır.  AKP,  alternatif demokrasi  güçlerini  iktidarın  gücüyle ezmeye  çalışmaktadır.  DTP,  BDP’ye dönük  saldırıların  anlamı  budur.  Bu  yetmemiştir,  Kürtlüğüne,  diline,  varlığına, özgürlüğüne  sahip  çıkmak  isteyen  her Kürde  amansız  şiddet  uygulamaktadır. 
Üniversitelerde  Kürt  gençleri  öldürülmekte,  çocuklar  askeri  hedef  haline  gelmiş,  tutuklanarak,  coplanarak  devlet şiddetine  maruz  kalmaktadır.  Kürt  ve demokrasi  cephesinden  farklı  düşünen herkes,  adına  ‘KCK  operasyonları’  dedikleri  cadı  avına  takılmaktadır.  Bu  sürek avlarında  ağzını  açan  herkes  tutuklanıp ağır  cezalara  çarptırılmakta. 

Demokratik  siyaset  yapmanın  hiçbir koşulda  ortamı  kalmamıştır.  Kürt  belediye  başkanları,  siyasetçileri,  şahsiyetleri devletin  hukuk  terörünün  kurbanı  olmuş tur.  KCK  iddianamesi  safsatasıyla  pürtelaş  ağır  hapis  cezaları  verilmek  üzere  ayırımcı,  ırkçı,  milliyetçi,  anti-demokrik  bir yaklaşım  sözkonusudur.  Bütün  barışçıl girişimlerimize  rağmen  AKP  hükümeti ateşkes  dönemini  anlamsızlaştırdığı  gibi boşa  çıkarmış  ve  bozmuştur.  PKK’nin  ilk kuruluşundan  itibaren  zorunlu  olarak silahlı  mücadaleye  başvurmanın  nasıl  ki tarihi,  sosyal,  siyasi  gerekçeleri  vardıysa şimdi  de  kendimizi,  halkımızı  savunmak için  başka  bir  seçenek  bırakılmamıştır. 
Siyaset  yapmanın,  düşünceyi  özgürce ifade  etmenin,  örgütlenmenin  imkanı yoksa  halk  olmaktan  kaynaklı  hakları tanınmıyor  ve  kabul  edilmiyorsa  Kürt halkı;  bir  köle  gibi  sesini  çıkarmadan yaşamayı  asla  kabul  etmez.  Özgürlük  ve onur  her  halk  için  vazgeçilmez  bir  meseledir.  Kölece  yaşamaktansa  özgürlük  için ölmek  erdemdir.  Tarihte,  nice  düşünür, ahlak  ve  vicdan  sahibi  olanlar;  hakikati ortaya  koymak  için  ölüm  de  dahil  hiçbir şeyden  çekinmemiştir.  Halklar  da  özgür¬ 


lük  için  hep  mücadele  etmiştir.  Kürt halkı  kimsenin  boyundurluğu  altında  yaşamak,  horlanmak,  aşağılanmak,  tecavüze  uğramak  zorunda değildir.  Kürtler  bunu  bir  kader olmaktan  çıkarmıştır.  Otuz  yılı  aşkın bir  mücadeleyle  bu  iradeyi  ortaya çıkardığı  gibi  diğer  halklara  da  esin kaynağı  olabilecek  şekilde  ideolojik bir  aydınlanma,  yeni  bir  toplumsal yaşam  projesinin  sahibidir. 
İdeolojik  olarak  çok  netiz,  bu  bize büyük  bir  ufuk  sağlamaktadır. 
Apocu  sosyolojik  çözümleme  ve  felsefik  bakışla  ‘beyaz  maskelilerin’ sömürge  ruh  ve  kişiliğini  yerle  bir  ettik. 
Özgüven,  özgüç  ve  öz  irade  sahibiyiz. 
Örgütlüyüz.  Toplumun  tüm  kesimleri olarak.  Meşru  savunma  alanında  gerilla hareketi  olarak  dağların  olduğu  her yerde  kalıcılaşan  bir  düzeye  sahibiz. 
Geleceğimizi  mutlak  özgürlük  temelinde elde  etmenin  im  kan  ve  olanaklarına sahibiz. 

Kürt  sorununda  demokratik  çözüm bir  tercihtir.  Önderliğimizin  ve  hareketimizin  18  yıllık  barışçıl  çabalarına  rağmen devletin  pratiği,  inkar  ve  imha  konseptini  dayatmadır.  Devletin  demokratik  tercihten  yana  olmadığı  yeterince  ortaya çıkmıştır.  Bu  durumda  milliyetçi,  faşist zihniyet  sahiplerinden  çözüm  adımı atmalarını  beklemek  olsa  olsa  kendini kandırmaktır.  AKP  zihniyeti  barışa  açık değildir,  bilakis  engeldir.  Zaten,  MHP  ve CHP’den  bahsetmeye  gerek  yoktur. 
Erdoğan  son  grup  toplantısında  bir  kez daha  demokrasi  güçlerini  hedefleyerek hukuki,  siyasi  saldırı  emrini  vermiştir.  Ba siretsizliğini  kabul  edeceğine  önüne  ge leni  suçlamakta.  Bütün  Kürtlere  ve  de mokratik  örgütlerine  dönük  yeni  bir  saldırı  dalgası  başlatma  kararı  verdiklerinin beyanlarıdır. 

Kürt  tarafı  elbette  kendisini  çözümsüz,  çıkışsız  ve  çaresiz  bırakamaz.  Bu  ka dar  yoğun  saldırılara  karşı  evrensel  bir hak  olan  meşru  müdafa  hakkını  en  etkin kullanma  zorunluluğu  ortaya  çıkmıştır. 
Bu  hakkımızı  kullanıyoruz.  Kürt  sorununda  demokratik  özerklik  statüsünün  ta nınması  Kürt  sorunu  realitesi  açısından en  makul  çözümdür.  Kabulü  herkesin kendi  kimliğini  özgürce  yaşamasını  sağla yacaktır.  Halkların  kültürlerinin  yeniden doğması  ve  korunmasının  kimseye  zararı  yoktur  bilakis  demokrasiyi  güçlendirir. 
Bir  ülkeyi  demokratik  yapar.  Kültürlerin, kimliklerin  yok  edilemeyeceği  anlaşıldığından  Batı’da  da  yerel  kimliklere,  kültürlere  önem  verilmektedir.  Ulus-devlet  i deolojisiyle  kimliklerin  ve  kültürlerin  yok edilmesinin,  baskı  altına  alınmasının,  a similasyona  uğratılmasının  yanlış  olduğu anlaşılmıştır.  Türkiye’de  de  kültürlerin, halkların  herkesin  özgürce  yaşayabilmesi  için  bir  tek  ulus  egemenliğine  dayanan ve  herkesi  Türk  sayan  zihniyetin  değişmesi,  anayasal  değişikliğin  yapılması,  de mokratik  ulus  anlayışı  ve  gelişmiş  çok kültürlü  bir  hukuk  düzeni  ile  olabilir.  Kı saca  çerçevesini  çizdiğimiz  nedenlerden ötürü  1  Haziran’dan  itibaren  yeni  bir mücadele  dönemini  başlattık. 

‘Demokratik  özerklik  denilince  ne anlamak  gerekiyor? 

Öncelikle  sözlük  anlamını  belirtmek gerekirse,  ‘Bir  topluluğun,  bir  kuruluşun ayrı  bir  yasaya  bağlı  olarak  kendi  kendini yönetme,  hakkı  muhtariyet,  otonomi’  bu topluluk  kendi  uyacağı  yasayı  kendisi koyar. 

Türkiye  üniter  yapısını  koruyarak ama  demokratik  bir  cumhuriyete  dönüşmesi  lazım.  Türkiye’nin  bugün  yaşadığı anayasal  kriz  ve  tıkanıklıklar  ispanya’nın 1970’li  yıllarda  yaşadığı  sorunlara  benze mektedir.  ispanya  da  demokratik  bir  a nayasa  yaptı.  Katalanlar  ve  diğer  gruplara  özgürlükler  tanındı,  daha  sonra  AB  ile tam  bir  entegrasyon  sağladı.  Türkiye’nin içinde  bulunduğu  krizlerden  kurtulabilmesi  için  sivil  bir  anayasanın  yapılması şarttır.  Ulusal  özgürlük  problemlerinde 


çözümü  sağlayan  bir  modeldir.  Kuzey İrlanda  örneği  de  var.  Biz  bu  modelle ulus  devlet  peşinde  değiliz. 

Bizim  için  toplumun  kendisini  örgütleme  ve  yönetme  yasalarının  demokratik konfederalizm  ilkelerine  göre  olması  e şaştır.  Demokratik  konfederalizm  Kürt milliyetçiliği  değildir,  bilakis  milliyetçilik¬ ten  çok  çekmiş  bir  halk  olarak  milliyetçi devletçilikten  uzak  durulması  stratejik bir  yaklaşımımızdır.  Bu  sistem  devlet  tipi örgütlenmeyi  hedeflemez.  Bir  nevi  AB modelinin  Ortadoğu’ya  uyarlanmasıdır. 
Bütün  kimliklerin,  dinsel,  dilsel,  etnik kimliklerden  oluşan  grupların  kendilerini demokratik  bir  şekilde  ifade  ettiği,  üstte de  bütün  bu  grupların  temsil  edildiği  bir üst  çatıdır.  Bu  sistem  klasik  vatandaşlık anlayışını  eleştirir  ve  aşar.  Birey  yerine grupları  baz  alır.  Kürtler  dört  parçada mevcut  sınırlara  dokunulmadan,  bulundukları  ülkedeki  halklarla  birlikte  özgünlükleri  tanınmak  koşuluyla  birlik  oluşturabilir.  Demokratik  toplum  hedefini  gerçekleştirmelidir.  Kürtlerin,  siyasal,  sosyal,  ekonomik,  kültürel  her  alanda demokratik  sivil  örgütlenmelerini  sağlamalarını  öngörür.  Devletten  beklemeden kendi  özgücümüzle  bunları  başarmalıyız. 
Çevre  dernekleri,  çevreci-feminist  dernekler,  emek  örgütlenmeleri,  dayanışma kurumlan  gibi  binlerce  dernekleşme, örgütlenmeyi  yaratmak  gerekir.  Halkın siyasete  doğrudan  katılımını  komünmeclis  örgütlenmeleriyle  gerçekleştirmeyi  benimser.  Kendimizi  yönetme  yasamız  KCK  Sözleşmesi’nde  yazılıdır. 

KCK  sistemi,  Ortadoğu’nun  içinde bulunduğu  krizi  aşmaya  uygundur.  Kürt sorunu  demokratik  bir  şekilde  çözülmeden  ne  Kıbrıs  ve  diğer  sorunların  hiç  birinin  köklü  çözümü  beklenemez.  Nitekim Türk  Dış  Politikasının  ‘sıfır  Problem’ perspektifi  boşa  düşmüştür.  Aksine sorunlar  giderek  ağırlaşmakta  ve  çatışma  halini  almıştır.  Türkiye  Kürt  sorununu çözmeden  Avrupa  Birliği’ne  girebilecek bir  düzeye  gelemez.  Kürt  sorunu  çözümsüz  kaldıkça,  Türkiye  meselelerini  demokratik  bir  şekilde  çözmedikçe  Kıbrıs sorunu  ile  birlikte  Ermeni  sorunu  da, Asuri-Süryani  sorunu  da,  Pontus  Rum sorunu  ve  diğer  bazı  sorunlar  da  sürekli gündemde  tutulacak  sorunlar  olacaktır. 

Kürdistan’da  askeri  anlamda  işgal, kültürel  anlamda  soykırım  yürütülüyor. 
Buna  ‘dur’  demek  her  Kürdün  görevidir. 
Halkımız  üzerindeki  tehlike  büyüktür. 
Nasıl  ki  Lozanla  Kürtleri  ve  yurtları  herkesin  kullanımına  açıldıysa  ve  bölüşüldüyse  bu  yeni  saldırı  konseptiyle  de özgürleşme  imkanını  ilelebet  ortadan kaldırmak  amaçlanıyor.  Uluslar  arası  ve bölge  statükocu  güçleri  Kürtleri  ezme konusunda  aynı  fikirdeler.  Ancak  çıkarlarının  örtüşmemesinde  yaşanan  çelişkiler nedeniyle  birbirine  karşı  bir  kart  gibi  kullanmaktadırlar. 

Bunu  bertaraf  etmek  ve  özgürlük imkanını  gerçekleştirmek  için  hareketimiz  ve  halkımız  için  yepyeni  bir  mücadele  dönemi  başlamıştır.  Hamlemiz  ‘ulusal varlığını  koruma  ve  özgürlüğünü  sağlama’  temelinde  gerçekleştirmeyi  hedeflemektedir.  Önderliğimizin  bütün  çabalarının  boşa  çıkarılması,  halkımızın  barış taleplerine  copla,  esaretle,  ölümlerle cevap  verilmesini  durdurmak  için  her yerde  her  alanda  her  biçimde  mücadeleyi  yükseltme  zamanıdır.  Kendi  çözümümüzü  yaratmak  için  tüm  toplumsal  dinamiklerin  bu  süreci  güçlü  sahiplenmesi gerekmektedir.  Özellikle  devletin  özel savaş  politikalarından  tecavüz,  uyuşturucu  gibi  toplumu  düşürme,  onursuzlaştırma,  yozlaştırma  saldırılarının  önü  alınmalıdır.  Bu  amaçla  yürütülen  kampanyalar  var.  Ciddi  bir  toplumsal  yaraya  işaret ettiği  için  toplumun  çeşitli  kesimleri  bu kampanyaya  aktif  katılım  sağlamıştır. 

İnkar-ayrılık  ve  imha-isyan  ikileminden  çıkmak  için  artık  özerklik  temelinde sorunun  çözülmesi  şarttır.  Demokratik Türkiye-Özgür  Kürdistan  hedefimizdir. 


Şirin  Kendal 
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Güncel  bakış 


Banş  Yargılanıyor 

Yaklaşık  dokuz  ay  önce,  Abdullah  Öcalan’ın  çağrısı  ile Kandilden  8,  Mahmurdan  ise  üçü  çocuk  olmak  üzere 
26  kişi  “Barış  elçileri”  olarak  Türkiye’ye  giriş  yaptılar. 
Geliş  sebepleri  Kürt  sorununun  çözümsüzlüğüne  ilişkin  katkı sunmaktı.  Abdullah  Öcalan’ın  barış  gruplarına  çağrısının, KCK’nin  açıklamalarının  yanı  sıra  hükümetin  demokratik  açılım  ve  Kürt  sorununu  çözüm  açıklamalarını  da  yakından  takip etmişlerdi  ve  bu  temelde  kendi  öz  iradeleriyle,  barış  için  doğdukları  topraklara  döndüler.  Amaçları,  Kürt  sorununun  şiddet dışı  yöntemlerle  çözümünün  mümkün  olduğunu  göstermekti. 
Eğer  devlet  organları,  silah  ve  şiddet  dışındaki  çözüm  yöntemlerinin  kapısını  aralarsa,  Kürtlere  demokratik  siyasetin önünü  açarsa,  ifade  ve  örgütlenme  özgürlüğü  konusunda düzenleme  yaparsa  Kürtlerin  dağdan  inmeye,  Mahmurdan dönmeye  hazır  olduklarını  göstermekti.  Onların  ilk  geliş  anında  oradaydım,  oluşturulan  heyetin  içindeydim  ve  kendi  kendime  “Tarihi  an”  dediğim  bir  günü  yaşıyordum.  Onların  geliş haberleri  ile  birlikte  Kürt  halkında  ve  demokratik  çevrelerde müthiş  bir  sahiplenme  oluşmaya  başlamıştı,  Habur  sınır  kapısına  giriş  yaptıktan  sonra  ve  gergin  bekleyiş  sonrası,  serbest bırakılmaları  ile  birlikte  insanlar  sokağa  taşmıştı.  Hayatımda öyle  bir  insan  seli  görmemiştim,  şunu  biliyordum  başta Kürtler  olmak  üzere,  tüm  Türkiye  halklarının  barışa  fazlasıyla ihtiyacı  vardı.  Onları  karşılayan  kadınlar,  erkekler,  çocuklar  bir bütün  başka  bir  sevinç  yaşıyorlardı.  Yıllardır  bekledikleri çocuklarının  yerine  koymuşlardı  gelenleri.  Öyle  bir  sahneydi ki;  gerçekten  görülmeye  değerdi.  Kürt  halkı  her  ferdiyle  muazzam  bir  bedel  ödemişti.  Dağı,  sokağı,  kırı,  kentiyle  ödenmiş bedelin  karşılığı  herkesin  payına  düşecek  birer  gül  dalıydı. 
Bugüne  birlikte  gelinmişti,  yaşanmış  acılar  hepimizindi... 

Bütün  o  coşku,  umut  ve  iyimserlik  yüklü  bekleyiş,  silahların sustuğu,  diyalog  ve  karşılıklı  anlayışın  egemen  olduğu,  demok ratik,  özgürlükçü  yeni  bir  Türkiye’nin  olanaklı  olduğuna  işaret ediyordu.  Bütün  mesele,  yönetim  çevrelerinin  bu  yığınsal  beklentiye  karşılık  verebilmesinde  idi,  çünkü  Kürt  halkı  barışa, özgürlüğe  ekmek  kadar,  su  kadar,  soluduğu  hava  kadar  ihtiyaç duyuyordu. 

Ancak,  bu  gelişi  savaştan  nemalanan  güçlerinde  kışkırtmalarıyla  farklı  bir  boyutta  ele  alma  yaşandı.  Hükümette  bu anlamsız  ve  kışkırtıcı  kampanyanın  etkisinde  kalarak  Kürt sorununun  çözümünü  yine  askere  havale  etti,  umudun  yerini umutsuzluk,  barış  şarkılarının  yerini,  silah  sesleri  aldı  ve  Barış gruplarını  tutukladılar... 

Komik  olan  geldiklerinde  değil,  şimdi  tutuklanmaları  oldu, değişen  ne?  Yine  kim  veya  kimler  düğmeye  bastı?  Şüphesiz karar  daha  önceden  verilmişti,  kararı  verenler  “biz  savaştan, çatışmadan,  şiddetten  yanayız”  diyorlardı.  Yani  bu  yargılama asla  hukuki  değil  tamamen  siyasidir. 

Grubun  çoğunluğu  Mahmur’dan  gelenlerdi.  Mahmur  aslında  bir  insanlık  trajedisidir.  Devletin  Mahmurlulara  özür  ve  tazminat  borcu  varken,  Mahmur’dan  gelenleri  tutuklaması  başlı başına  skandal  ve  fiyaskodur.  Barış  için  gelen  insanlara  dava açılması  büyük  bir  hukuksuzluk,  yargı  şapkasını  önüne  koymalı  ve  Türkiye’yi  nereye  doğru  sürüklediklerinin  hesabını, kitabını  ayrıca  vermeliler.  Hukuki  yanlıştan  bir  an  önce  geri dönülmeli. 

90’lı  yıllarda  yaşanılan  yargısız  infazların  yerini  şimdi  hukuksuz  infazlar  aldı... 

Peki,  barış  grupları  ne  diyordu?  “Abdullah  Öcalan  bir  realitedir,  Kürt  sorununun  çözümünde  muhatap  alınmalıdır.”  Peki, bunu  söyleyen  sadece  onlar  mı?  Elbette  ki  hayır,  aklıselim  birçok  akademisyen,  gazete  yazarı  benzer  görüşlerini  kamuoyu ile  paylaşmaktadır  ama  barış  grupları  paylaşınca  en  hafifi örgüt  propagandası  yapmak  ya  da  örgüt  üyesi  olmakla  itham ediliyor,  yargılanıyor,  cezalandırılıyorlar.  Bugün  cezaevleri, Kürtler  adına  siyaset  yapanlarla  dolup  taşmaktadır.  Peki, Kürtler  adına  siyaset  yapanları,  konuşanları,  alternatif  çözüm üretenleri,  aykırı  görüşleri  savunanları  cezaevlerine  doldururlarsa,  silahı,  şiddeti  nasıl  yöntem  dışına  çıkarabilirler?  Bu soruların  cevaplarını  herkesin  soğukkanlı  araması  gerekmektedir. 

Kürt  sorununda  bir  çözüm  girişiminin  yine  savaş  çığırtkanlığına  tahvil  olduğu  zor  günlerden  geçiyoruz.  Bir  kez  daha  ölümün  her  yerde,  dağ  geçitlerinde,  mezralarda,  büyük  kentlerin sokaklarında  apansız  çullanacağı  uğursuz  günlere  yöneldi ülke.  Üstelik  bu  kez,  “etle-tırnak,  kız  alıp-verme,  yok  tavuklarımız  karışmış”  retoriklerinin  boşa  çıkacağı  bir  düşmanlık atmosferi  sarmalıyor  iki  halkın  evlatlarını.  Gidişat  iki  halkın  birbirini  kıracağı  bir  kavgaya  doğru  uğursuz  alametleri  barındırıyor.  Böylesi  bir  sonucun  telafisi  mümkün  değildir. 

Bu  yönelişin  önüne;  savaş  cephesinin  çığırtkanlığına  karşı duran,  Kürt  halkının  tüm  kültürel,  toplumsal  ve  siyasal  talepleriyle  birlikte  var  olma  hakkını  “âmâ’sız,  “fakat’sız  kabullenen bir  bütünleşme  kararlılığıyla  dikilmenin  acil  görev  olduğu  bilinciyle  tüm  Türkiye  toplumunun  buna  karşı  olması  gerekmektedir.  Şu  bir  gerçek  ki,  barış  cesaretlilerin  işidir,  devlet  bu  süreci de  kaçırırsa  tarih  ve  insanlık  asla  affetmez... 


Arslan, ‘Eril  Zihniyet  Örgütlü 
Kadın  Gücünden  Korkuyor’ 

Demokratik  Özgür  Kadın  Hareketi  Aktivisti  Derya  Arslan:  “Coğrafyama, toprağıma,  çocuğuma,  irademe,  bedenime,  dilime,  kültürüme  dokunma! 

demek  için  yeniden  bir  aradayız” 


Demokratik  Özgür  Kadın 
Hareketi(DÖKH)  aktivisti  Derya  Arslan,  15 
Mayıs  Hakkari’de  stardı verilen  ‘Demokratik  Özgür  Toplumu  Yaratalım,  Tecavüz  Kültürünü  Aşalım’  kampanyasını  gazetemize  değerlendirdi. 

Tecavüzün  tanımını  yaparken  toplumdaki  algılanışı  itibarıyla  ‘saldırı  ile elde  edilen  sahip  olunan  şey’  olarak  ele alan,  ayrıca  bu  güne  kadar  ki  genel  algının  kadının  bedeni  ve  cinselliğine  zorla el  sürme,  isteği  dışında  sahip  olma  olgusu  olarak  da  değerlendirdi.  Bunun  tek mağduru  ve  yaşayanın  kadın,  yaşatanı ise  eril  zihniyetin  yarattığı  erkek  gerçekliği  olduğunu  belirten  Sayın  Arslan;  tecavüz  kültürünün  5  bin  yıllık  bir  kültürün geleneği  olduğunu  ve  böyle  sorguladıklarını,  bu  kültürün  başlangıç  olarak  kadını  ve  onun  tüm  yaratımlarını  elde  etme amaçlı  başlatıldığını  ve  bireyin  ve  toplumların  kapitalist  modernite  olarak tanımladıkları  sistem  tarafından  uğradığı  saldırının  en  somut  tanımı  olduğunu kaydetti. 

Halk  olarak  uğradıkları  her  türlü baskı  ve  zulme  karşı  tanımlama  sorunu yaşamadıklarını  fakat  bunu  tecavüz adıyla  isimlendirmenin  yeni  bir  kavramlaştırma  olduğunu  belirten  Sayın  Arslan. 
sadece  kadın  bedeni  üzerinden  ifadelendirilen  kavramın  bugün  ekoloji,  siyaset,  kültür  vb  her  olguya  karşı  yürütülen bir  politik  zemininin  olduğunu  toplumla- birlikte  tartışmanın  gelişmenin  de önünü  açtığını  belirtti. 

Kürt  halkı  özelde  kadınlar  olarak; bunca  yıldır  akan  kanın  çağın  leviathanı olarak  adlandırdıkları  sistem  canavarının,  doğuşundan  günümüze  geldiği  aşamalarla  çözümleyip  deşifre  etmenin, yaratmak  istedikleri  özgür  toplum  gerçekliğine  ulaşma  konusunda  önemli  bir ivme  kazandıracağına  dikkat  çekti. 

Sayın  Arslan,  yaptığı  açıklamada tecavüz  kültürüyle  halkların  sahip  olduğu  dil,  coğrafya  ve  kültürlerin  en  ağır saldırılar  sonucu  yok  edilmek  istendiğini,  buna  karşı  gelişen  direnişlere  devlet güçlerinin  yok  etmeyle  cevap  verdiğini hatırlatarak  tüm  bunların  da  yaşadıkları coğrafyada  yüzyıllar  sonra  dahi  zihinlerden  silinemeyecek  kadar  ağır  sonuçlar doğurduğunu  belirtti. 

Her  türlü  saldırı,  asimile  ile  toplumu  kendi  gerçekliğine  yabancılaştırma çabasına  karşı  Kürt  halkının  önemli  bir direniş  içerisinde  olduğunu  belirten Arslan,  sistemin  yeni  ve  şiddetli  saldırılar  içerisinde  olduğuna  da  dikkat  çekti. 
Sayın  Arslan  yaptığı  açıklamanın  deva¬ 


mında,  “Tarihinden  günümüze  bilinir  ki savaşların  en  saldırgan  demleri  son demleridir.  Bizler  bu  coğrafyada  barışa susayan  ve  inananlar  olarak  salt  Kürtler üzerinden  değil  tüm  ezilen  halkların kendilerine  uygulanan,  yüzyıllardır  sürdürülen  tecavüz  olayının  artık  anlamını aşıp  kültür  halini  almış  olmasının  tüm halklar  açısından  algılanması  ve  aşılması  için  gerekli  mücadelenin  yaşamın  ve mekanizmaların  her  boyutunda  verilmesi  gerektiğini  ve  mevcut  zihniyetle  yaşamak  istemediğimiz  ve  dayatılan  her  olgu karşısında  Edi  Beşe  çığlığımızı  ortak yükseltmeye  ve  bunu  yarın  değil  bu  gün başlatmaya  çağırıyoruz”  dedi. 

Kampanyanın  toplumsal  ayağını oluşturmayı  düşündükleri  temel  konunun  özelde  Kürdistan’da  savaşın  kirli politikaları  olan  ve  devlet  eliyle  geliştirilen  kirletme  ve  düşürme  amaçlı  fuhuş, uyuşturucu,  asimilasyon,  kimliksizleştir- me  politikaları  olduğunu  belirten  Arslan, bu  güne  kadar  yürütülen  mücadeleyi boşa  çıkarmaya  çalışan  zihniyetin,  toplumsal  değer  ölçülerinin  üzerinden  sinsice  fakat  sistemlice  saldırılar  geliştirip bu  yolla  toplumu  iradesiz,  ahlaki  değerlerden  kopmuş  bir  hale  dönüştürmeyi hedeflediğini  de  belirtti.  Yapılan  fuhuş üzerinden  kayıt  dışı  ekonomi  olarak yararlanılması,  fuhuşu  resmi  vergilendirmek  istemesi,  bölgede  bir  taşla  iki  kuş vurma  anlayışıyla  özelde  kadını  fakat genel  anlamıyla  Kürt  halkının  30  yıllık mücadele  direnişini  kırmanın  yeni dönem  savaş  politikası  olarak  ele  almak gerektiğine  vurgu  yapan  Arslan,  devletin bu  hamlesini  deşifre  etmenin  kampanya açısından  elzem  olduğuna  dikkat  çekti. 
Yaşanan  Siirt  olayında  devlet  erkanının “eylem  yapacaklarına  fuhuş  yapsınlar” söylemini  de  değerlendiren  Arslan  bu ifadenin  tüm  yaşananı  özetlediğini  devletin  kendi  politikasını  deşifre  ettiğini belirterek  devamında,  “çocuk  yaşta kadınlar  pazarlanmakta  ve  bu  devlet kurumlarında  gerçekleştirilmekte,  fuhuşun  kurumsallaşması  devlet  ocaklarında gün  yüzüne  çıkmaktadır,  yine  uyuşturucu  ve  alkol  devlet  okulları  önünde  eğitim  idaresinin  yanı  başında  yapılmakta, kullanıcı  yaşı  12’lere  kadar  düşürülmeye çalışılarak,  aslında  çocuklarda  savaşın birinci  elden  vurulacakları  listesine  böylelikle  girmektedir”dedi. 

Eril  zihniyetin  örgütlü  kadın  gücünden  korktuğunu,  son  süreçte  tüm  gücünü  kadını  düşürme  kirletme  örgütlen me  hedefini  sekteye  uğratmaya  harcadığını  belirten  Arslan  Diyarbakır’da  da çalışan  kadın  arkadaşlarına  dönük  yapılan  taciz  vakalarını  ve  bunların  özellikle 


savaşın  tırmandırıldığı  böyle  bir  dönemde  yaşanmasının  da  tesadüfi  bir  durum olmadığına  dikkat  çekti. 

Kadını  hala  bedeniyle  ifade  eden ve  saldırısını  bunun  üzerinden  geliştiren devletçi  anlayışın  iş  başında  olduğunu belirten  Arslan,  kadının  en  örgütlü  olduğu  süreçlerin  de  hedef  haline  getirilmesinin  ise  bildik  ve  deşifre  bir  tutum olduğunu  söyledi. 

Yürütülecek  çalışmayla  çeşitli  yapılanmalarla  iletişime  geçip  ortaklaşma  ve tartışma  zemini  yaratmayı  hedefledikleri  ve  olabilecek  en  geniş  ağı  yaratma, toplumun  her  kesimine  ulaşmanın  kampanyanın  temel  amaçlarından  biri  olduğunu  da  yaptığı  açıklamada  dile  getiren Arslan,  kampanyanın  başlangıç  itibarıyla hızla  algılanmasını  beklemenin  abartılı olacağını,  5  bin  yıllık  bir  zihniyetin  kültürleştirdiği  tecavüz  anlayışının  (kültür) algısını  uyandırmanın  kolay  olmayacağını  fakat  bunu  başarma  konusunda kararlı  olduklarını  ifade  etti.  Yaşadıkları deneyimlerden  yola  çıkarak,  yeni  bir  zihniyetin  tohumlarını  ekme,  toplumda duyarlılık  yaratma,  özgürlük  bilincini güçlü  eğitimlerle  örgütlü  güce  dönüştürebiceklerini  kaydetti.  Bu  amaçlarıyla bağlantılı  olarak,  gerekli  eğitsel  ve örgütsel  faliyetleri  ele  aldıklarını  her türlü  görsel  argümanla  halka  dönük  eğitim  ve  seminer  planlamadıklarını  belirten  Arslan,  biryıi  sürecek  olan  kampanyanın  ilk  6  ayı  eğitim  olarak  ele  alacaklarını  ifade  etti.  Kampanya  kapsamında kültür  ve  sanat  etkinlikleri,  yürüyüşler, paneller  seminerler,  tartışma  platformları,  resim  ve  fotoğraf  segileri,  doğa  ve ekoloji  tarihi  koruma  kapsamında  hazırlığı  süren  çalışma  guruplarıyla  ortak etkinlikler,  siyasi  ve  askeri  hertürlü  operasyona  karşı  refleks  oluşturma  süreç içerisinde  gelişecek  her  türlü  saldırı politikasına  kampanya  çerçevesinde  en güçlü  cevap  oluşturmanın  planlamaları çerçevesinde  olduğunu  belirtti. 

Başlatmış  oldukları  kampanya  için “coğrafyama,  toprağıma,  çocuğuma,  irademe,  bedenime,  dilime,  kültürüme  dokunma  demek  için  yeniden  bir  aradayız.” 
diyen  Arslan,  kampanyanın  bîr  farkındalığı  yaratma,  zihniyeti  oluşturma  hedefi taşıdığını,  kampanyayı  salt  kadınlar değil  toplumun  tamamı  yani  erkeği, genci,  yaşlısı,  çocuğu,  işçisi,  emekçisi, siyasetçisi,  her  kesime  götürme  her  kesimin  gündemine  almaya  çalışma  ve  tartışmanın  önemine  dikkat  çekerek,  ilk adımı  sivil  toplum  örgütleri,  dernekler koperatifler,  kadın  kurumlan,  siyasi  parti,  emekçiler,  ile  başladıklarını  belirtti. 

Sayın  Arslan  yaptığı  açıklamayı mücadele  kararlılıklarını  ifadelendirerek tamamladı.  “Bizler  demokratik  özgür kadın  hareketi  olarak  bu  gün  de  bundan sonrada  yaşanan  hiç  bir  hak  ihlali  karşısında  susmayacak,  tüm  örgütlü  gücü  ve inancıyla  mücadelemizi  en  radikal zeminde  yürüteceğiz.  2010  yılını  özgür lüğün  yılı  olarak  ilan  edeğiz.  Tüm  baskı ve  yıldırma  politikalarına  karşı  yürüttüğümüz  ‘demokratik  toplumu  yaratalım tecavüz  kültürünü  aşalım’  kampanyamızı  zihniyet  devriminin  tohumu  olarak  ele aldık  ve  büyüteceğiz.”  dedi. 


Haber  Merkezi 


Başka  Bir  Dünya  Mümkün! 

1998  de  bir  çok  örgüt  yanyana  gelerek  “yoksulluğa  ve  kadına 
şiddet”e  karşı  Dünya  Kadın  Yürüyüşünü  organize  etme  fikrini 

somutlaştırmak  istedi. 


Dünya  Kadın 
Yürüyüşü  üyesi, 

H  o  r  i  y  a 
Mekrelouf  DKY hakkında  sorularımızı  yanıtladı. 

*Dünya  Kadın  Yürüyüşü nedir,  amacı  ve  diğer  Kadın Hareketlerinden  farkı  nedir? 

Dünya  Kadın  Yürüyüşü 
1995  yılında  Kanada’nın 
Kebek  Kadın  Federasyonu  inisiyatifiyle,  ilk  etapta  ekonomik  karekterli  9  taleple,  850 
kadından  oluşan  10  günlük  bir yürüyüş  ile  başladı.  Yürüyüşün sonunda  15  bin  kadın  eyleme katıldı. 

Bu  eylemden  sonra,  1995  yılında Pekin’de  düzenlenen  4.  dünya  kadın  konferansında,  bütün  dünya  kadınlarını buluşturacak  bir  uluslar  arası  kadın  yürüyüşüne  sıcak  bakıldı.  1998  de  bir  çok örgüt  yanyana  gelerek  “yoksulluğa  ve kadına  şiddet”  e  karşı  Dünya  Kadın Yürüyüşünü  organize  etme  fikrini  somutlaştırmak  istedi. 

8  Mart  2000  yılında  ilk  Dünya  Kadın 
Yürüyüşü,  Kadınlar  gününde  start  aldı  ve Birleşmiş  Milletlerin  yoksulukla  mücadele günü  olan  17  Ekim  gününe  kadar  devam etti.  Dünyanın  bir  çok  yerinde  farklı eylemler  gerçekleştirildi. 

Dünya  Kadın  Yürüyüşü  olarak  patriarcal (ataerkillik)  düzeni  redediyoruz  ve kadın  üzerinde  baskı  aracı  olarak  görüyoruz,  aynı  zamanda  kapitalizmi  de  kadın ve  erkeğin,  küçük  bir  kesim  tarafından sömürülme  sistemi  olarak  görüp  ve  karşısında  mücadele  ediyoruz.  Bu  iki  baskıcı sistemin  birbirini  beslediğine  inanıyoruz. 
Faşizm,  sexizm,  homofobi,  kolonyalizm, savaşlar  ve  kölelikle  kök  salıyor  bu  sistem.  Aynı  zamanda  gerici  ve  yobazlarında vaz  geçemediği  bu  sistem,  kadın  ve erkeklerin  özgürlüğü  önündeki  en  büyük engel  olduğunu  düşünüyoruz. 

Taleplerimiz  iki  başlıkta  toplanabilinir: Yoksulluğu  yok  etmek  ve  kadına  yönelik şiddeti  yok  etmek  için  önerilerimiz  var. 
Yoksulluğa  karşı  önerilerimiz  altermondialistlerin  önerilerine  yakın  ama  kadına yönelik  belli  feminist  taleplerimiz  var. 

‘Taleplerinizi  aça  bilirmisiniz? 

6  tane  ekonomik  karekterde  talebimiz  var: 

1-Yoksulluğu  ortadan  kaldırmak  için her  devletin  ulusal  bir  stratejiye  sahip olması,  su  gibi  kaynaklara  serbest  ulaşma hakkı,  2-zengin  ülkelerin  yılık  gelirlerinin yüzde  0.7  fakir  ülkelere  yatırım  yapması, 3-fakir  ülkelerin  borçlarının  silinmesi,  4- fakir  ülkelere  yapılan  yardımların  bir  kısmının  sosyal  alanlara  harcanması,  5-dünyada  fakir  ve  zengin  ülkelerin  uluslar  arenasında  eşit  şekilde  temsil  edilmesi  ve  bu temsilin  eşit  şekilde  kadın  ve  erkeklerden oluşması.  6-ilk  kurbanının  çocuklar  olduğu  ambargoların  kaldırılması, 

-Ve  kadın  şiddetine  yönelikte  11  önerimiz  var: 

1-Kendini  insan  hakları  korucusu  olarak  gören  hükümetlerin,  kadın  ve  genç kızlar  üzerinde  denetim  hakkı  bulan, bütün  siyasi,  dini,  ekonomik,  veya  kültürel  iktidar  biçimlerini  dışlaması,  2-Kadına yönelik  her  şiddet,  temel  insan  haklarına karşı  bir  saldırıdır  ve  şiddetin  ne  gelenek ne  dini  ne  de  siyasi  iktidar  tarafından meşru  olarak  görülmemesi,  3-Devletlerin kadına  yönelik  şiddeti  engelemek  için gerekli  kanun  ve  finansman  desteğini  sağlaması,  4-BM’nin  bütün  dünya  ülkeri  üzerinde  evrensel  kadın  ve  çocuk  hakları 


%v, 


Horiya  Mekrelouf:  Cezayir  asıllı.  Anti-  faşist  derneği MRAP13,  On  yıl  başkanlık  yapmış.  Bir  yıldır  da Marsilya’da  Dünya  kadın  yürüyüşü  üyesi,  Collectif 

13  başkanlığını  yapıyor. 


eşit  olduğu,  çevreye  saygı  duyulan  toplum  modelimizi  sembolize  ediyor. 

Şartın  amacı  ise  kadın  hareketinin dönüştürücü  ve  birleştirici  bir  güç  olarak toplumlar  üzerinde  etkisini  artırıp  insanları  harekete  geçirmektir.  Bütün  dünya kadınlarını  başta  olmak  üzere,  bütün örgütleri,  toplumları,  toplumsal  hareketleri,  kurumlan  hedef  alıyor  bu  şart. 

Hükümetlere  bu  yönde kanun  teklifleri  sunup  baskı kuruyoruz.  En  son  Fransa parlemontosuna  önerdiğimiz  bir  yasa  tasarısı  geçti  ve kadına  yönelik  şiddete  karşı daha  kapsamlı  bir  şekilde mücadele  edilecek. 


‘Dünya  Kadın  Yürüyüşü 
Küresel  sömürü  içerisinde her  gecen  gün  artan  kadın katliamlarını  aşmak  için feminizmi  yeterli  görüyor mu? 


anlaşmaların  imzanlanması  için  baskı yapması,  5-Bu  protokol  ve  anlaşmaların uygulanması  için  baskı  araçlarının  geliştirilmesi,  6-Köleliğe  ve  fuhuşa  karşı  alınan yasakların  uygulaması  için  somut  bir makanizmanın  kurulması,  7-Bütün  dünya devletlerin  Uluslararası  Ceza Mahkemesini  ve  hükümlerini  tanıması, buna  göre  savaş  esnasında  tecavüzlerin savaş  ve  insanlığa  karşı  suç  olarak  tanınması,  8-bütün  ülkelerin  silahsızlanması için  siyasi  girişimlerin  başlanması  ve  anti personel  mayınlara  karşı  var  olan  antlaşmanın  bütün  ülkeler  tarafından  imzalanması,  9-devletlerin  ayrımcılığa,  tacizlere ve  cinsel  şiddet  kurbanı  kadınlara  iltica hakinin  tanıması,  10-cinsel  tercihlerin  kişi hakları  üzerinde  bir  etkisinin  olmaması, 11-cinsel  tercihleri  nedeniyle  baskılara maruz  kalanlara  iltica  hakkı  tanınması 

‘Dünya  Kadın  Yürüyüşünün  örgütlenme  stratejisi  hangi  esaslara  dayanıyor? 
Kaç  ülke  de,  kaç  kadın  örgütü  üyesi  bulunuyor? 

Dünya  kadın  Yürüyüşü  aynı  zamanda kanun  teklifleri  geliştiren,  talepleri  olan bir  dernekler  platformuna  dönüştü. 
Mesela  Marsilyada  Colectif  13  adı  altında Marsilya  Kürt  Halk  evininde  içinde  bulunduğu  onlarca  dernekten  oluşuyor. 
Amacımız  bütün  kadın  ve  devrimci  örgütleri  bu  platformda  birleştirip,  devletler üzerinde  bir  baskı  gücü  yaratmak  ve kamoyu  oluşturarak  toplumu  değiştirmek.  Ataerkil  ve  Kapitalizm  karşıtı  bir cephe  oluşturmak  için  Uluslar  arası, Ulusal  ve  Yerel  örgütler  arasında  bir  bağ kurmak  en  büyük  stratejilerimizden  birisi. 
Analizlerimizi  derinleştirip  çıkan  sonuçlara  göre  eylemlerimizi  geliştiriyoruz.  Bütün sosyal  forumlarda  yerimizi  alıyoruz  ve  söz sahibi  olmak  istiyoruz.  Bütün  dünyada 
161  ülkeden  600  a  yakın  grup  katılıyor  bu 
harekete.  Dayanışmaların  globalleşmesi, erkek  ve  kadın  arasındaki  eşitliği  sağlamak  için  dünya  sorunlarını  çözmede Kadın  öncülüğünü  geliştirmek  istiyoruz. 
Tabi  bunu  başarmanın  yolu  diğer  devrimci  örgütlerle  ittifak  yapmaktan  geçtiğinin farkındayız. 

‘“insanlık  için  Küresel  Kadın  Şartı” Dünya  Kadın  Yürüyüşü  için  bir  manifesto niteliği  mi  taşıyor? 

İnsanlık  için  beraber  bir  şart  yapma arzusu,  dünyada  var  olan  ekonomik,  politik,  sosyal  ve  kültürel  adaletsizliğe  karşı bir  alternatif  dünya  temeline  dayanıyor. 
Başka  bir  dünyanın  mümkün  olduğunu biliyoruz,  kadın  ver  erkeğin  eşit  olduğu sömürünün  olmadığı,  savaşların  olmadığı bir  dünya  inancımızı  koruyoruz.  Bizim için  bir  manifesto  değerinde  olduğu  doğrudur.  Bizim  anayasamızdır  ve  istediğimiz  toplum  modelidir  aynı  zamanda. 
Halkların  özgür  olduğu  ,  kadın  ve  erkeğin 


Henüz  bir  sonuç  almaktan  çok  uzağız.  Bu  sömürü ve  katliamları  yok  etmek için  kadın  ver  erkek  bilinci¬ nin  daha  çok  gelişmesi  gerekecek.  Dünya Kadın  Yürüyüşü  bu  bilinçlenmeyi  sağlayabilecek  bir  araç  olarak  yerini  almasını temeni  ediyoruz.  Taleplerimiz  sadece kadınlara  yönelik  değil.  Aynı  zamanda yoksulluğa,  sömürülere,  savaşlara  yönelikte  talep  ve  amaçlarımız  var.  Kadın  kurtuluşunu  sadece  salt  kadın  sorunundan ibaret  tutamayız.  Çocuk  ve  erkekleri  de bu  sistemin  kurbanları  olarak  görüyoruz. 
Bu  sistem  olduğu  sürece  katliamların  son bulacağını  zanetmiyorum.  Ataerkil  ve kapitalizme  karşı  mücadele  etmemiz gerek.  Bütün  dünya  kadın  örgütlerinin talep  birliği  söz  konusu,  yapmamız  gereken  bu  mücadeleyi  yeni  nesilere  erkek  ve kız  çocuklarına  aktarmak. 

‘İstanbul  yürüyüşüyle  birlikte  şimdiye kadar  3  büyük  yürüyüş  gerçekleştirmiş olacaksınız,  bu  yürüyüşlerinizin  amacı nedir?  Dünya  Kadın  Yürüyüşünün  mücadele  araç  ve  yöntemleri  nelerdir? 

30  haziranda  Avrupa  Sosyal  Forumu 
İstanbul’da  yapılacak.  Dünya  kadın  yürüyüşüne  katılan  bütün  AvrupalI  kadınlar  o gün  hazır  olacak  ve  tabiki  Kürdistan  ve Türkiyeli  kadınlar  da  hazır  olacak. 
Bugünde  Kürd  ve  Türk  kadınlarının  mücadelelerini  konu  alan  dört  atölye  yapılacak ve  açık  alan  konuşmaları  düzenlenecek. 
Tabi  dünya  kadın  yürüyüşüde  aynı  gün yapılacak,  İstanbul  sokaklarında  yürüyeceğiz.  Bu  yürüyüş  üçüncü  büyük  Avrupa kadın  yürüyüşü  olucak.  Bu  sefer  balkan kadınlarınında  katılmasıyla  İstanbul’da bölgedeki  kadınlarla  dayanışma  amaçlı büyük  bir  kadın  yürüyüşü  yapmayı  amaçlıyoruz.  Burdanda  bir  kafile  gidiceğiz. 
Türk  devletinin  kadınlara  yönelik  önceki  8 
mart  eylemlerindeki  şiddetini  unutmadık daha.  Kürdistan  ve  Türkiye  kadınlarının özgürlük  mücadelesinde  yanlarında olduklarımızı  göstermek  istiyoruz. 

*17  Ekim  de  Kongo  Sud  Kivu’da  gerçekleştirilecek  olan  uluslararası  kadın buluşması  hakkında  bilgi  verebilir  misiniz? 

Bu  yılkı  DKY  i  ulusları  arası  feminist dayanışması  için  17  ekimde  Güney  Kivu (Demokratik  Kongo  Cumhuriyeti)  de  bitirecez.  Bu  bölge  on  yıldan  beri  bölgesel bir  çatışmaya  sahne  oluyor.  Bu  çatışmalardan  en  çok  zarar  gören  ise  yine  kadınlar.  Mülteci  kamplarında  kadınlar  topluca tecavüze  maruz  kalıyor  ve  bu  tecavüzler AIDS  in  yayılmasına  neden  oluyor.  DKY  e katılan  bölge  kadınları,  dünya  feministlerin  dayanışması  amaçlı  bu  bölgeye  gelmesini  istedik.  Amacımız  bu  bölgeye  dünyanın  dikkatini  çekmek  ve  askeri  güçler tarafından  yapılan  vahşete  dikkat  çekmek ve  bölge  barışına  dikkat  çekmek. 


Aydın  Baran 
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Sok  değil  daha  bir  kaç  ay  öncesine  kadar  kürt sorununa  çözüm  ve  açılım  nutukları  atan AKP  şimdi  top  yekûn  Kürt  katliamına  başladığı  Kürt  katliamını  sahte  filistin  savunuculuğuyla  örtbas  etmeye  çalışıyor. 

Bu  kadar  iki  yüzlülüğe  ve  Sahtekarlığa  pes  doğrusu,  sen  AKP,  Mazlum  kürt  çocuklarını  öldürüp,  tutuklayıp  ,  filistinli  çocukları  sahiplenemezsin.  Türkiyede öldürdüğün  ve  ölüme  sürdüğün  insanlardan  geriye bıraktığın  dul ,  Kürt  ve  Türk  kadınlar  ordusunu  görmezden  gelerek  Iraktaki  dul  kadınları  savunamazsın. 
İranın  avukatlığını  yaparak  kendi  nükleer  santral  projelerini  saklayamazsın.  israili  ikiyüzlükle,  acımasızlıkla suçlayarak  kendi  katliamcı  yüzünü  de  gizleyemezsin. 

AKP,  hükümetinin  Kürt  açılımı  adıyla  kürtleri  topyekün  tasfiye  etme  planı ,  Kürtler  tarafından  boşa çıkarıldı.  Sahte  açılım  sözleriyle  Kürtleri  kandıramayacağını  anlayan  AKP,  yeniden  paranoyakça  saldırıya geçti.  Hemen  hergün  kürtlerin  üzerine  ölüm  bombaları  yağdırıyor.  Dağlarımız  bombalanırken,  şehir,  köy ve  kasabalarımız  askeri  ablukayla  yıldırılmak  isteniyor.Kürtlerin  siyasi  iradeleri,  legal  öncüleri  cezaevlerinde  müebbet  cezalarla  tehdit  ediliyor.Analar  evlatsız,  çocuklar  babasız  bırakılıyor.  Metrobollerde  yaşayan  Kürtler  horlanıyor,  Dövülüyor  ve  öldürülüyor.Taş attıkları  için  Kürt  çocukları  tabutluk  cezaevlerine konulurken  AKP, kim  inanır  senin  gazzeli  çocukları savunduğuna.  Artık  takken  düştü  Erdoğan,  kelin göründü.Attığın  her  yalan  nutukla  daha  fazla  batıyorsun.  Bari  boğulmadan  terk  et  gemiyi.  Bilmiyorsan  sor ve  araştır.  Şimdiye  kadar  Kürtleri  yok  sayan  Tüm  Türk kaptanlar  gemiyi  terk  etmek  zorunda  kaldılar.  Şimdi sıra  sende.  Erdoğan. 

Kürtler  dünyanın  en  mazlum  halkıdır.yürüttükleri mücadele  ile  de  haklı  ve  onurludurlar  şimdi. Haklı oldukları  içindirki  Kürtler,  otuz  yılda  onlarca  hükümet devirdi.  Ama  onca  saldırı  ve  katliamlara  rağmen, Kürtler  hala  atakta  ve  direnişteyse  bu  haklı  olduğumuzu  gösterir.  Sahte  İslam  sözleriyle  Kürtleri  kandıramayan  AKP,  birden  bire  filistin  hamisi oluverdi. Gariban  filistinliler,  Gazzeliler  Erdoğan  tarafından  kullanıldıklrının  farkında  değiller.Bilmiyorlarki, Erdoğan  filistini  kürtleri  topyekün  yok  etmenin  maskesi  olarak  kullanıyor.Mevcut  durumda  AKP,  yeni  kürt politikasını  filistin  ve  Araplara  dayanarak  uyguluyor. 

Filistinliler, Erdoğanın  kendilerini  Kürt  katliamını örtbas  etme  politikalarına  dur  demeli,  kullandırtmamalıdırlar.Sekiz  yıldır  iktidarda  olan  AKP  ,nin  neden şimdi  filistin  savunucusu  olduğunu  iyi  sorgulamalıdırlar.  Öyle  ya,  Gazze  yıllardır  abluka  altında  değilmiy- di?  Kürtlerin  filistinlilerle  bir  sorunu  yoktur.  Her zaman  filistinin  özgürlüğünden  yana  olduk.  Dolyısıyla her  filistinli  .Erdoğana  Kendi  ülkende  Kürtleri  öldürüüp,  zindanlara  doldururken  neden  filistini  savunuyorsun  diye  sormalı. 

Türk  halkıda  sormalı,  sadece  sormakla  kalmayıp sokaklara  dökülmeli.  Kürtler  için  olmasa  bile  kendiniz için  Başbakanınızın  ikiyüzlü  politika  yapmasına  izin vermemelisiniz.  Kendi  yönettiği  ülkede,  Kürtlere zulüm  politikası  uygulayıp,  çocukları  öldürürken,  aç perişan  ederken, kirli  savaşa  sürdüğü  fakir  ve  emekçi çocuklardan  geriye  gencecik  dul  kadınlar  ordusu  oluşurken  hangi  yüzle  Gazzeli  çocuklar  ve  Irak,  lı  dul kadınlardan  dem  vuruyorsun  diye  sorulmalıdır.Subay eşi  olan  pınarı  ölüme  götüreninde  AKP,  nin  savaş politikan  olduğuda  sorulmalıdır.  Kürt  halk  önderi sayın  öcalanın  ısrarlı  barış  çabaları  unutulmamalıdır. 
Türk  halkı  ve  aydınları  Erdoğana,  önce  yönetiminde  ki ülkenin  halini  gör  ve  çözüm  üret,  sonra  dışa  açıl  diyebilmeli. 

Kürtler  otuz  yıldır  oldoğu  gibi  aidiyetleriyle  var olmanın  kavgasında  ilerliyorlar.  Onurlu  barışı  gerçekleştirinceye  kadar  devam  edecek  direniş.  Tek  gayemiz  daha  fazla  kan  dökülmeden,  kadınlar  ve  çocuklar  bu  ülkede  perişan  edilmeden  barışın  sağlanmasıdır. 

Gerçekçi  ol  tayyip,  Kürtleri  kandıramadın  diye Filistinlileri  aldatacağını  sanıyorsan  yanılıyorsun. 
Çünkü  sen  filistinliyi ,  Kürtleri  katletmenin  kamuflaşı olarak  kullanıyorsun.  Bu  yüzünü  onlarda  görüp  en yakın  zamanda  sana  PES  DOĞRUSU  diyecekler. 
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Tecavüzün  de  Bir  Tarihi  Var 

Gerçek  anlamda  bir  mücadele  için  tıpkı  tecavüz  tehdidinin  büyüklüğüne  denk  bir  cesaretle  ve  radikallikle mücadele  gerekiyor.  Bu  kültüre  karşı  mücadele  ile  sadece  kadınlar  olarak  bedenlerimizi  değil  bu 

kültürün  uygulandığı  her  şeyi  savunmak  zorundayız. 


Son  aylarda  Kürdistan'da  tecavüz kavramı  ile  daha  sık  karşılaşıyoruz.  Kürdistan’ın  yakın  ve  uzak tarihini  bilenler  Kürdistan'da tecavüzlerin  artması  ile  devlet politikaları  arasında  ki  doğru  orantıyı  bilirler.  Sadece  geçen  yüzyılda  1938  Dersim  katliamında  yaşanan  tecavüzler  hala  toplumun belleğinde  güçlü  izler  bırakmıştır.  Belki  de Dersim  halkını  10  Haziran  günü  Ovacık’ta gelişen  tecavüze  anında  tepki  vermesi  toplumsal  belleğin  ve  direnişin  sonucudur.  12 
Eylül  1980  askeri  darbesi  sonrası  ev  aramaları,  köy  baskınları  ve  gözaltlarında  gelişen tecavüzler  yine  aynı  politikaların  sonucu gelişmiştir.  Dünyada  ezilen  halkların  karşılaştığı  en  yaygın  karşı  eylem  tecavüz  eylemidir.  1994  yılında  Ruanda’da  gelişen  iç  savaşta  sadece  dört  ay  içinde  250  bin  kadın  tecavüze  uğradı.  Bosna’  da  yaşanan  etnik  temizlik  sırasında  resmi  kayıtlar  20  binden  fazla Müslüman  kadının  tecavüze  uğradığını  belgelemiştir.  Her  iki  olay  çok  açık  biçimde tecavüzle  etnik  temizlik  arasında  bir  bağ olduğunu  gösterir. 

Kürdistan'da  son  aylarda  gelişen  tecavüzlerin  devlet  siyaseti  ile  bağı  da  kuşku  götürmez  kadar  açıktır.  Önderliğimizin  “Kürtlere karşı  siyasi,  toplumsal  soykırım  uygulanıyor”  tespiti  ile  beraber  tecavüz,  çocuk  kaçırmalar  daha  fazla  yaygınlaşmış  veya  deşifre olmaya  başlamıştır.  Devlet  “Kürt  sorunu silahla  çözülemez  bunun  kültürel,  sosyal yanı  var”  tespitini  yaptığı  andan  beri  özgür Kürt’ün  geleceğini  yok  etme  amaçlı  sosyal politikalar  geliştirmektedir.  Son  günlerde karşılaştıklarımız  uygulamaların  cüzi  bir bölümüdür.  Çoğu  kişi  televizyonu  başında tecavüz  olaylarını  izleyerek  yapanları  lanetler  ve  TV  başından  kalktıktan  sonra  aslında yaşamın  birçok  ayrıntısına  sızmış  ve  hayatımıza  ince  bir  sis  perdesi  ile  giren  tecavüz kültürünü  görmez  olur.  Oysaki  tecavüz  zihniyetiyle  çok  zaman  karşılaşırız.  Ama  tecavüz  salt  cinsel  bir  eylem  olarak  görüldüğü için  günlük  yaşamda  karşılaşılan  tecavüz zihniyeti  fark  edilemez.  Oysaki  tecavüz  cinsel  bir  eylem  değildir.  Veya  zapt  edilemeyen cinsel  güdülerle  ilgili  de  değildir.  Örneğin ABD’de  güvenlik  kayıtlarına  göre  her  doksan saniyede  12  yaşından  büyük  biri  tecavüze uğruyor.  Eğer  salt  denetlenemeyen  cinsel güdülerle  ilgili  olsa  cinsel  ilişkiler  önünde engellerin  olmadığı,  genel  evlerin,  ucuz fuhuşun  yaygın  olduğu  Avrupa  ve  ABD  gibi toplumlarda  da  tecavüz  bu  denli  yaygın olmazdı. 

Tecavüz  cinsel  ve  bireysel  bir  eylem  değildir.  Gerçekte  tecavüz  tarihi  bir  olaydır  ve uygarlığın  ontolojik  karakteri  ile  bağlantılıdır.  Tecavüzün  bir  tarihi  vardır.  Bu  tarih  özne nesne,  ezen  ezilen,  boyun  eğen  boyun  eğdiren  ilişkisi  başladığı  zamana  değin  uzanan oldukça  eski  bir  tarihtir. 

insanlığın  ilk  toplumsal  biçimi  olan  doğal toplum  tecavüzü  tanımıyordu.  Çünkü  tecavüze  zemin  olacak  bir  toplumsal  biçimleniş yoktur.  Yani  tecavüz  bir  toplumsal  kader  gibi ezel  ebed  değildir.  Tecavüz  insan  toplumun geçirdiği  değişim  süreçlerinde  ortaya  çıkmış insan  yaratımı  bir  olgudur,  insan  toplumun baştan  itibaren  içerdiği  bir  hakikat  değildir, yaratılmıştır.  Tecavüz  insan  toplumsallığının son  beş  bin  yıllık  sürecinde  ki  devlet,  sınıf, iktidar,  hiyerarşi,  tekel  gibi  temel  yapı  taşları  ile  ilgilidir.  Her  tecavüz  gaspla  gasp  ise tecavüzle  özdeştir  ki  her  ikisi  de  aynı  temel zihniyetin  yaratımıdır.  Ana  kadının  etrafında ki  toplumsal  değerlerin  gaspına  dayanır. 
Kurnaz  ve  kıskanç  erkekliğin  ele  geçirme, sahip  olma  istemi  kadınla  özdeşleştirilir.  Ele geçirilmek  istenen  her  şeye  kadın  ve  kadın cinselliği  ile  ilgili  anlamlar  yüklenir.  Bir  futbol  maçında  karşı  takıma  gol  atmakla  kadın cinselliği  arasında  bağ  kurulur.  Gasp  edil¬ 


mek  istenen  topraklar  ele  geçirilecek  bakir topraklardır.  Kadınlık  ve  erkeklik  bu  nedenle  cinsel  değil  siyasal,  askeri,  ideolojik,  dinsel,  kavramlar  haline  dönüştürülmüştür. 

Uygarlığın  tecavüzcü  karakterini  en  iyi yine  uygarlığın  tanrılarında  göre  biliriz. 
Uygarlık  tanrıları  tecavüzcüdür.  Mitolojiler bunu  apaçık  ortaya  koyar.  Bildiğimiz  en  eski erkek  tanrılardan  Enlil  tanrıça  Ninlil’e  evlenmeden  önce  ona  tecavüz  eder.  Neden?  Enki erkeğin  kadın  karşısında  ki  ilk  stratejisyenidir.  Tüm  Enki  hikâyeleri  kadının  değerlerine nasıl  el  koymaya  çalıştığını  anlatır.  Kadın doğurganlığı  ilk  hedeflerindendir.  Bununla beraber  ekonomik  yaratımlarını  hedefler. 
Kadın  icadı  olan  tarıma  göz  koymuştur. 
Bunun  için  kendisi  kazma  tanrısı  olarak  da tanınır.  Fakat  daha  sonra  kadın  yaratımlarını tek  tek  ele  geçirmeye  çalışacağına  bir  bütün kadını  ele  geçirmeyi  daha  karlı  bulur. 
Tecavüz  ele  geçirme  politikasının  en  gelişmiş  biçimidir.  Parça  parça  değil  özü  ve  bütünü  ele  geçirme  çabasıdır. 

Sümer  mitosunda  ki  bu  tarihin  kayıtlı  ilk tecavüzü  toplumdaki  değişim  ve  kırılmanın belirtisidir.  Ana  kadın  toplumunda  ki  kadın etrafında  ki  otorite  ahlaki  ve  politik  toplumun  koruyuculuğuna  dayanır.  Önderliğimiz savunmalarında  ahlakın  toplumdaki  ilk  çıkışını  değerlendirirken  “  bir  işin  nasıl  yapılacağının  kuralları”  belirlemesini  yapıyor. 
Doğal  toplumda  ahlak  toplumsal  var  oluşun temeli  ile  ele  alınıyor.  Yani  kuralı  ihlal  etmek toplumun  varlığına  saldırmak  anlamına  geliyor.  Bu  kurallar  toplumsal  varlığın  devamında  güvence  olarak  görülen  her  şeyi  kurallara  bağlıyor.  Beslenme,  çoğalma  ve  korunma gibi  temel  canlılık  özellikleri  güdülerle  değil korunma  ile  yürütülüyor.  Kadın  otoritesi  bu güdülerin  kurallara  bağlanarak  toplumsallaşma  esaslarının  sağlanması  için  kullanılıyor.  Toplumla  doğa  arasında,  insanla  insan arasında,  kadınla  erkek  arasında,  çocuklarla ebeveynler  arasında  her  iki  tarafı  da  öznellikten  çıkarmadan  sürdürülen  bu  ilişkiler ahlakın  temelini  temsil  ediyor.  Ahlaki  politik toplum  olarak  değerlendirdiğimiz  bu  toplum Enlil’nin  saldırdığı  tanrıça  Ninlil  oluyor. 
Eylemin  özü  ana  kadın  kurallarını  yıkmayı göze  almak,  tanrıçanın  bedenini  hedefleyerek  onu  tek  taraflı  kullanılacak  bir  eşya durumuna  düşürmektir.  Aslında  Enki’nin tecavüzü  insan  toplumsallığında  geri  sayma anlamına  gelir.  Tecavüz  insanlıktan  düşmedir.  Çünkü  insan  ancak  toplumsallığı  içinde insan  olabilir.  Tecavüz  insan  toplumsallığının  başlangıç  kurallarına  yapılan  saldırıdır. 

Enlil’nin  önemi  ilk  tecavüzcü  olmasındandır.  Fakat  toplumsallık  hala  güçlüdür. 
Enlil’nin  tecavüzü  alkışlanan  bir  eylem  değildir.  Tanrılar  panteonu  tarafından  cezalandırılır.  Fakat  tecavüz  bir  iktidar  eylemi  olduğu için  bir  kümülatif  birikim  sağlayarak  kültürel açıdan  ilerlemeye  devam  eder,  insanlıktan düşme  artık  bir  çorap  söküğü  gibi  devam eder.  Bu  gün  birkaç  yaşında  ki  bebeklerin bile  cinselliğe  alet  edilmeleri  tecavüze  uğramaları  insanlığın  düştüğü  durumu  gösterir. 

Enlil  başlattığı  kültürü  Zeus  devralır.  Zeus tecavüz  kültürünün  en  görkemli  -yoksa  düşkün  mü  demek  gerekiyor-  temsilcisidir.  Zeus toplumun  her  köşesine  sinmiş  tecavüz demektir.  Tanrıçalar  Zeus’tan  kurtulmak  için kılık  değiştirirler  inek,  kaz  olurlar.  Denizleri aşarlar  ama  Zeus  yeminli  bir  tecavüzcüdür  o da  kılık  değiştirir,  arar  bulur  ve  tecavüz  eder. 
Mesaj  şudur;  sizi  her  yerde  bulup  talan  edecek  kabiliyetimiz  var.  Tanrıların  babası  Zeus karakteri  günümüz  erkekliğinin  ve  erilliğinin karakteridir.  Zeus  sekizi  ölümsüz  tanrıça olmak  üzere  28  kadınla  evlenir.  Ama  tecavüzden  vazgeçmez.  Ve  evlendiği  her  kadının en  yetkin  yönünü  gasp  eder.  En  belirgini tanrıça  Metisle  yaptığı  evliliktir.  Akıl  tanrıçası  metisle  evlenir  metisle  birleşmesinden 


doğan  cenini  metisi  öldürerek  karnından çıkarır  ve  kendi  beynine  yerleştirir.  Tıpkı inana’nın  çalınan  104  Me’lerinin  hikayesi gibi  Metis’inde  değerleri  çalınır.  Tecavüz  ve gasp  ikiz:  kardeştir.  Zeus  kültürü  tecavüz  kültürünün  en  çarpıcı  örnek  halidir.  Enki’yi cezalandıran  panteon  da  yok  olmuştur.  Artık panteon  Zeus’un  kendisidir,  insanlık  tecavüzcü  bir  tanrının  insafına  kalır. 

Nasıl  ki  tanrıçanın  özellikleri  doğal  toplumun  özellikleri  ise  tanrıların  özellikleri  de kendi  toplumun  özellikleridir.  Uygar  toplum giderek  tecavüzü  meşrulaştırmıştır.  Yoksa tanrılar  tecavüzü  temsil  etmezdi.  Günümüze değin  de  toplumda  oluşan  mitleşen  erkek imgeleri  kadına  sahip  olmayı  bilen,  güçlü zeki,  işini  bilen,  avcı,  savaşçı  zaferden  zafe¬ re  koşan  kurnaz  erkek  imgesidir.  Bu  imge tanrılarda  yaratılarak  meşrulaştırılmıştır. 
Meşrulaşan  gasp,  hile,  talan  ve  ele  geçirmedir.  Erkek  zihninde  kadın  imgesi  ele  geçirilecek  her  şeydir.  Tecavüz  ele  geçirmenin  en zorlusu  demektir.  Tüm  erkek  yaratımlarında bunu  görmek  mümkündür.  Özellikle  militarizm  bir  erkek  ve  uygarlık  yaratımı  olarak hedefini  kadınla  özdeşleştirir.  İlk  çağdan başlayan  profesyonel  ordularda  erkeğe  silahı  cinsel  organı  yerine  koymayı  öğretirler. 
Sparta  ordularının  eğitimini  anlatan  tüm belgelerde  öldürülmek  bedene  batırılan kılıç  ve  cinsel  organın  aynılığı  erkek  zihnine kazılır.  Ele  geçirilecek  her  şey  kadın  olur artık.  Afrika  ele  geçirilmesi  gereken  baş belası  bir  fahişedir.  İrlanda  bir  bakire  kızdır, bunun  için  ilk  gece  hakkının  uygulandığı  ilk yerler  arasındadır.  Militarist  kültürün  altını kazıdığınızda  düşman  kavramı  ile  karı  kavramı  aynıdır.  Düşman  tecavüz  edilecek  kişidir. 
Türk  ordusu  ile  yaşanan  çatışmalarda  kadın yoldaşlarımızın  cenazelerine  yapılan  uygulamalarda  bir  benzeridir.  Delik  deşik  olmuş bir  cenazeye  tecavüz  etmenin  veya  cinsel organlarını  kesmenin  güdülerle  değil  parçalanmış  bir  kişilikle,  insanlıktan  düşürülme ile  çarpıtılmış  bir  zihniyetle  bağı  vardır. 

Uygarlık  böyle  olduğu  içinde  tecavüzü meşrulaştıracak  hileler  bulur.  Nedenlerini izah  ederek  kabul  edilir  düzeye  getirmeyi amaçlar.  Çünkü  tecavüz  mülk,  gasp  ve  hırsızlık  temel  karakteri  olduğu  için  tümden  ret edemez.  Ortada  bir  tecavüz  olayı  varsa  önce tecavüze  uğrayan  kadının  hak  edip  etmediğine  bakılır.  Eğer  kıyafeti  uygun  değilse, biraz  fazla  gülmüşse  kendisi  hak  etmiş demektir.  Hatta  çoğu  zaman  tecavüze  uğrayan  kadın  tecavüzcüden  daha  fazla  suçlu görülür.  Bu  bakış  açısının  da  pek  çok  şeyde olduğu  gibi  Sümer’de  örneği  var. 
Hammurabi  kanunlarında  "Hür  bir  adamın kızı  yolda  tecavüze  uğrarsa;  anne,  babası onun  sokakta  olduğunu  bilmemişlerse,  kız onlara  'tecavüze  uğradım'  derse,  anne,  baba onu  zorla  erkeğe  karı  olarak  verecekler." 
Biçiminde  bir  kanun  vardı.  Yani  kızın  anne ve  baba  rızası  olmadan  dışarıda  olması onun  hak  ettiği  anlamına  geliyor.  Hala kanunlarda  bu  yok  mu  var.  Tecavüzcü  ile evlenince  dava  düşüyor.  Yani  yaklaşık  dört bin  yıllık  bir  kanun  hala  hükmünü  sürdürüyor. 

Uygarlık  değerleri  ile  tecavüze  karşı  mücadele  edilemez.  Çünkü  uygarlık  toplumunun ahlaki  yönü  oldukça  kendini  kurumlaştıramaz.  Toplumu  sömürüye  açık  hale  getiremez.  Bu  nedenle  uygarlık  ilerledikçe  ahlaka karşı  mücadele  ediyor.  Hayır  toplumsal  gericileşmenin  temsil  ettiği  ahlaktan  değil, doğal  toplumun  ahlakından  bahsediyorum. 
Çünkü  toplumsal  gerilikler  üzerine  kurulu olan  ahlak  da  özne  nesne  ikilemine  dayanır. 
Nesne  demek  gaspa,  talana,  sahip  olunma¬ ya  açık  olmak  demektir.  Bu  da  tecavüz demektir.  Özne  nesne  her  şekilde  kullanma¬ ya  açıktır.  Eğer  özneyseniz  tecavüze  hakkınız  vardır.  Her  tecavüzün  altında  özne  - 


nesne  ilişkisini  çok  rahatlıkla  göre  biliriz. 
Hala  ev  içi  tecavüzün  suç  sayılmamasının nedeni  evlilik  yolu  ile  nesneliği  resmileşmiş kadının  özne  erkek  tarafından  kullanılmasının  suç  olmamasıdır.  Devletler  özne  oldukları  için  nesne  olan  yurttaşları,  patronlar özne  oldukları  için  nesne  olan  işçileri, sömürgeciler  özne  oldukları  için  nesne  olan ezilen  halkları,  erkekler  özne  oldukları  için kadınları  kullana  bilirler.  Ahlak  çözülmesi üstten  alta  doğru  böyle  bir  özne  nesne  kullanımı  diyalektiği  ile  işler. 

Gerçek  şu  ki  günümüz  insanlığı  her zamankinden  daha  büyük  bir  tecavüz  tehditi  ile  karşı  karşıya.  Çokça  özgürlük  kabul  edilen,  nimetlerinden  faydalanmak  için  herkesin  ululaştırdığı  kapitalist  toplum  gerçeği tecavüzü  daha  derinden  ve  daha  yaygın  yaşıyor.  Hem  kültürüyle  ve  hem  de  eylem  olarak cinsel  tecavüzle  daha  fazla  karşılaşıyoruz. 
Neden  eğer  kapitalizm  özgürlükse,  ilericilikse  neden  bunca  tecavüz.  Çünkü  iktidar  kapitalizm  de  kümülatif  birikimini  sağladığı oranda  tecavüz  kültürünü  de  biriktirmiştir. 
Bunu  yapmak  için  de  ahlaki  topluma  karşı büyük  bir  mücadele  verdi  kapitalizm. 
Direnenleri  yok  ederek  toplumsallığı  parçaladı.  Kapitalizm  filizlendiği  zaman  cadı denen  direnen  kadınların  yakıldığı  sürece denk  gelir.  Cadılık  denen  aslında  direnen  ve teslim  alınamamış  dişil  değerlerdir.  Dişil geleneğe  tutunmuş  toplumsallığın  parçalarıdır  kadınlar.  Toplum  bir  tehditle  yüz  yüze bırakılarak  cadı  avları  başlatıldı  hepsi  yakıldı.  Cadılar  yakılınca  yerine  geçen  ne  oldu: fuhuş.  Avrupa’da  genel  evler  cadıların  yakılmasından  sonra  başladı.  Kapitalizmin  yükseldiği  Avrupa  kentlerinde  birde  genel  evler yükseltiliyordu.  Direnen  kadının  yerine  alınıp  satılan  kadın  yerleştirildi.  Fuhuş  tecavüzün  inceltilmiş  biçimidir  aslında.  Kadın  cinselliğini  nesneleştirerek,  ahlaki  politik  toplumu  yok  etme  temelinde  kullanılması  ortak amaçları.  Her  ikisinde  de  öteki  vardır. 
Kullanan  vardır  kullanılan  vardır. 

Kapitalizm  tüm  uygarlıkların  yapamadığı şeyi  yaptı.  Kendini  insan  zihninde  kültürel  ve manevi  olarak  inşa  etti.  İnsan  ütopyasızlık, aşksızlık,  maneviyatsızlık  ve  özgürsüzlük kapanında  kendini  en  özgür  insan  sanarak sistemin  parçası  oldu.  Sistem  insanda  insan sistemde  tezahür  ediyor.  Bu  nedenle  tecavüz  bu  denli  yaygınlaşıyor.  Pervari’de  4 
yaşında  ki  bir  çocuğa  15  yaşında  ki  bir çocuk  tecavüz  ediyor.  Manisa’da  60  yaşında bir  adam  bir  buçuk  yaşında  ki  bir  çocuğa tecavüz  ediyor.  Başka  hiçbir  çağda  böylesi düşmüşlük  yaşanmadı.  Kapitalist  çağ  Enlil ve  Zeus’ların  çağı  oldu.  Sistem  kendini devam  ettirmek  için  daha  fazla  Zeus  daha fazla  Enlil  diyor. 

Tecavüzü  tüm  bu  nedenlerden  dolayı uygarlık  açısından  münferit  değil  ontolojik, olaysal  değil  kültürel  yanları  ile  ele  almak zorundayız.  Tecavüz  nesneleştirip,  köleleştirmekse  antisi  özgürleşmektir.  Özgürleşmek,  kadın  bedeni  ve  insan  toplumu  üzerinde  ki;  tecavüz  tehdit  ve  kültürü  ile  mücadeleyi  zorunlu  kılıyor.  Uygarlığın  ve  zirvesi kapitalizmin  özü  ise  buna  dayanıyor.  Gerçek anlamda  bir  mücadele  için  tıpkı  tecavüz  tehdidinin  büyüklüğüne  denk  bir  cesaretle  ve radikallikle  mücadele  gerekiyor.  Bu  kültüre karşı  mücadele  ile  sadece  kadınlar  olarak bedenlerimizi  değil  bu  kültürün  uygulandığı her  şeyi  savunmak  zorundayız.  Uygarlık  sistemi  dışına  çıkarak  sistem  dışında  bir  hayat yaratmak  zorundayız.  Çünkü  tecavüzün  bir tarihi  var.  Biz  kendi  tarihimizi  yazarak  bu tarihe  karşı  koyabiliriz. 


Nevvroz  Ceren 


o 


♦ 

Bedenimizle  ilişkimizi  Kim(ler), 

Nasıl  Belirliyor?  -II- 

Gençler,  Giyimin  kişi  hakkında  çok  şey  sö)4ediğini  ve  açık' giyinip  lafyiyeri  birkadının kendi  suçlu  olduğunu,  çünkü nasıl  bir  tepkinin  verileceğini bilmesi  gerektiğini  belirtiyorlar. 


evvayajin’in  geçen  sayısında yer  alan  yazımızda,  Almanya’da  bir  üniversitenin  sosyal  bilimler  fakültesinde  görülen  bir  araştırma  dersi kapsamında,  Kürt  kızlarının  bedenleri  ile olan  ilişkilerini  inceleyen  çalışma  tanıtılmıştı.  Çalışmanın  sonuçları,  yapılan  grup sohbetlerinden  alıntılarla  gösterilmişti.  Yazının  bu  bölümünde  yine  aynı  şekilde  Kürt kızlarının  bedenleri  ile  ilişkisi  ve  toplumsal  etkiler  ele  alınacak.  Geçen  yazının  sonunda  Dilan  isimli  katılımcı,  ‘utan’  ve  ‘ayıp’ ifadelerini  ortaya  atmıştı.  Bu  bölümde  özellikle  bu  ifadelerin  şifre  olarak  nasıl  işlediğine  ve  kadınların  bedenleri  ile  olan  ilişkilerini  ne  denli  etkilediğine  göz  atacağız. 

Dilan,  'ayıptır'  ifadesini  kullandıktan sonra,  araştırmacı  katılımcıların  bu  konuyu biraz  daha  açmaları  için  'Peki,  şimdi  ne için  utanmamız  gerekiyor  ki?'  sorusunu sorduktan  sonra  sohbet  şu  şekilde  devam ediyor: 

Fatoş:  'Ayıptır'  bizde  de  çok  kullanılıyor.  Bilmem,  sırf  şey  yapıldığı  için  utanmak  gerekiyor.  Ben  o  zaman  hiç  tartışmam bile. 

Dilan:  Evet,  ama  sanırsam  zaten  bu  konuda  tartışmayacağın  biliniyor,  'evet,  tamamdır'  demen  bekleniyor.  Kendi  kendime  derim  ki:  'ağzını  kapat,  üstüne  bi  şeyler  giy'.  'Ayıptır,  ne  yapıyorsun?'  derler.  Ve 'Üstüne  bir  şeyler  giy'.  Ama  bunun  anlamı  'tartışma  yok'tur.  Bu,  böyle  durumlarda  hep  kullanılan  bir  kelimedir. 

Arya:  'Sen  şimdi  bu  büyük  adamın  yanında  böyle  oturuyon...' 

Dilan:  Aynen. 

Arya:  Bu  işte  öyle  bir  ifadedir. 

Dilan:  Çok  büyük  bir  şey  yapmış  olman da  gerekmiyor. 

Fatoş:  Diyelim  orada  oturuyorsun  ve sonra  sana  tuhaf  bir  şekilde  bakıyor.  O  zaman  bir  şeylerin  ters  olduğunu  anlıyorsun zaten.  Hızlıca  odana  çıkıp,  üstüne  bir  şey giyorsun.  Çünkü  belli  bir  şey  söylemek  istediğini,  ama  orada  misafir  olduğundan açık  söyleyemediğini  biliyorsun.  O  zaman işte  ters  ters  bakar.  (Not:  annesini  kastediyor) 

Arya:  O  zaman  anlıyorsun  da  neyi  istediğini.  Mesela  ben  bacaklarımı  üstüste atarak  oturmayı  seviyorum. 

Dilan:  Ben  de  (gülüyor). 

Arya:  Alışkanlıktır.  Ve  bazen  işte  unutuyorum.  Misafir  geldiğinde  de  bacaklarımı  üstüste  atabiliyorum  o  zaman.  Annem o  zaman  böyle  ters  bir  şekilde  bakar  bana. 
Bacaklarıma  bi  bakış  atar.  Ve  o  zaman  anlarım  hemen  'Ah,  bacaklarımı  indirmeliyim'. 
Daha  geçen  böyle  bir  durum  yaşandı. 

'Ayıptır'  ifadesi  burada  bir  şifre  gibi  işliyor.  Bu  ifade  kullanıldığında,  neyin  kastedildiği  hemen  anlaşıldığı  gibi,  buna uyarınca  davranılır.  'Ayıptır'  ifadesi  aynı  zamanda  tartışmaksızın  itaat  etmeyi  gerektirir.  Ancak  kimi  durumda  bu  ifadenin kullanılmasına  bile  gerek  kalmıyor.  Çoğu 


zaman  bir bakış  -  genellikle  annenin  bakışı  -  bir  şeyin  'ayıp'  olduğunu  işaret  etmek yeterlidir.  Öyle  durumlarda  ya  hemen  oda¬ ya  çıkılır  ve  bir  hırka  giyilir  ya  da  bacaklar  indirilir. 

Arya,  grup  sohbetinde  bacakları  üst üste  atmayı  sevdiğini  ve  bunun  bir  alışkanlık  olduğunu  söylüyor.  Ancak  'resmi'  durumlarda,  yani  eril  akraba  ve  misafirlerin yanında,  bacaklarını  üstüste  atması  yasaktır.  Bu,  uyulması  gereken  bir  kuralı  teşkil  ediyor.  Kural  olması  'Ve  bazen  unutuyorum'  sözlerinden  anlaşılıyor.  Arya  burada,  genel  geçer  bir  kuralı  unutuyor.  Ve annesinin  bir  bakışı,  unuttuğu  bu  kuralı hatırlaması  ve  anında  hatasını  düzeltmesi için  yetiyor. 

Sohbetin  bu  bölümünde,  katılımcılardan  hiçbirinin  bu  'kuralı'  sorgulamadığı  dikkat  çekiyor.  Kimse,  'resmi'  durumlarda  bacakların  neden  üstüste  atılamayacağının  nedenlerini  sormuyor.  Tersine; sohbetin  devamında  bu  tür  kurallar  'öğrenilmesi  gereken  hususlar'  olarak  savunuluyor.  Örneğin  Arya  sohbette  bir  kadın olarak,  kaynana-kaynatanın  yanında  bacakların  üstüste  atılmaması  gerektiğini  öğrenmek  gerektiğini  söylüyor.  Kadınların oturuş  şekli  ise  aile  terbiyesi  ile  bağlantılı  ele  alınıyor.  Katılımcılar,  potansiyel  kaynana-kaynatanın  yanında  bacaklarını  üstüste  atan  bir  kadının  davranışından  doğrudan  sorumlu  olmadığını,  ona  doğru  terbiyeyi  vermeyen  ailesinin  sorumlu  olduğunu  düşünüyor.  Dolayısıyla  bu  'yanlış'  da aile  açısından  sonuçlar  doğurur:  'Falan  kişinin  ailesi  kızlarına  terbiye  verememiş'. 

Sohbetin  devamında  katılımcılara, dıştan  gelen  beklentilerin  beden  ile  olan ilişkiyi  etkileyip  etkilemediği  soruluyor,  ancak  katılımcılar  bu  soru  karşısında  afallayıp,  soruyu  anlamadıklarını  belirtiyor.  Ardından  soru  farklı  bir  şekilde  formüle  ediliyor.  Arya  ve  Fatoş  soruyu  'evet'  şeklinde yanıtladıktan  sonra,  konuya  hiç  girmeden sohbeti  kurgusal  bir  boyuta  taşıyor.  Artık anlatımlardaki  'ben'  kelimesi  'biri'  ile  değiştiriliyor.  Doğrudan  kendilerinden  söz  etmiyorlar  artık.  Giyimin  kişi  hakkında  çok şey  söylediğini  ve  'açık'  giyinip  'laf  yiyen' bir  kadının  kendi  suçlu  olduğunu,  çünkü nasıl  bir  tepkinin  verileceğini  bilmesi  gerektiğini  belirtiyorlar. 

Katılımcılar  sohbet  boyu,  doğrudan  bedenleri  ile  olan  ilişkilerini  içeren  soruları yanıtsız  bırakırsa  da,  aslında  bedenleri  ile ilişkilerinin  yoğun  bir  şekilde  'dışarıdan' belirlendiği  ortaya  çıktı.  Yazımızda  yer  vermediğimiz  bir  sahne  bu  konuda  örnek  niteliğindedir.  Fatoş  sohbetin  bir  bölümünde  bir  düğünde  tuvalete  gittiğinde  tanımadığı  bir  kadının  dekoltesine  'çok açık'  diye  tepki  gösterdiğini,  bunun  üzerine  gömleğinin  düğmelerini  kapattığını, ancak  sonrasında  annesinin  yine  'açık  değil'  diye  düğmeleri  açtığını  anlattı.  Burada  gömleğin  düğmelerinin  nereye  kadar kapatılması  gerektiğine  karar  veren  kişi  Fatoş  değildir,  karar  verenler  tuvaletteki  ya¬ 


bancı  kadın  ile  annesidir.  Bu  sahne  sembolik  açıdan  manidardır.  Yine  misafirlerin yanında  bedenle  farklı  bir  ilişkinin  kurulduğu  ve  vücudun  bazı  yerlerinin  tabulaştırıldığı  görüldü.  Kızlar  dekoltenin,  sırtın  ve  karnın  açılmamasına  dikkat  etme¬ li  ve  bacaklarını  erkeklerin  yanında  üstüste atmamaları  yöndeki  kuralı  unutmamalı.  Kurallar  unutulduğunda  veya  dikkate  alınmadığında,  durumun  düzeltilmesi  için  annenin  bir  bakışı  yeter. 

Sohbete  katılan  kızlara  göre,  kadın  bedeni  erkeklere  ve  'yaşlılara'  karşı  potansiyel  bir  tehlike  veya  potansiyel  olarak  örtülmesi  gerekiyor.  Yine  kadın  bedeni  ile utanç  arasında,  'ayıp'  şifresi  ile  ifade  edilen  bir  bağın  kurulduğu  görüldü. 

Yapılan  araştırmanın  en  şaşırtıcı  sonucu  ise,  Almanya'da  doğmuş  veya  büyümüş,  Güneybatı  Kürdistanlı,  bir  kişi  hariç  Alevi  ve  Kürt  gençlik  örgütlenmesinde belli  bir  düzeyde  yer  alan  katılımcıların  bir çok  noktada  çelişkisiz  olmasıdır.  Araştırmacı  sohbete  başlamadan  en  azından  ailenin  veya  çevrenin  sınırlamalarına  karşı bir  memnuniyetsizliğin  dile  getirilmesini beklerken,  çoğu  zaman  aile  veya  çevreyi savunan  tutumlar  içine  girildi.  Sohbetin hiçbir  yerinde  bir  isyan  veya  içinde  bulunulan  durumdan  çıkma  girişimi,  ergenlikten  sonraki  süreç  için  tipik  olan  çelişkiler  gösterilmedi.  Tersine;  katılımcılar  'kültürel'  yönergelerden  oluşan  bir  ağda  kendi  yerlerini  alıyor.  Anne-baba  kuşağının  görüşlerinin  taklidi  sohbetin  başından  sonuna  kadar  sürüyor.  Katılımcılar  tarafından  bazen  'bağımlılık'  olarak  ifadelendirilen  ve  giyim  ile  davranışa  dönük  kuralları  içeren  bir  çok  sınırlama  terbiye,  kültür  veya  saygı  ile  gerekçelendiriliyor.  Bireysel  kimlik  sözkonusu  olduğunda  ise  aynı gerekçelere  başvurulmuyor. 

Bu  husustan  yola  çıkıldığında,  kızların toplumsal  normlara  çelişkisiz  gibi  görünen  uyumun  çözülmesi  imkansız  çelişkilerin  yansıması  olabileceği  akla  gelir.  Terbiye,  kültür  veya  saygı  ile  yapılan  meşrulaştırmaya,  bu  şekilde  çözülemeyen  sorunlardan  kaçınıldığı  için  mi  başvuruluyor yoksa?  Zira  çelişkiler,  sorunların  aşılmasına  yol  açtıklarında  özgürleştirici  bir  etkiye  sahip  olur.  Ancak  çözümsüzlüğe  götürdüklerinde  olumsuz  bir  etki  bırakırlar. 

Beden  ilişkileri  ve  hareketleri  toplumsal  gerçekleri  yansıtır.  Dolayısıyla  bu ilişki  ve  hareketlerin,  davranışların  toplumsal  koşullardan  ayrı  düşünülemez. 
Sosyolog  Paula-lrene  Villa'nın  sözleri  ile 'toplumsal  düzen  bireylerin  bedenleri  olmaksızın  var  olamaz,  bireylerin  bedenleri  de  toplumsal  düzen  olmadan  var  olamaz'.  Sosyal  düzenin  Kürt  kızları  örneğinde nasıl  bir  etki  yarattığını  kısmen  görmüş  olduk.  Ataerkil  zihniyetin  kadın  bedenine  bakış  açısının  genç  kadın  kuşağınca  sorgulanmaksan  nasıl  kabul  edilip,  yeniden  üretildiğini  de  gördük.  Genel  geçerliliğe  sahip  olmayan  bu  araştırmanın  sonuçları  oldukça  düşündürücüdür,  sizcede  öyle  değil  mi?  -Bitti- 


Çimen  Koruk 


Genç  bakış 


siyadare_27@hotmail.com 


“Ben  Daha  Yeni  Alışmıştım  Anneme" 

1999  17  Ağustos  depreminin  ardından  Sakarya  cezavinden,  Gebze  cezaevine  naklediliyoruz.  Orada  kesişiyor  yollarımız  küçük  Azad  ve  annesi  Fatma’yla. 

Azad  ve  annesinin  hikayesi  uzun.  Ama  herkes  bu  uzun  ve bir  o  kadar  yürek  yaralayıcı  hikayeyi  öyle  veya  böyle  bilir orada.  Biz  de  parça  parça  öğreniyoruz  hikayeyi.  Bazen  etraftaki  arkadaşlar  anlatıyor  olup-biteni,  bazen  Fatma  anlatıyor. 

Gözaltına  aldıklarında  küçük  oğluna  neler  yapıldığını  anlatıyor  Fatma.  Kendisine  yapılanları  es  geçiyor.  Günlerce  işkence  yapıyorlar  Fatma’ya.  O  da  yetmiyor.  Gözlerinin  önünde küçücük  çocuğuna  cinsel  istismarda  bulunuyor  polisler. 
Sigar  üstüne  sigar  söndürüyorlar  Azad’ın  vücuduna.  Sonra top  gibi  oradan  oraya  fırlatıyorlar  Azad’ı.  Fatma  diyor,  “hadi ben  neyse,  küçücük  çocuğa  bunları  yapıyorlar.  Ben  öldüm, öldüm”diyor.  Türkçe  bilmediği  için  kendisine  neyin  imzalatıldığını  bile  bilmeden  cezavine  gönderiyorlar  Fatma’yı.  Azad’ı da  alıp  “devlet  daha  iyi  bakar”  diyerek  çocuk  esirgeme  kuruntuna  veriyorlar. 

Devlet,  emniyette  ne  kadar  iyi  baktıysaAzad’a,  çocuk  esirgeme  kurumunda  da  her  halde  o  kadar  iyi  bakardı.  Nitekim bakamamıştı.  Çocuk,  yemek  yemiyor,  hiç  konuşmuyordu. 
Avukatların  uzun  uğraşısından  sonra  Azad  annesine  kavuştu. 

Tüm  bunlar  biz  karşılaşmadan  önce  olup-bitmişti.  Biz, Azad  dört  yaşındayken  tanıştık.  Bir  çocukla  arkadaşlık  kurmak  öyle  sanıldığı  gibi  kolay  değildir.  Önceleri  bizi  süzdü. 
Güvenip,  güvenemeyeceğine  karar  verdi.  Aslında  çokta  karar vermiş  sayılmazdı.  Onun  bir-iki  sırdaşı  vardı.  Onlar  dışında kimseyle  paylaşmazdı  “özel”  durumlarını.  Herkes  onun,  o gün  ne  yaptığını  bilirdi.  Ama  kimse  “biz  biliyoruz”  gibi  bir  gaflete  düşmezdi.  Bu  gaflete  düşen  olduğunda,  büyük  bir hışımla  “söyle  ne  biliyorsun,  söyle”  diye  bağırırdı.  Kolay  kolay kimseye  vücudundaki  sigara  izlerini  göstermezdi.  Çocuktu  o, bazen  unuturdu  kendini,  üstündekini  çıkarı  verirdi.  Sonra  bir an  da  giyinirdi  ürkerek.  “Kimse  gördümü  kendisini  acaba”, diye  bir  etrafına  bakınırdı.  Bazen  hırçındı,  avazı  çıktığı  kadar bağırırdı,  bazen  bir  duvar  kadar  sessiz  ve  durgundu.  Annesi sayesinde  iyi  arkadaş  olmuştuk  biz  onunla.  Ben  ona  okuduğum  kitapları  bir  masal  gibi  anlatırdım.  O  da  ertesi  gece  yine gelip  devamını  isterdi.  Havalandırmanın  bir  köşesinde  bulunan  basketbol  potasına  onun  için  çarşaflardan  bir  salıncak yapmıştı  arkadaşlar.  O  da  sürekli  gelip  bana,  “hadi  gel  beni salla”  derdi.  Aslında  onu  sallayacak  çok  arkadaşı  vardı.  Ama o  sallanmanın  yanında  bir  de  “ela  gözlüm”  türküsünü  isterdi. 
Çünkü  gözlerinin  ela  olduğunu  öğrenmişti. 

Zekiydi,  olup-biteni  bir  çırpıda  öğrenebilirdi.  Hisleri  güçlüydü,  fark  ederdi  ortamdaki  sevinci  ve  hüznü.  Sonra  büyüdü.  Okula  gitmesi  gerekiyordu,  içinden  gelmiyordu  okula  gitmek.  içerdeki  zeki,  coşkulu  Azad,  dışarda  içe  kapanık,  pasifti.  Korkuyordu.  Büyümek  onu  ürkütüyordu.  Birde  annesizlik, onu  hepten  bitiriyordu.  O  yüzden  çekiniyordu  tanımadığı insanlardan.  Onun  en  iyi  tanıdığı  insanlar  cezaevindeki insanlardı.  Bir  onlar  koşardı  onun  yardımına,  bir  de  annesi. 

Biz  yokken  Fatma,  yaşadığı  fiziki  rahatsızlıklarından  dolayı  serbest  bırakıldı.  Ama  mahkemesi  halen  devam  ediyordu. 
Anne  ve  oğul  ilk  kez  kendi  başlarına  bir  hayat  kurma  şansını yaklamışlardı.  Onlar  da  bu  şansı  değerlendirmiş  ve  yaşamlarını  yeniden  kurmuşlardı.  Fatma  çalışıp,  Azad’ı  okutmaya kararlıydı.  Tüm  rahatsızlıklarına  rağmen  çalışmaya  koyulan Fatma,  mahkemenin  sona  ermesiyle  geçenlerde  yeniden tutuklandı.  Azad  ise  arkasından  bağırdı;  “ben  daha  yeni 
anneme  alışmıştım.  Şimdi  ben  ne  yapacağım”  diye.  Azad  13 
yaşında  şimdi.  Daha  yeni  yeni  kişiliğini  annesiyle  birlikte  bir araya  toplamıştı.  Onunla  yaşamaya  alışmıştı.  Ve  şimdi  annesi  bir  daha  kendisinden  koparılıyordu. 

Ortada  bir  delil  yok,  bir  şahit  yok.  Sadece  Fatma’ya  gözaltında  zorla  ve  okuma  yazması  olmadığı  halde  imzalatılan  bir kağıt  parçası  var.  O  kağıt  parçasına  dayanılarak  Fatma’ya müebbet  hapis  veriliyor. 

“Suçlu”,  suçunun  ne  olduğunu  bilmiyor.  Yargıç  ise  bir  kez olsun,  kendisini  yargılamıyor  bu  sistemde.  Olan  ise  küçücük bir  çocuğa  ve  annesine  oluyor. 

Peki,  Fatma  ve  oğluna  bu  işkenceyi  reva  görenler  niye  bir kez  olsun  yargılanmadı?  Niye  bir  kez  hesap  sorulmadı;  “bir çocuğa  bunlar  yapılır  mı?”  diye.  Hemde  orta  bir  adli  tıp  raporu  varken.  Sigara  yanıkları  kolay  kolay  yok  olmaz,  bilen  bilir. 

Eee,  şimdi  kim  inansın  Türk  devletinin  adaletine,  ortalığı adaletsizlik  götürürken.  Kim  sığınır  bu  yosun  tutmuş  zihniyetler?  Kim  tenezül  edip  bakar,  bu  kararmış,  çürümüş  vicdanlara,  kim? 
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özgüryaşam  Kadın  meselesine  üç  farklı 

Çîf  diyalogları  bakış  vardır 


Buradaki  pozisyonumun  barış  ve  demokratik  çözüm  olduğunu, bu  konuda  ciddi adımlar  atılması  halinde  bu  rolümü  oynayacağımı  ama Hükümetin  böyle  bir  yaklaşımı olmadığını  söyleyebilirim. 

Kamu  Güvenliği  Müsteşarlığı kuruldu.  Muammer  Güler  bu  hafta bu  konuyla  ilgili  olarak  içişleri Bakanıyla  birlikte  İngiltere’ye  gitmiş.  Bunlar  yine  icazet  almaya  gitmişler.  Yeni  konsept  uygulamaya konacak.  Aynen  ‘90’lı  yıllarda 
Doğan  Güreş’in  İngiltere’ye  gidip ‘yeşil  ışık”  alması  gibi.  Ne  yazık  ki yüz  yıldır  Kürdistan’ın  kaderini İngilizler  belirliyor.  Sadece  İngiltere demek  de  doğru  değil,  Anglosakson  siyasetidir  bu.  Buradan Müsteşara  bir  uyarım  olacak.  Eski politikalarında,  imha  temelindeki politikalarda  ısrar  ederlerse,  geçmişte  yaşandı,  görüldü,  bu  çok kötü  sonuçlara  yol  açacaktır. 

İran’ın  kabul  etmesi  halinde  bir diyalog  süreci  başlayabilir.  İran diyaloga  gelmezse  çok  zorlanır, üzerinde  büyük  bir  uluslararası baskı  ve  kuşatma  var,  bunun  altından  kalkamaz.  Bu  kuşatmayı 
Kürtlerle  diyalog  ve  içeride  demokratikleşme  adımlarıyla,  demokratik  birliği  sağlayarak  ancak  aşabilir. 
Bu  arada  Suriye’de  bazı  gelişmeler olmuş,  işte  11  PKK’li  öldürdükleri yönünde  haberler  basına  yansımış. 
Sanmıyorum,  Suriye  böyle  bir  şey yapmaz.  Suriye  devleti,  Kürtleri imha  konseptinde  tam  olarak  yer almaz,  öyle  düşünüyorum.  Oradaki Kürtler  de  demokratik  mücadelelerini,  demokratik  örgütlenmelerini 


geliştirmeliler. 

Mesut  Barzani  Türkiye’den sonra  Almanya  ve  Fransa’yı  ziyaret etmiş.  Gidip  herhalde  Almanya İngiltere  ile  yeni  konsept  üzerine konuşacak.  Bu  konuda  onları  daha önce  uyarmıştım.  Tüm  Kürtlere yönelik  katliam  tehlikesi  var,  tehlikenin  farkında  olmalıdırlar.  Öyle dış  güçlere  fazla  güvenmesinler. 
Dış  güçler  menfaatleri  gerektirdiğinde  Kürtleri  gözünü  kırpmadan satarlar,  Güney’deki  devleti  de  çok kolay  bir  şekilde  satarlar. 

Kadınların  düzeyi  iyi  görünüyor ama  daha  çok  yol  almaları  gerekiyor  ancak  çok  değerli  kadınlarımız var.  Bu  tecavüz  kültürünü  aşalım meselesini  iyi  yakalamışlar  ama galiba  biraz  somut  ve  dar  yaklaşılıyor.  Bu  basına  yansıyan  Siirtteki gibi  somut  tecavüz  olaylarını  protesto  ediyorlar  gibi  bir  hava  oluşuyor.  Halbuki  bu  tecavüz  kültürü  binlerce  yıldan  beri  ataerkilliğin  kadını esir  almasından  itibaren  başlamış ve  günümüze  kadar  gelmiştir. 
Kadınlarımızın  bu  zihniyetle  mücadele  etmesi  gerekir.  Feministlerin de  böyle  dar  ve  yüzeysel  yaklaşım sorunu  var.  Sıradan  evlerde  meydana  gelen  tecavüzlerden  söz  ediyorum.  Sanılmasın  ki  bu  evlerde her  şey  kadının  özgür  iradesiyle, seçimiyle  oluyor.  Kadının  hiç  bir konuda  karar  verme  hakkı  yok.  Her şeyi  erkek  belirliyor,  her  şey  onun canının  istediği  şekilde  oluyor. 
Yanlış  anlaşılmasın,  ben  aile  kurumuna  karşı  değilim.  Çok  ilkeli  bir şekilde  olursa  ve  taraflar  kendilerine  gerçekten  güvenirlerse  belki olabilir.  Bazen  burada  düşünüyorum,  dışarıda  olsam  ben  böyle  bir 


ilişkiyi  yürütebilir  miyim  diye.  Bana göre  kadın-erkek  ilişkisi,  birlikteliği, adeta  bir  sanat  gibi  olmalıdır.  Böyle olursa  anlamlı  olabilir.  Ama  bugünkü  koşullarda  en  kendine  güvenen kadın,  hangi  erkekle  olursa  olsun, isterseniz  en  ideal  erkek  olsun,  birlikte  olmaya  başladıktan  sonra  24 
saat  içinde  erkeğin  boyunduruğu altına  girmeye  başlar.  Çünkü  sistem  böyle  kurulmuş.  Bu  sözü  daha önceleri  de  söylemiştim.  Ben  bu yaşıma  kadar  bu  tür  ilişkilerden hep  kaçtım,  halen  de  kaçıyorum. 
Bu  konuyla  ilgili  yazılan  başka kitaplar,  düşünceler  de  var,  okudum.  Fatmagül  Berktay’ın  bu konuyla  ilgili  bazı  kitapları  var, onlardan  da  yararlanılabilir. 

Sistem  kadını  tamamen  esir haline  getirmiştir.  Kadın  hiç  bir yerde  gerçek  anlamda  yoktur,  iş hayatında  yoktur,  yönetimde  yoktur  vesaire.  Ama  aslında  kadın doğal  olarak  bu  yeteneklere  sahiptir.  Neolitik  dönemde  doğuran, besleyen  kadındı,  yemek  kültürü onların  eseridir.  Hayatı  onlar  var ediyorlardı  bugün  de  bu  yeteneklere  doğal  olarak  sahiptirler. 
Savunmalarımda  hep  neolitik dönemin  tanrıça  kültüründen  bahsediyorum  ama  bunun  da  yanlış anlaşılmaması  gerekiyor.  Tanrıça derken  dini  anlamda  bir  kutsallıktan  bahsetmiyorum.  Kadın  tabi  ki kutsaldır  ama  ben  bu  tanrıça  kültüründen  bahsederken  kadının  o çağlardaki  sosyal  konumundan bahsediyorum,  kendini  nasıl  koruduğundan  bahsediyor,  onu  kastediyorum.  Tanrıçal  ıktan,  bugünkü duruma  nasıl  düşürüldüğünün anlaşılması  açısından  tarihe  gidip tanrıça  kültüründen  bahsediyorum. 


Kadın  meselesine  üç  farklı bakış  var;  1-Duygusal  yaklaşım,  2- imgesel  yaklaşım,  3-Düşünsel  ve Felsefik  yaklaşım,  işte  Nazım 
Hikmet  onlar  ve  başka  bazı  yazarlar, şairler,  edebiyatçılar  kadın  meselesine  duygusal  ve  imgesel  yaklaşıyorlar.  Hatta  bizden  de  özellikle cezaevindeki  bazı  arkadaşlar  imgesel,  hayali  yaklaşıyorlar.  Ama  bizim yaklaşımımız  imgesel-hayali  değil, gerçekçi,  düşünsel  ve  felsefik  yaklaşımdır.  Bu  beşbin  yıllık  erkek  egemen  tecavüz  kültürü  ancak  böyle düşünsel  ve  felsefik  yaklaşımla  aşılabilir.  Duygusal  ve  imgesel  yaklaşımlar  kurtarmaz.  Kapitalist modernite  kadını  bir  seks  objesi haline  getirmiştir,  işte  moda  adı altında  bu  süslemeler,  püslemeler, ‘yakışıyor”  adı  altında  aslında  kadını pazarlıyorlar.  Kadına  adeta  bir  seks makinesi  olarak  bakılıyor.  Erkekler kadına  sadece  seks  gözüyle  bakar hale  getirilmiştir.  Yirmidört  saat bunu  düşünüyorlar  ve  kadına  da  bu gözle  bakıyorlar.  Kadına  verilmiş  en önemli  bir  görev  bu,  erkeğin  sınırsız  seks  güdüsünü  karşılamak. 
Halbuki  hayvanlarda  bile  böyle değil,  hayvanlarda  bunun  bir  düzeyi,  düzeni  var.  Erkek  ve  dişi  sadece belli  dönemlerde  karşılıklı  ihtiyaç temelinde  çiftleşir. 

Kapitalist  modernite  kadının gerçeğini  örtbas  etmek  için  onun sürekli  fiziksel  yönünü,  cinsellik yönünü  ön  plana  çıkararak,  moda adı  altında  pazarlayarak  kadının gözünü  boyuyor  ama  özünde  aslında  kadını  köleleştiriyor.  Ne  giyeceğine,  saçını  nasıl  keseceğine,  nasıl kokacağına,  kilosuna,  her  şeyine sistem  ve  erkekler  karar  veriyor. 
Aşk  ve  sevgi  kavramlarını  da  çarpı¬ 


tıyor.  Oysa  aşk  ve  sevgi  veya  birliktelik  karşılıklı  bir  irade  kabulüne, kadının  iradesine  saygıya  ve  kadının  doğasına,  özüne  uygun  temelde  olursa  anlamlı  olur,  aksi  takdir¬ de  egemen  tecavüz  kültürü  anlayışıyla  yaşanan  “aşk-sevgi”  kadını bitiriyor.  İşte  Erdoğan’ın  kadına bakışı  ortadadır,  fazişan,  ırkçı-ulusalcı  bir  yaklaşımdır.  Bunların İslamiyet  anlayışı  da  kadını  tepeden  tırnağa  tamamen  kendisi dizayn  etmek  istiyor.  Ne  giyeceğine, kılık  kıyafetine  kadar  herşeyini onlar  belirliyor.  Çok  sınırlı  bir  rol veriyor.  Kadını  erkeğe  göre  şekillendiriyor.  Erdoğan,  kadının  iradesini  hiçe  sayarak,  “en  az  üç  çocuk” diyor.  Buna  sen  karar  veremezsin, bu  ancak  kadının  kendisinin  karar vereceği  bir  meseledir,  çünkü  bundan  en  çok  etkilenecek  olan  kadının  kendisidir,  kadının  doğasına saygı,  bu  konudaki  kararı  kadına bırakmayı  gerektirir.  Hele  bir  de çok  çocuk  yaparsa  kadın,  tamamen sosyal,  ekonomik,  siyasal  her  alanda  yaşamdan  kopuyor,  hiçleşmiş oluyor.  Ben  aileye  ve  çocuğa  karşı değilim.  Ama  bir  çocuk  doğurmak, kadını  hem  fiziksel  hem  psikolojik olarak  çok  yıpratır.  Bir  çocuğun bakımı  bile  kadını  yıpratıyor,  eve kapatıyor,  bitiriyor.  Kadının  bunun bilinciyle  kendini  bu  duruma düşürmemesi,  kendini  koruması  ve özgürlüğü  için  örgütlenmesi,  mücadele  yürütmesi  gerekiyor. 


Abdullah  Öcalan 
İmralı  cezaevi 
16/06/2010 


Nasıl  Bir  Birliktelik 


Olmalı? 

( Zerdüşt  Böyle  Buyurdu’  kitabında  geçen  bir  sözle  başlamak istedim  bu  yazıya:  'Köle  misin? 
O  halde  dost  olamazsın.  Zorba mısın?  O  halde  dost  edinemezsin.’ 

Yukarıdaki  cümle,  toplumsal  yapılanma,  özgürlük  arayışı,  değişim  ve dönüşüm  sorunları  ve  arayışları  olan, yine  eski  olan  ölçü  ve  kurallar  yerine özgürlük  ilke  ve  ölçülerini  yaratma mücadelesine  girişen  toplumlar  ve bireyler  açısından  üzerinde  düşünülmesi  gereken  bir  özelliğe  sahip. 

Köle  ve  zorba  kimliklere  dayalı kurulan  toplumsal  ilişki  sistemlerinin büyük  tıkanmaları,  bunalımları,  kişiliksel  ve  toplumsal  parçalanmışlıkları doğurduğu  artık  tartışma  götürmez bir  gerçek,  içinde  boyun  eğme  ve boyun  eğdirmenin  olduğu  tüm  ilişkiler  çok  boyutlu  sorgulanıyor.  Bu  ilişki tarzının  sosyal,  psikolojik,  siyasal, ekonomik,  kısaca  yaşamsal  her  boyutu  irdeleniyor. 

Devletler  arası  ilişkilerden  tutalım,  kültürler  arası  ilişkilere  kadar, toplum  içi  ilişkilerden  kadın  ve  erkek arasındaki  ilişkilere  kadartüm  manevi ve  maddi  yapıların  kendilerini  sürdürüş  zihniyetleri  ve  pratikleri  birbiriyle bağ  içinde  çözümleniyor.  Kimileri 


‘ köle-efe nd i-zorba’  üçgeni  içinde  yeni sunum  biçimleri  ve  yeni  maskelerle kendini  sürdürmeye  çalışırken,  kimileri  de  ‘nasıl  yaşıyorum,  ne  kadar özgürüm,  nasıl  yaşamalıyım’  soruları temelinde  alternatif  ilişkiler  sistemini amaçlarken,  kendini  bu  üçgenden kurtarmaya  çalışmaktadır. 

Zora  dayalı  tüm  ‘birliktelikleri’ doğru  tespit  etmek,  adını  koymak büyük  bir  bilinçlenme  ve  aydınlanmayla  birlikte,  büyük  bir  mücadeleciliği  de  gerektiriyor. 

Köle  ve  zorba  ilişkisine  mahkum edilen  ilişkilerin  en  ağır  sonuçlarını yaşayan  halklardan  biri  Kürt  halkıydı. 
Kürdistan’ın  parçalanmasında,  inkarında  bu  ilişki  zihniyetinin  beyinlere, kişiliklere  ve  toplumsal  kurallara kazınmasının  payı  yüksektir.  Kürt  tarihinde  köle  ve  zorba  ilişkisinin  ‘normalleştirilmesi,  kabul  ettirilmesi’ sömürgeci  sistem  tarafından  türlü oyun,  zorbalık,  kurnazlık  örnekleriyle sağlanılmaya  çalışılmıştır.  Kürt  tarihi dayatılan  köle-zorba  ilişkisine  karşı direnişle  hep  şekillenmiştir.  Çünkü Kürt  toplumu,  doğal  toplumun  ahlakı ve  kültür  sistemiyle  kendini  yaratmıştır.  Kadın  ve  erkeğin  eşit  kimlikle  toplumsal  güç  olduğu  bir  geçmişe,  gele¬ 


neğe  sahiptir.  ‘Günah,  ayıp  bir  zorba¬ ya  boyun  eğmek,  ona  köle  olmaktır’ ahlaki  ilkesini  benimsemiş  bir  toplumsal  kimliğe  sahiptir.  Her  doğal  toplum  kültürüne,  ahlakına,  yaşamına sahip  olan  diğer  toplumlar  gibi... 

Türk,  Arap,  Fars  sömürgeciliğinin askeri,  siyasi,  sosyal,  eğitsel  karakollarının  Kürdistan’a  yerleştirilmesi, efendiler  karşısında  elpençe  durulması,  zorbaların  söylediklerinin  itiraz edilmeden  yerine  getirilmesi,  zorba devlet  ‘dövse  de  sövse  de,  başımızdan  eksik  olmaması  gereken’  bir  güç olarak  görülmesi,  köle-zorba  ilişkisinin  göstergeleri  olmuştur.  Bu  zorba devletin  toplumsal  alandaki  rolünün erkeğe  verilmesi,  yine  kadına  da boyun  eğen  rolün  verilmesi  temelinde sömürgecilikler  kendilerini  kurumlaştırmışlardır.  Görünen  karakollardan çok  görünmeyen  ve  zihniyetlere  yerleştirilen  karakollarla  zorba-köle  ilişkisi  sürdürülmüştür.  Erkek  ne  kadar zorba,  egemen,  hakim,  tek  reis,  tek sözü  geçen  olursa,  kadın  ne  kadar boyun  eğen,  ses  çıkarmayan  ise  buna ‘mutluluk’  ‘mutlu  birliktelik’  denildi. 
Aynı,  sömürgecilerle  köle  olarak sömürdükleri  halklar  arasındaki ' mutluluk^?!}  gibi. 

Özgürlük  arayışı  bu  ‘mutlulukların’  sorgulanmasını  şart  kılar.  Zora dayalı,  boyun  eğdirmeye  dayalı,  tek sesliliğe  dayalı  tüm  ilişkiler  köle-zorba ilişkisidir,  içinde  irade  barındırmaz, içinde  düşünsel-duygusal  güçlenmeyi  barındırmaz.  Feodalizm  de,  kapitalist  sistem  de  bu  ilişki  biçimiyle  kendi¬ 


ni  sürdürür.  Tüketmeye  ve  tükenmeye dayalıdır  çünkü,  irade  tükenir,  düşünce  tükenir,  duygu  tükenir. 

Bakın  sistemin  ölçüleriyle  kurulmuş  birlikteliklere.  Sorgulayın. 
Erkeğin  iradesi  nerededir,  kadının iradesi  nerededir?  Erkeğin  ‘efendilik’  adına  aşırı  erkeksileştirildiği, kadının  ‘efendisine  uyumluluk’  adına aşırı  kadınsılaştırıldığı  ilişkilerin  güdülerden  öteye  gidemeyeceği  feodalizmin  hakim  olduğu  toplumlarda  da, kapitalizmin  hakim  olduğu  toplumlarda  da  çok  farklı  olmadığı  görülecektir. 
Kadın  ve  erkeğin  paylaşımları  belirlenmiştir.  Bunları  aşmaya  ne  kadının,  ne erkeğin  gücü,  iradesi  yetmez. 

‘Neden  birçok  evlilik  bitiyor’  sorusu  çok  soruluyor.  ‘Bu  evlilikler  nasıl başlamıştı’  diye  sormakla  işe  başlamak  önemli  galiba. 

Tüm  birlikteliklerin,  toplumsal  ilişkilerin,  kendilerine  sömürgeci  devlet sisteminin  halklara  dayattığı  ve  boyun eğdirmeye  dayalı  ‘birlikte  yaşama’ sözleşmesini  örnek  almaması  çok önemlidir.  Özgür  iradelerin  gelişimi, karşılıklı  saygı,  emek,  dostluk  bağları temelinde  kurulan  bağlar  ve  birliktelikler,  ister  halklar  arasında,  ister  arkadaşlıklar  arasında,  ister  kadın-erkek arasında,  isterse  anne-baba-çocuk arasında  olsun,  hertürlü  sömürgeciliğe  karşı  direnenlerin  zihniyet  ve  ahlak ilkeleri  arasında  yer  alır.  Toplumsal sözleşmelerimizi  bu  temelde  yapmayı  hedeflememiz  önemlidir.  Zorbaköle  ilişkisinin  ölçülerinden,  kurallarından,  özelliklerinden  boşanmak 


diğer  bir  hedef  olmalıdır. 

Kürdistan’da  büyüyen  özgürlük hareketine  yönelik  devletlerin  saldırılarının  temelinde  büyük  bir  korku  vardır.  Egemenlerden,  onların  her  türlü kural-yasa  ve  ölçülerinden  artık  boşanan,  kendi  özgür  yaşam  ve  ahlak  ilkelerini  yaratan  bir  toplumsal  gerçeklik, bu  devletleri  korkutuyor. 
Saldırganlıklarının  temelinde  de  bu korku  yatmaktadır. 

Çünkü  bizler  kölelikten,  zorbalıktan,  onların  tüm  uygulayıcısı  olan  kişiliklerden  boşanmaya  karar  verdik. 
Yanlış  kurulan  tüm  bağlardan  kendimizi  kurtarmaya  karar  verdik.  Bu  kararı  verenlerin  kendi  toplumsal  ilişkilerinde  de  tüm  gerici  yasalardan,  bağlardan  boşanmaları  da  şarttır. 

işte  bu  iki  boyut  iç  içe  yürütülürse, buna  devrim  denilecektir.  O  zaman doğal  toplumun  en  güzel  ahlaki  yasalarından  olan  özgür  iradeye,  özgür düşünceye  dayalı  bireyler  eşitlerin ilişkisini  yakalarlar,  ‘dost  olmayı  ve dost  edinmeyi’  hak  ederler. 


o 


Kampanya,  ji  bo  paşeroşa  miroven bi  zanebûn  difikirin  we  bibe  mînak.. 


9 


Em  dixwazin  hûn  fikren  xwe  yen  li ser  kampanyaya  li  dijî  çanda  tecavvîze  hatiye  destpe  kirin,  bi  me  re par  vekin. 

Endama  Destaya  Reveber  a  FEYKAye Sel  ma  Akkaya: 

Çanda  tecavvîze,  te  wateya  hemû  kirinen bi  dare  zore  yen  fîzîkî  ango  psîkoljîk  en  ji aliye  kes  an  jî  kesan  ve  pek  ten..  Bi  ve çande,  mirov  ji  sîstema  nirxen  mirovahiye ten  dûrxistin.  Ez  wiha  fem  dikim.  Li  ser  vî esasi,  sîstema  tecavvîzkariye  her  roj  xwe  nû dike  û  xwe  bi  heztir  dike.  Ev  sistem  bi  riya mirovan  xwe  di  nava  civake  de  belav  dike. 
Civaka  Kurd  heta  roja  me  ya  îro  nebûne xwedî  devvlet,  û  ve  civake  di  30  salen  dawî de,  xwe  di  nava  şer  de  bi  peş  xistiye.  Ji  ber ve  çende  jî,  di  pevajoyeke  wisa  de,  xweguhertina  civaka  Kurd  he  zahmettire  û  ji  bo  ve guhertin  û  peşketine  jî  kedeke  mezin pevvîste.  Li  gorî  min,  kampanya  ji  bo  gihiştina  civakeke  nû  gava  yekemîne.  Bi  ve  kampanyaye,  em  dikarin  hemû  fikren  bere  yen feodal  biguherînin.  Le  bi  sere  xwe  jî  teri nake.  Eğer  em  bikaribin  ji  zaroktiye  mirovan bikin  xwedî  nirxen  mirovahiye,  wan  dûrî çanda  erîşkar  û  tecavvîzkar  bihelin,  ew  dikarin  nirxen  mirovahiye  ji  bo  paşeroje  piparezin.  Ev  kampanya  ji  aliye  jinan  ve  hate  destpekirin.  Ji  ber  ve  yeke  roleke  mezin  dikeve ser  milen  jinan.  Ji  ber  ku  yen  zaroka  mezin dikin  jin  in,  dîsa  hemû  tekiliyen  di  nava male  de  bi  deste  jine  te  birevebirin.  Der bare  ve  mijare  de  jî,  dive  peşî  jin  vverin  perwerdekirin  û  pevajoya  peşî  ya  ve  kampanyaye  weke  pevajoya  pervverdeye  be  dîtin. 
Ev  kampanya  dibe  gav  yekemîn  ji  bo  çareserkirina  ve  pirsgireka  ku  bi  sedsalan  e hebûna  xwe  didomîne.  Çalakî  û  xwepeşandan  jixwe  gelek  girîng  in.  Ez  ji  bo  guhertin û  zanebûna  civake  ve  kampanya  gelek girîng  dibînim.  Ji  ber  ve  yeke  jî  roleke  mezin dikeve  ser  mile  me  jî.  Em  di  reveberiya  saziyan  de  cîh  digrin.  Em  bi  nasnameya  xwe  ya jin  di  nava  van  xebatan  de  hene  û  bi  keda jinen  tekoşer  em  hatina  ve  aste.  Ji  bo  em zedetir  bibin  xwedî  soz,  kedeke  mezin pevvîste.  Ji  ber  ve  yeke  rola  herî  mezin  dikeve  ser  mile  jinen  di  nava  saziyan  de  kar dikin.  Em  jî,  d  i  karen  hin  dîvvaren  li  peşiya jinan  hilvveşînin.. 

Der  bare  çanda  tecavvîze  de  hûn  dikarin çi  bejin  ? 

Mazlum  Bahçeci: 

Di  nava  civake de  çanda  tecavvîze  weke  tepisandina  fîzîkî  an  jî şîddete  te  zanîn. 
Le  tene  bi  ve  yeke çanda  tecavvîze naye  femkirin. 
Tepisandina  psîkoljîk  jî,  di  ve  çarçoveye  de,  dive were  nirxandin. 
Tepisandinen civakî  jî  ten  vvateya  çanda  tecavvîze.  Mînak,  bi  dare  zore zaroken  salen  vvan  biçûkin  dizevvîcîn,  ev yek  tecavvîza  herî  mezin  e. 


Li  Kurdistane,  rayedaren devvleta  Tirk  en  esker,  poles, mamoste,  cerdevan  tecavvîze zarok  û  jinan  dikin.  Ev  erîşen rizandine  hûn  çawa  dinîrxînin? 

Bûyeren  tecavvîze  herî  zede  jî di  şeren  ji  bo  desthillatariye  de pek  hatine.  Ev  rebaz  li 

VVîetname  pek  hat,  li  Filistîne jî.  Niha  li  Kurdistane  ev  rebaz te  bikaranîn.  Rebazen  şer  en  bi vî  rengî  li  dijî  tekoşînen  azadiye pek  tînin.  Devvleta  Tirk  jî  bi  van polîtîkayan  hemû  Kurdan  dike hedef.  Mînak  erîşa  tecavvîze  ya li  Serte  ne  tene  li  hemberî  şexseke  ye,  ew  peyama  'Eme  heman  tiştî  li  w  e hemûyan  bikin'  didin  gele  Kurd.  Bî  ve,  dixvvazin  Kurdan  bitirsînin.  Yen  ku  bi  ole  siyasete  dikin  jî  di  nava  ve  polîtîkaye  de  cîh digrin. 

Dixwazin  gele  Kurd  piçûk  bixin,  ji  tekoşîna  azadiye  dûr  bixin.  Bi  taybetî  jî,  bi  van  erîşan  tekoşîna  jinen  Kurd  dikin  hedef.  Ji  ber ku  ji  jinen  tekoşer  û  giredayî  azadiye  ditirsin.  Jinen  Kurd,  peşengiya  tekoşîna  azadiya gele  Kurd  dikin.  Devvlet  bi  van  erîşan  dixwaze  tekoşîna  azadiye  ya  jinan  bitepisîne. 
Bi  van  erîşan  nirxen  namûse  yen  civake dikin  hedef.. 

Bele,  li  ser  ve  mijare  jinen  Kurd  û  Zilam we  çavva  vverin  pervverdekirin? 

Ez  li  ser  nave  xwe  dikarim  ve  bejim: Azadiya  min  di  azadiya  jine  de  derbas  dibe. 
Dive  ev  yek  di  nava  civake  de  jî  pek  vvere. 
Gerilla  û  jinen  tekoşer  ev  yek  pek  anî.  Jinan gelek  caran  îspat  kiriye,  jin  dikarin  şer bikin,  mafe  xwe  biparezin  û  bibin  xwedî hez.  Dive  em  ve  zedetir  bînin  rojeve  û  li nava  civake  belav  bikin. 

Li  Kurdistane  li  dijî  çanda  tecavvîze  kampanyayek  hate  dest  pekirin.  Hezen  devvlete jî  çanda  tecavvîze  anî  asta  herî  jor.  Hûn dikarin  hevvildanen  devvlete  binirxînin? 

Endama  Basken  Jinen  ACTITE 
Soner  Göksu: 

Hezen  desthilatdar  di  demen şer  de  rebaza tecavvîze  peş dixin.  Li  erdnîgeriya  me  jî  niha şerek  heye.  Di  vî şerî  de  jî  gelek caran  serî  li  ve rebaza  qirej dane,  ango  ne  nû ye.  Bûyera  li 
Serte  bandoreke neyînî  li  me  hemûyan  kir.  Zarokeken  piçûk, rastî  tecavvîza  poles  û  eskeren  devvlete  ten. 
Yen  ku  van  bûyeran  dibînin  jî  li  zarokan xwedî  dernakevin  û  be  deng  dimînin.  Ev yek  revvşeke  pir  tirsnak  û  bi  eş  e.  Dive çanda  tecavvîze  ne  tene  vveke  sûcekî  ferdî vvere  nirxandin.  Ev  yek  polîtîkaya  devvlete ye.  Devlete,  li  dijî  şoreşger,  komunîst  û vvelatparezan  ev  polîtîka  bikar  dianî.  Le  îro, li  dijî  zarokan  jî  bi  kar  tîne.  Li  bajaren Kurdîstane  bûyeren  bi  vî  rengî  li  pey  hev pek  ten.  Ev  yek  jî  ne  tesadüf  e.  Doh  em çavva  li  dijî  van  erîşan  derketin,  dive  ji  niha şûnde  jî,  em  li  dijî  derkevin. 

Şer  her  tim  li  gelen  bindest  dixe.  Le  bi taybetî  jî,  jin  di  van  pevajoyan  de  berdelen  giran  didin.  Ev  yek  jî,  aliyekî  polîtîkaya tinekirin  û  eşkenceye  ye.  Bi  dehan  kes tecavvîzî  zarokekî  dikin.  Ti  tişt  bi  qasî  ve mirovan  naeşîne.  Li  Kurdîstan  û  Tirkiyeye, li  dijî  ve  helvvesteke  civake  heye.  Tevî  ku devvlet  dixwaze  ser  van  bûyeran  bigre  jî, edî  civake  gelek  tişt  ferq  kiriye.  Dive  em  jî wek  penaberen  li  Evvrûpaye,  ve  mijare  ji xwe  re  bikin  rojev.  Dive  em  jî,  li  dijî  poletîkaya  devvlete  ya  qirej  denge  xwe  bilind 


bikin.  Em  jî  vveke  sazî  dixwazin  li  dijî  ve çande  bi  jinen  Kurd  re  kar  bikin. 

Hûn  tekoşîna  li  dijî  çanda  tecavvîz  û  erişen  li  dijî  jinan  çavva  dibînin? 

Musbahattîn  Sabuncu: 

Ev  8  sal  in  ez  li 
Evvrûpaye  me. 
Em  hovîtiya  li vvelet  dibîhîzin  û dibînin.  Em  bi xwe  jî  rastî  van erîşan  hatin. 
Çavva  erişî  dayîken  me  xwîşken me  kirin,  me  dît. 
Destavetin  jinen 
Kurd.  Ev  eşa  me bi  salan  e  dido- me.  Eğer  li  devereke  jin  û  dayîk  nebin,  em nikarin  behsa  hebûna  zilaman  jî  bikin.  Dive rûmeta  dayîkan  baş  be  zanîn.  Dive  jin  jî devvlemendiya  xwe  bizane.  Dive  hemû  nezîkahiyen  bere  ji  hole  vverin  rakirin.  Sîstema desthillatdar  bi  salan  e  xwe  bi  feodalitiye  bi reve  biriye. 

Li  dijî  ve  sîstema  qirqirine,  di  nava  tekoşîna  azadiye  de,  jinan  peşengiya  tekoşîna azadiya  jine  da  destpekirin.  Jiyan  bi  jinan dest  pe  dike.  Jin  noqteya  jiyanî  ya  civake ye.  Eğer  ev  yek  vvere  tinekirin,  vve  zilam  jî vverin  tinekirin.  Heta  ku  jin  azad  nebin, zilam  jî  azad  nabin.  Dive  jin  jî  be  tirs  di  nava hevvildanan  de  bin,  û  li  ser  vî  esasî  bimeşin. 

Dema  ku  dibejin  çanda  tecavvîze,  çi  te bîra  vve  gelo  ?  Bi  ve  re  giredayî  revvşa Kurdistane  em  dikarin  çavva  binirxînin? 

Feyzî  Demîrag  (Nivîskar): 

Çanda  tecavvize  pir  berfirehe.Tecavviza ziman  dibe,  ax dibe,  kesayet dibe. Di  rojhilata navîn  de  zede xwe  daye  nişandan. Rojhilata navîn  de  li  gora ole  ji  xwe  re erkek  çedike.Yanî ji  vvir  de  mer vvekî  xwedî  maf  te  hesibandin.Lİ  gorî  qanû- ne  vvan  merek  dikare  çar  caran  bizevvice  an jî  du  jin  bîne.  Ev  yek  jî  fersendek  dide  ku çanda  tecavvize  xwe  peş  bixe. 

Tecavviz,  erişkirineke  ser  mafen  kesekî, komekî  û  gelekî  ye.  Tiştekî  be  daxwaziya  wî, be  gotina  wî,  be  hevalbendiya  wî.  Di  zevvace  de  jî,  di  hezkirinede  jî  em  dibînin  ku  erişkirin  heye.  Ye  ku  eriş  dike  dixwaze  maf  û heqen  ye  din  bixe  bine  tekela  xwe.  Ziman  û çand  qedexe  kirin  jî  tecavvizeke.Tirk,  Arap, Acem  ji  bo  mafen  xwe,  bi  qanun  û  zagonen xwe  ye  kesayetî  ya  kurdan  zedetir  xistine hedef.  Siyasetmedaren  wî,  gundiyen  wî, jinen  vvî  xistine  hedef.  Gerilayen  wî,  şoreşa wî, kirine  hedef.Li  gorî  me,ji  petrol  û  axa  me bigrin  heta  zimane  me  tev  di  bin  tecavvize de  ne,  le  gori  kedxwaran  evv  ne  tecavvize! 
Mîna  enfala  Saddam!  Evv  her  tiştî  ji  xwe  re meşru  dibînin. 

Li  Serte  li  ser  zaroken  dibistanan  tecavviz hate  kirin.  Demen  dawî  gelek  mijaren  wiha hene.Dest  davejin  zaroken  Kurdan.Ji  bo çiye  ewqas  hovitî,  ji  bo  çi  behtir  îro  derdikevin  hole? 

VVekî  ku  birez  Ocalan  jî  goti,  bi  rumet  û heysiyeta  gele  Kurd  dileyizin!  Di  feodalî  û eşîrtiye  de  gava  dest  bavejin  jineke  bi sedan  mer  ten  kuştin!  Bi  riya  tecavvizan şere  psikolojik  dimeşînin.Bİ  rumeta  gele Kurd  dileyizin  ji  bo  ku  gel  reaksiyonan  çebike,  li  hember  vvî  rabe!  Gava  gel  li  hember vvî  rabû  ku  dest  bi  komkujiyan  bike!  Bi  riya 


tecavvizan  malbatan  ditirsînin  ,wan  didin serme,  çav  tirsî  dikin  vvan.  Dixwazin  ku  herkesek  beje,  gava  ez  denge  xwe  derxînim  w  e dest  bavejin  namusa  min  yan  jî  a  zaroken min;  vve  mala  min  bişevvitînin;  vve  pereye min  ji  deste  min  bigirin  her  wiha...Bi  dest avetina  namuse,  bi  kuştine,  bi  ekonomiye xistine,  manevviyata  insanan  dişkînin;  bi  vi avayî  dixwazin  teslîmiyetek  mezin  çebikin !.. 

Ji  bo  Zilamen  Kurd  mirov  dikare  çi  beje? 

Gava  zilamek  zanyar  nebe.peşketi  nebe jina  vvî  jî  vve  wisa  be.  Eğer  zilame  klasîk, zilame  feodal  naye  guherandin  peşketin çenabe.  Ku  zilamek  siyaseta  tevgera  azadiye  nasbike,  zana  be,  di  karen  siyasî  de  cih bigire  evv  e  di  mejiye  xwe  de  çanda  tecavvize  bişkîne.  Me  got  çanda  tecavvize  gelek berfirehe.  Mînak:  zilamek  qîza  xwe  bi  qelen bide,  ser  jina  xwe  bizevvice, hevviye  bîne, her  tiştî  ji  xwe  re  mubah  bibîne  le  li  jin  û keçen  xwe  qedexe  bikeji  ser  vvan  zilm  û zori  bimeşîne  evv  tev  di  çanda  tecavvize  de cih  digirin.  Mînak,  pir  kesan  jina  xwe  li vvelat  hiştine  û  hatine  Evvrûpa,  bi  dehan şalin  venagerin;  ji  bo  zevvace  keçiken  kû  qet nedîtine  bi  deste  şebekeyan  tînin Evvrûpa... Mejî  kû  neguhere,  tu  li  Parîse  be  jî ferq  nîne! 

Mesela  me  ronesanse  seriye!  Ji  bo  vve dive  komalen  me,  saziyen  me,  rojnameyen me,  kovaren  me  li  ser  ve  mijare  baş  biseki- nin.  Evv  jî  ne  beşe,  dive  em  panelan  çekin, li  malan  bigerin  û  bi  mirovan  re  bipeyivin.Bİ karekî  xurt  em  karin  mejiyan  biguherînin. 

Yade,  tu  ji  çanda  tecavvize  çi  femdike,  tu li  ser  van  erîşen  tecavviz^  çi  difikirî?  Dive em  çi  bikin? 

Rindixan  Nergizlî: 

Gava  nave  tecavvize  te  gotin, barbarî,  şer,  tis- ten  herî  xirab  te femkirin.Tecavviz 
■  ere  qireje,  fikre gemar  û  sinsî  ye. 
Tecavviz  ne  tene tecavviza  namuse ye;  evv  zaroken  kû ten  tecavvizkirin ne  tene  zaroken hinek  şexsane; 
evv  zaroken  mirovvahîyenin.  Yen  ku  fehma însaniyete,  fehma  şerefe  bikin  dive  li  dijî vvan  tecavvizan  rabin  ser  piyan;  kampanyayan  çebikin,  bimeşin,  çi  ji  dest  be  dive bikin.  Yen  ku  ji  xwe  re  dibe  însan,  yen  ku vicdan  û  însaniyet  pere  hebe,  dive  ve  hekarete  qebûl  neke! 

Li  ber  çaven  cîhane  eskeren  Tirk  zaroken Kurdan  dikujin,  diperçiqînin!  Gava  li  vvelaten  vvekî  Evvrûpa  tişten  vvisa  çebibe  vve  dinyaye  rakin  ser  piyan  le  gava  li  Kurdistane çedibe  kes  nabîne!  Evvrûpayî  dibejin  em demokratin,  em  însanin;  em  demokrasi, aşîti  û  însaniyete  dixwazin;  kani  însaniyeta vvan,  demokratiya  vvan  li  kudereye?  Ku hinek  demokrasî,  însaniyetî,vîcdan  bi  vvan ra  hebe  ewe  li  vvan  zaroken  Kurdan  ku  ten kuştin,  ten  tecavvizkirin,  ten  perçiqandin,  li balkonan  de  ten  gulebarankirin,  li  peşiya deri  li  peş  çaven  de  û  baven  xwe  ten  binçavkirin  xwedi  derkevin.  Amerika,  Fransa, İtalya,  hemû  Evvrûpa  dibejin,  em  demokrasiye  dixwazin.  Em  Kurd  jî  însanin  û  demokrasiye  dixwazin.  Bila  li  me  jî  xwedi  derkevin. 

Bila  bihelin  em  li  ser  axa  xwe  wek  însanan  bijîn!  Ku  reheti  nedin  me  em  e  mecbur derkevin  sere  çiyan. 


Ronahi  Pazarcık 
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Ji  Çar  Aliye  Evvropaye 
Ji  Bo  Heman  Armance  Dicivin 


Armanca  festîvalen  me  yen civvanan,  careke  din  gihandina  nirxen  wan  a  ciwanan  me yen  ku  di  nava  sîstima  kapitalist  a  Evvropaye  de  ji  çanda xwe  ya  xweser  û  tekoşîne  dûr ketine.  Bi  çalakiyen  cüda  yen civakî,  siyasî  û  çanî  em  dixwazin  nirxen  wan  bidin  jiyandin. 


Civvanen  kurd  en  li  Evvropaye dijîn  ev  12  sal  in  çalakiyen  bi nave  festîvalan  lidar  dixin.  İsal jî  li  4  navenden  Evvropaye  festûvalen  civvanan  ten  lidarxistin. 
Tekildarî  armanca  van  festîvalan  Endame Reveberiya  Komalen  Civvan  îbo  Yilmaz  pirse me  bersivandin.  Ez  îbo  Yilmaz:  Ji  herema Botan  a  Kurdistane  ye,  10  şalin  li  Evvropaye dijî.  Di  nava  reveberiya  Komalen  Cevvan  de cîh  digirî. 

*Hûn  dikarin  hinekî  qala  amadekariyen beriya  festivale  bikin,  li  herâman  turnuvayen spore  hene,  ev  turnuva  di  kîjan  beşen  spore de  pek  ten,  disa  di  ware  spore  de  mîna  klo- ben  spore  gelo  hûn  xabateke  navendî  difikirin? 

Di  serî  de  ji  bo  derfeteke  bi  vî  rengî  da me  ji  bo  rojnameya  Nevvayajin  spasdariyen xwe  peşkeş  dikim  û  di  kare  vve  de  serkeftine dixwazim.  Festîvalen  civvanan  cara  yekemîn li  Evvropay  bi  nave  reheval  Mazlûm  Doğan,  ji bo  bîranîna  şehîden  me  hate  lidarxistin. 
Heta  roja  me  bi  şevvazekî  navendî  12  caran  li Hollanda  û  Almanyaye  hate  lidarxistin.  Beriya 
13.  festivale  bi  tempoyeke  bilind  xebaten festîvale  em  dimeşînin.  Beriya  festîvalan  her sal  ji  bo  bîranîna  şehîden  miha  Gulane  di  serî de  li  Almanya  li  devvleten  mîna  Fransa, Avvusturya,  Svvîsre,  Hollanda,  İtalya  û Belçîkaye  turnuvvayen  futbole  ten  lidarxistin. 
îsal  cara  yekemîn  em  li  Skandinavya  li  Svvede jî  pektînin.  Bi  gotineke  din  bi  turnuvvayen  futbole  yen  miha  Gulane  starta  festîvalen  men te  dayin.  Ev  turnuvva  li  tevahiya  Evvropaye  bi beşdariya  zedetirî  300  taxime  futbole  pek  te û  dibe  vvesîle  ku  bi  hezaran  civvan  vverin  cem hev.  Beriya  festîvale  ev  çalakî  ji  bo  peşxistina tekiliyen  civakî,  çanda  vvelatpareziye  gelekî girîng  in.  Li  Evvropaye  nifşeke  civvan  a  di nava  sîstema  kapîtalîst  de  ji  çanda  xwe  ya xweser  dûr  dikeve  û  bi  sîsteme  re  dibe  yek heye.  Bi  çalakiyen  hûnerî  û  civakî  em  civvanan  dicivînin.  Di  ve  revvşe  de  hena  xabateke me  ya  di  ware  futbol  an  beşeke  din  de  ya federasyonbûne  pek  ne  hatiye.  Belkî  ji  bo bingehiya  ve  yeke  bike  lîga  futbole  ya  ji  bo bîranîna  reheval  şehît  Engîn  Sîncer  dikare roleke  bileyize.  Em  li  Evvropaye  mîna  civvanen  Kurdistane  ji  bo  avakirina  federasyoneke  di  nava  guftûgoyeke  de  ne.  Em  dixwazin gaven  berbiçav  jî  bavejin  le  ne  federasyonbûneke  tene  di  beşeke  de.  Em  dixwazin  ji 


beşen  cüda  yen  spore  taxim  û  civvanen  kurd di  bin  bane  federasyoneke  de  bigihînin  hev. 
Mînak  gelek  civvanen  kurd  hene  ku  li  ser naven  vvelaten  cüda  beşdarî  havvîrkanen spore  en  navnetevvî  dibin  û  bûne  şampiyon hene.  Bexwedî  û  bealîgir  beşdarî  peşbaziyan dibin. 

*Hûn  dikarin  armanc  û  mîsyona  festîvalen  ku  li  4  navenden  Evvropaye  ji  aliye  civakî, siyasî  û  çandî  ve  ragihînin? 

Li  Almanya  ji  bo  bîranîna  Mazlûm  Doğan, li  Fransa  ji  bo  bîranîna  Engîn  Sîncer,  li Avvusturya  ji  bo  bîranîna  Amara  û  li  Svvîsreye ji  bo  bîranîna  reheval  Haşan  Kiziler,  yanî  di şexse  van  rehevalan  de  ji  bo  bîranîna  hemû şehîdan  em  festîvalan  lidar  dixin.  îsal  li  qada Skandînavyaye  li  Svvede  festîvala  xwe  ya yekemîn  em  lidar  dixin.  Armanca  festîvalen me  yen  civvanan,  careke  din  gihandina  nirxen  vvan  a  civvanan  me  yen  ku  d  inava  sîstima  kapîtalîst  a  Evvropaye  de  ji  çanda  xwe  ya xweser  û  tekoşîne  dûr  ketine.  Bi  çalakiyen cüda  yen  civakî,  siyasî  û  çanî  em  dixwazin nirxen  vvan  bidin  jiyandin.  Li  Evvropaye  bi hezaran  civvanen  ji  Kurdistane  hene,  bi  hezaren  vvan  bi  taybetî  li  Almanya  ji  ber  sûcen edlî  di  girtîgehan  de  ne,  tene  darizandin. 
Modernîteya  kapîtalîst  civvanen  kurd  bi  giştî dixe  nava  jiyaneke  takekesparezî  û  jiyana kiret.  Bi  ve  yeke  vvan  tine  dike  û  li  gor  berjevvendiyen  xwe  vvan  bikar  tîne  ji  nirxen  xweser  vvan  dûr  dixe.  Rastiyeke  civvanen  me  ya  ji siyasete  dûr  û  beeleqe  heye.  Heger  li  hember  ve  sîsteme  civvanen  me  nikaribin  xwe biparezin,  li  hem  ber  sîstema  kapîtalîst  j  i  aliye bîrdozî,  polîtîk  ve  heger  kem  bimînin  û  ji  ber sûcen  edlî  di  zîndanan  de  ben  zirandin  ev pirsgirek  a  me  ye  û  encameke  kemasiyen  me ye.  Yek  ji  armancen  festîvalen  me  jî  evve  ku em  civvanen  xwe  bi  dîrok,  çand  û  tekoşîna vvan  re  bînin  gel  hev.  Her  çiqasî  di  ve  mijare de  hevvldanen  me  zhede  bin  jî  em  nikarin bejin  em  gihiştina  rastiyeke  festîvalan  a  ku tevahiya  civvanan  himbez  dike  û  rexistin  dike. 

*Hûn  difikirin  ku  ji  aliye  naveroke  ve  festîvalen  vve  ter  dikin.  Heger  hûn  encamen  festîvalen  heta  niha  pek  hatine  hûn  binirxînin dikarin  bejin  ku  di  kîjan  aliyan  de  kemasî hene  û  gelo  çawa  dikarin  vverin  xurtkirin? 

Festîvalen  me  gelekî  rengînin  û  xwedî naverokeke  devvlemend  in.  Di  ve  çerçoveye- 


de  em  hevvl  didin  pevvistiyen civvanen  xwe  bibersivînin.  Ji  aliye  çandî  û hunerî  ve  müzik,  folklor  û  peşengaha  vveneyan  heye.  Ji  aliye  hunerî  ve  em  dixwazin  asteke  bilind  bibe  le  bele  ji  aliyhe  şano  û  skeçan ve  em  dibînin  ku  kemasiyen  me  hene. 
Çalakiyen  spore  jî  turnuvayen  futbol,  voleybole,  her  wiha  sporen  xweparastine,  tenîsa masaye,  kişik  û  lîstika  damaye  hene. 
Armanca  me  evve  ku  ev  yek  j  ibo  festîvalen paşeroje  bibe  tecrübe  û  ji  bo  civvanen  me karibin  profesyoneltirtev  bigerin  bibe  bengihek. 

*Ev  festîval  di  xebaten  rexistinbûyine  de kîjan  pevvistiyen  girsiya  vve  peşvvazî  dikin? 
Hûn  dikarin  analîzeke  kurt  a  civvanen  koçber en  li  Evvropaye  dijîn  bikin? 

Di  salen  borî  de  xabaten  me  yen  pratîkî  û rexistinî  di  nava  civvanen  penaber  bûn.  Me  di nava  civvanen  xwendekar  û  malbatan  de vebûneke  pir  biçûk  pek  anîbû.  Niha  em  bi nifşe  civvanan  en  ku  li  Evvropavaye  ji  dayik bûne  û  li  vir  mezin  bûne,  bi  çanda  vir  şevvaze  xwe  girtine  re  rû  bi  rû  ne.  Hest  û  tegihiştina  nifşen  civvanan  en  nû  gelekî  cüda  ne.  Di navbera  2,  hata  3  çandan  de  mane.  Her  wiha asta  zanistiye  jî  dikare  vvere  gotin  ku  gelekî ne  li  peş  e.  Astake  entelektuelî  ya  civvanen xwendekar  heye.  Li  Evvropaye  nezî  15  hezar civvanen  kurd  di  zanîngehan  de  dixwînin.  Em xwe  digihînin  beşeke  pir  biçûk  a  van  xwendekaran.  Pevvistiya  berfirehkirina  xabate  di ve  qade  de  heye.  Li  bakûre  Kurdistane  civvanen  xwendekar  mîsyona  peşengiye  bicîh tînin.  Li  Evvropaye  di  ve  mijare  de  kemasiyen mezin  hene.  Civvanen  me  ji  bo  bibin  xwedî pîşeyekî  dixwînin,  tevî  ve  yeke  bi  tekoşhine  û peşengiye  re  tekiliye  nadeyne.  Begûman sedema  ve  yeke  jî  teng  nezîkbûn  û  baş  nerexistinkirina  me  ya  civvanan  e. 

*Festîvalhen  vve  tene  ji  bo  rexistinkirina civvanen  kurd  pek  ten  gelo,  an  xabaten  vve derbare  civvanen  koçber  en  ji  vvelaten  cüda hatine  Evvropaye  jî  hene? 

Her  çiqashi  armanca  me  ne  tene  civvanen kurd  en  li  Evvropaye  dijîn  bin  û  şereşger, demokrat  hu  revvşenbîr  en  ji  gelen  cüda  jî mîna  hedefa  me  ya  rexistirkinihe  bin  jî  ya rast  gelekî  tekiliyen  me  yen  bisînor  hene.  Em beşdarî  çalakiyen  navnetevvî  jî  dibin.  Disa  bi gelek  saziyen  civvanan  en  be  devvlet  re  tekiliyen  me  hene  le  bele  nikare  vvere  gotin  ku  bi 


van  re  tevgereke  kolektîf  û  hevkariyek  tam heye.  Civvanen  kurd  rastiyeke  ku  peşengiyeke  bi  vî  rengî  bike  ne  afirand.  Her  çiqas kemasî  hebin  jî  dikare  vvere  gotin  ku  li  cîhane  disa  ya  ku  sîstema  xwe  a  rexistinbûyina civvaniye  afirandiye  û  herî  bi  bandor  e  disa civvaniya  Kurdistane  ye.  Komalen  civvan  mîna li  4  parçeyen  Kurdistane  xwe  birexistin  dike her  wiha  li  Evvropayhe  jî  bi  rexistinbûyina xwe  tekoşîna  nasnameye  dide. 

*Alaqeya  civvanan  a  ji  bo  festîvalen  vve çavva  ye,  hûn  asta  beşdariye  çavva  dinirxînin, xabaten  vve  yen  taybet  di  ve  mejare  de hene?  Ji  jinen  civvan  tekildarî  festîvale  rexne û  nirxandinen  çavva  peşkeş  dikin? 

Potansiyeleke  mezin  a  civvanan  beşdarî festîvalen  me  dibe.  Di  nava  ve  potansiyele  de rejeyeke  mezin  a  jinen  civvan  jî  heye.  Le  dîsa jî  xabateke  me  ya  ku  xitabî  jinen  civvan  dike tüne  ye.  Ji  ber  ku  behtir  di  çerçoveya  meran de  pek  te  civvanen  jin  li  derve  dimînin. 
Levvma  em  plan  dikin  ku  sala  be  em  beriya festîvale  çalakiyen  sportîf  û  civakî  yen  jinan  jî pek  bînin.  Mînak  dikare  beriya  festîvale  turnuvvayen  voleybole  pek  vverin.  Begûman hevalen  jin  en  civvan  de  tekildarî  çalakî  û xabata  bidin  meşandin  de  de  bi  xwe  biryare bidin.  Em  tene  dikarin  desteke  bidin  vvan. 
Niha  tegihiştina  demen  borî  ya  civvan  tene  ji meran  pek  ten  ji  hole  rabû  ye.  Beriya  niha tegihiştinen  şaş  en  bi  vî  rengî  hebûn.  Dikarim bejim  ku  me  ev  yek  derbas  kiriye. 

*Ji  bo  ku  festîvvalen  ji  niha  û  pede  biheztir  derbas  bibin  gelo  hûn  difikirin  di  nava civvanan  de  ankete  lidar  bixin?  Beriya  niha xabaten  vve  yen  bi  vî  rengî  hebûn  gelo? 

Piştî  tevahiya  festîvalan  li  herem  û  qadan bi  civînen  gel  nirxandina  festîvalan  te  kirin. 
Rexne  û  peşniyaren  di  van  festîvalan  de  ten kirin  li  ber  çavan  ten  girtin  û  ji  bo  ji  hole  rakirina  aliyen  lavvaz  di  festîvvalen  demen  peş  de xabat  ten  meşandin.  Bi  derxistina  dersen  ji her  festîvale  hevvldanen  lidarxistina  festîvalen  vvatedartir  te  meşandin. 

Bi  reya  rojnameya  vve  di  serî  de  jin  bange li  hemû  civvan  û  gele  me  dikim  ku  bi  coş  beşdarî  festîvalen  civvanan  bibin.  Em  li  benda her  kese  ku  xwe  civvan  hîs  dike  ne. 


Dozgîn  Zozan 
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Şîrovekirina  Şaristaniye  Bere 


Pi  rsgi  rekeke  Sosyoloiiya  Pekhatine  ye 


Modela  civaka  şareza ya  Sumeran  herî kem  bi  qasî  modela neolîtîke  peşketina şaristaniya  li  dinyaye diyar  kiriye.  Weke  tegîn  cihevvaziya ‘Şaristaniye’  ji  ‘çande’  bi  çînîtî  û  tebeqetiye  re  eleqedar  e.  Şaristanî  tekiliya  xwe  bi  çanda  çînî  û  dewleta  we re  heye.  Bajarîtî,  bazirganî,  ilahiyat  û bisazîbûna  zaniste,  peşketina  eskerî  û  politik,  li  şûna  exlaq  derketina  peş a  huqûqe,  cinsiyetpareziya  civakî  ya mer  nîşaneyen  serdest  en  civaka  şareza  ne.  Mirov  ji  tevahiya  van  xisletan  re  bi  maneke  din  dikare  bibeje; çanda  civaka  şareza.  Di  ve  revvşe  de herdu  tegîn  ji  dibin  hemvvate.  Di  heman  maneye  de  we  bene  bikaranîn. 
Mîna  belavbûna  li  dinyaye  ya  çanda civaka  neolitik  a  çavkaniya  we  Hîlala  Bi  Bereket,  pevajoyeke  mezin  a  duyemîn  bi  heman  rengi  li  pey  vve  te. 
Ve  çare  erden  Kevana  Bi  Bereket  en bi  rola  ‘dergûşa  şaristaniye’  rabûn, evvlade  xwe  ye  za  û  mezin  kir  (edî  keçik  nine,  kur  e)  vve  bi  keçiken  gihiştî  yen  dinyaye  re  bizevvicîne  û  xwe zede  bike.  Ev  şibandin  li  cih  e.  Em  dikarin  qebûl  bikin  ku  keçen  xwedavvend-dayike  di  belavkirina  çanda neolîtîke  de  her  devera  le  gihiştin  bi sazî  kirin.  Civaka  şareza  ya  çanda  serwer  a  mer  ifade  dike,  li  deveren  belavbû  te  maneya  bi  sazîbûna  zaroke kur.  Mere  xasûk  zaroka  keç  kire  pîreka  xwe  û  bi  xwe  ve  gire  da.  Ji  nes¬ le  wî  (civaka  bi  giranî  jin  we  di  nava civaka  mer  tede  servver  de  bihele)  we her  mer  zede  bibin  û  mertiya  şaristaniya  me  we  heta  îro  zede  bibe,  bi hez  bibe  û  devvam  bike. 

Em  hevvldana  xwe  ya  şîrovekirina  civaka  Sumeran  hinekî  din  berfireh  û  giştî  bikin,  ev  yek  e  heza  me  ya fehmkirine  zede  bike  û  betir  mejiye me  rohnî  bike.  Ya  dive  mirov  bike  ew e  ku  dive  şaristaniye  analiz  bike  û  ji 


hev  derxîne;  maskeyen  sazî  û  zehniyeten  xurt  hevdu  girtine  daxîne, bike  ku  rûyen  li  pişt  wan,  berjevvendiyen  wan  e  rastî  û  revvşa  wan  berçav  di  nav  civake  de  zelal  xuya  bike. 
Bi  îdîaya  kaltî  û  pîrtiya  şaristaniya  qedîm  a  dîrokî-civakî  radibe  û  xwe  bi  dabeşkirina  dîroke  ya  bi  naven  ‘serdema  nû,  serdema  nez’  dixwaze  xwe  ciwan  û  teze  nîşan  bide.  Di  ve  de  rewşeke  seyr  û  xerîb  heye.  Civvantî dema  zayîn  an  ji  dema  nez  a  zayîna diyardeyeke  ifade  dike.  Eğer  weke  ku me  ispat  kir,  şaristaniya  civaka  Sumeran  keliya  destpek  an  ji  zayîne  temsil  dike,  we  wexte  dive  civvantî  ji  li  gorî vve  were  diyarkirin.  Di  ve  revvşe  de we  baş  were  fehmkirin  ku  sifeten weke  nû  û  civvan  ji  xapandine  vvedetir tiştekî  din  nînin  û  em  e  fehm  bikin  ku em  civaka  şaristaniye  ya  herî  pîr  û  kal in.  Eğer  mirov  deme  berepaş  bixwî- ne  û  civvan  pîr  nîşan  bide,  ev  yek  e bibe  devvama  piştperdekirin  û  bi  maskekirina  civaka  şareza. 

Pirsa  dive  em  bikin  ev  e:  civaka şareza  ya  em  d  i  karin  we  weke  şaristaniya  bajer  jî  bi  nav  bikin  çima  evçend  hevvcedare  maskekirine  ye? 

Hostatiya  rahiben  Sumeran  di vvare  bi  maskekirine  de  be  ravvestan devvam  kir.  Xwedayetiya  di  destpeke  de  naveroka  xwe  manedar  û  bi  esil bû,  çima  bû  tegîna  sereke  ya  bemanebûn  û  tekbirine? 

Civaka  şareza,  heta  niha  gelek  fikir  li  dijî  we  û  ji  bo  palpiştiya  we  hatine  ziman.  Le  ya  herî  bi  zehmetî  hatiye  îfadekirin  û  bi  avvayekî  serketî  nehatiye  kirin,  rexnekirina  şaristaniye  bi avvayekî  radikal  û  gavavetinaji  bo  bihurandina  we  ye.  Ev  yek  ji  serneketina  şîroveyen  hatine  kirin  nîşan dide.  Hukmekî  hevpar  e  ku  te  gotin; li  ser  xwesteka  mirovatiye  ya  ji  bo  azadiye  zext  û  zordestiyeke  mezin  çebûye.  Gelek  caran  te  gotin;  ji  zû  ve gihiştiye  sînorekî  wisa  devvam  nake. 


Hegel  dîroka  şaristaniye  dişibîne  seremoniyeke  ‘selexaneye’  û  bi  vî avvayî  vve  mehkûm  dike.  Saleke  we ya  be  şer  derbas  bibe  tine.  Jiyana  bi zor  û  zext  mîna  qanûneke  xwezayî- be  te  nişandan.  Îstîsmar  mîna  rezik û  pîvaneke  jiyane  te  qebûlkirin.  Duristî,  pakî  û  sadetî  weke  kemaqilî  te dîtin. 

Ez  dixwazim  bigihîjim  ve:  dive  mirov  şîroveyeke  bike  ku  tede  cih  bide rexneyeke  dixwaze  ji  civaka  şareza  bibihure.  Bi  rexnekirina  modernîteya  kapitalist  bi  tene  civaka  şareza  li  davviye namîne  û  naye  bihurandin,  ev  yek  di serî  de  Marksist  ji  hevvldanen  gelek ekolan  eşkere  bûye.  Di  ve  de  sedema  bingehîn  ew  e  ku  civaka  şareza ya  weke  xelekeke  peve  ye,  nehatiye analîzkirin.  Fikra  dinyaye  ya  navend-Evvrûpa  hema  bejin  dijberen  xwe  yen herî  hişk  ji  betesîr  kirine.  Çawa  ku  di tekiliya  çanda  neolitik  û  şaristaniya Evvrûpaye  de,  di  tekiliya  civak  û  dîroka  şaristaniyen  bere  û  şaristaniya Evvrûpaye  de  ji  şîrovekirineke  were fehmkirin  yek  ji  wan  xusûsan  e  hewcedariya  me  pe  heye.  Mehkûmiyeta min  a  di  bin  zexteke  dijvvar  a  ve  şaristaniye  de,  bi  amatorî  be  ji  di  vî  warî 


de  peşdebirin  û  xurtkirina  şîroveye hem  weke  heqekî,  hem  ji  weke  wezîfeyeke  datîne  peşiya  min. 

a-  Şîrovekirina  şaristaniye  bere peşî  pirsgirekeke  sosyolojiya  pekhatine  ye.  Eğer  şerte  bingehîn  e  ku ji  bo  zanist  bibe  zanist  ew  e  ku  mirov  di  nav  çirava  pozîtîvîzme  de  neperpite,  ji  cihevvazkirina  obje-sûbje bibuhure  û  bigihîje  ‘zanista  manedane’,  hingî  herî  zede  hevvcedariya sosyolojiya  pekhatine  bi  ve  qade heye.  VVezîfeya  bingehîn  a  sosyolojiya  giştî  (çawa  ku  ya  bijîşk  jî  teşxîs  û dermankirin  e)  destnîşankirin  û  dermankirin  e.  Sedemeke  bi  tene  ya  zanîne  dikare  hebe:  jiyana  em  pirr peve  giredayîne  manedar  bike.  Manedarkirina  jiyane  jî  we  derfet  û  îmkane  bide  me  ku  em  karibin  pirsgireken  pekhatine  fehm  bikin  û  eğer  hebin  aliyen  nedurist  en  pekhatine,  em e  karibin  ji  nû  ve  ava  bikin. 

Ji  bo  zanista  manedane,  civaka şaristaniye  lod  û  gidîşeke  pekhatine ye  ku  herî  zede  tede  zehmetiye  dikişîne.  Hebûna  ve  lod  û  gidîşa  pekhatinan,  yekser  û  ji  nez  ve  tekildarî jirederxistina  zanista  manedane  û  bemanekirina  we  ye.  Levîathanek  e, 


mexlûqekî  sosret  e;  çi  sîlehen  wî  hene di  dest  de,  bi  ser  qurbane  xwe  de diçe.  Ourbane  wî  jî  li  ber  ruh  dide. 
Weke  gotina  davvî  we  yan  qurbana  wî bi  “DEREVVE”  mikur  be,  yan  jî  bi  her şevvaz  rebaze  “TİNE”  dike.  Mirov  ve şaristaniye,  weke  helvvesteke  li  cih  dikare  bişibîne  her  cure  cinavvirî.  Le  ev jî  helvvesteke  paşvemayî  ye.  Tew  penaseya  me  ya  zanyariye  hebe,  ev  e tene  xeyalen  me  (xeyalen  cinavviran) yen  zarokatiye  be,  û  je  vvedetir  ne  tiştekî  din.  Bi  hostayî  teşxîskirina  cinavvir ter  nake.  Ya  dive  bi  lez  û  bez  were  kirin,  dermankirin  e.  Eşkere  li  naveraste ye,  bi  tevahî  hevvldan  û  ceribandinen ji  bo  dermankirine  negihiştine  encame  û  pûç  bûne.  Ez  bi  hevokeke  dikarim  revvşa  herî  dawî  rapor  bikim; di  qonaxa  we  ya  dawî  de  lehiya  xwî- ne  rabûye,  jiyan  bi  gelek  eş,  jan  û  qirkirine  derbas  dibin,  ya  herî  xerab  birçîbûn  û  bekarî,  her  cure  nexweşî  û şewb,  û  talankirin  û  hilvveşandina  ekohawîrdore  (havvîrdora  ji  bo  jiyane hevvcedariya  me  pe  heye).  Eğer  sosyolojiya  me  ya  pekhatin  û  azadiye  dixwaze  ji  loda  sergo  ya  bi  hezaran  kesen  bi  nave  civaknasiye  kirine,  rizgar bibe;  dive  heza  xwe  ya  teşxîs  û  dermankirine  îspat  bike.  Naxwe  weke Adorno  gotî,  ‘Piştî  kampen  qirkirine, bi  tevahî  xwedayen  li  ezmanan  -zanyaren  berdevkiye  dikin-  we  gotineke wan  a  karibin  bibejin  tine  be.’ 

Şaristanî  ne  tene  seremoniyeke ‘selexaneyan’  e,  hîne  tiştekî  zedetir e;  şaristanî  qirkirineke  devvamî  ya  azadiye  ye  ku  ev  azadî  yekane  sedema jiyana  mirov  e.  Jixwe  li  davviye  gincire  jiyane  dimîne.  Bi  teşxîseke  hesantir  mirov  dikare  bibeje  ku  piştî  jiyana  azad  ji  maneya  we  hat  kirin  a  je dimîne  şaristanî  ye. 


Rebere  KCK 
Abdullah  Ocalan 


Ronakbîren  liberal,  Dem  Dema  Çalakiyan  e 


Ez  qet  guh  nadim  reaksiyonen raya  giştî  ya  tirk  a  li  hemberî çalakiyen  rojen  davvî yen  ku  tevgera  azadiya  kurd  ji  nû  ve  dan  destpekirin.  Bi  nerîna  min,  dive  her  kurd  jî vvisa  bike.  Ne  tene  kurd,  herkese  ku  ji xwe  re  dibeje  ronakbîr,  demokrat  û  alîgire  yekîtiya  gelan  dive  guh  nede  van bertekiyen  raya  giştî  ya  tirk.  Birez Ocalan  he  bi  mehan  bere  gotibe  eğer  ji bo  çareseriye  ti  îşaret  neyen  dayîn, ewe  xwe  ji  navbere  vekişîne.  Li  gel  ve yeke  jî  her  çawa  be,  ve  raya  giştî  ya  tirk a  hestiyar,  ev  bang  nebihîst,  nexwest bibihîze.  PKKe  gelek  caran  bi  dengen bilind  diyar  kir  ku  operasyon  herdiçe zede  dibin  û  eğer  neyen  ravvestandin, we  şerû  pevçûnjî destpe  bikin.  Le  bele dîsa  jî  raya  giştî  ya  Tirkiyeye  xwe  li  ve bange  kerrkir. 

Başe,  niha  çi  bû  ku  ev  raya  giştî  vvisa bi  careke  hestiyar  dibe,  û  dipirse  ka çima  şer  dîsa  destpe  kir.  Dema  siyaseten  qirki rina  siyasî  yen  ku  di  2009'an  de destpe  kirin  û  gav  bi  gav  li  ser  gele  kurd hatin  pekanîn,  ev  raya  giştî  çima  hestiyar  nedibû  û  denge  xwe  dernedixist?. 

Gava  bi  hezaran  zaroken  kurd  dihatin  girtin,  gava  siyasetvanen  kurd  en hilbijartîdihatin  kelepçekirin,  binçavkirin  û  girtin,  gava  dozen  giran  dihatin vekirin  li  hemberî  qasiden  aştiye  ev raya  giştî  li  kudere  bû  gelo? 


Ev  helvvesten  ku  ji  rijandina  hestirken  sexte  û  gotinen  nejidil  pekten,  edî ji  bo  gele  kurd  ti  qiymetî  herbiyeya  wan nemaye.  Madem  vve  nedixwest  şer  ji nû  ve  despe  bike,  çima  vve  tiştek  nekir? 
Ez  van  gotinan  bitaybetîjîji  bonivîskaren  quncikan  en  ku  xwe  demokraten lîberal  dibînin,  dibejim.  Eğer  kare  vvan tene  nivîsandin  be-,  herçendî  mijara guftugoyeke  din  e  ka  evv  bangî  ke  dikin di  nivîsen  xwe  de-  û  nikaribin  bi  devvlete  gaveke  bidin  avetin,  hinge  ti  vvateya vî  kare  vvan  tine.  Gava  bi  hezaran  siyasetevanen  hilbijartî  dihatin  girtin, xwezî  van  ronakbîran  hevvldanek  bida destpekirin,  û  ji  bo  ev  kes  bihatana  berdan  zext  li  hükümete  bikirana,  û  ji  bo hestiyarkirina  raya  giştî  hin  çalakî  pek bianîna.  Hinge  û  niha  gele  kurd  vve zedetir  qiymet  bida  van  kesan  û  ji  vvan re  rez  bigirta. 

Bi  taybetî  jî  di  saleke  davvî  de  tevî  ku herkesî  texmîn  dikir  ku  vve  şer  ji  nû  ve destpe  bike,  van  ronakbîren  ku  siyaseta  'me  nedît,  me  negot,  me  nebihîst' dimeşînin,  mafe  vvan  tine  yek  gotine tene  jî  ji  gele  kurd  re  bibejin.  Gele  kurd bi  taybetî  jî  qet  xwe  ranagire  li  kesen  ku gotinen  heta  bigihîjin  heqarete  li  dijî rebere  gele  kurd  Ocalan  serf  dikin.  Di sala  davvî  de  tevî  her  cure,  zext,  girtin  û operasyonen  devvleta  tirk,  birez Ocalan  ji  bo  ku  şer  ji  nû  ve  destpe  neke, 


hevvldanen  mezin  serf  kirin.  Li  gel  ve yeke  jî  hûne  ve  İsrara  hükümete  ya  di şer  de  nebînin  û  dîsa  jî  hûne  birez Ocalan  û  tevgera  azadiye  ya  kurd  sûcdar  bikin.  Eğer  birez  Ocalan  evvçend ked  nedabûya  ji  bo  aştiye,  tevgera  azadiye  ne  destpeka  hezîrane  ,  le  bele  bi mehan  bere  vve  şer  ji  nû  ve  dabûya destpekirin  û  tehemuleke  evvçend mezin  we  nîşanî  hercure  terora  devvlete  jî  nedabûya.  Ronakbîren  tirk  li  şûna ku  Ocalan  sûcdar  bikin  û  le  heqarete bikin,  eğer  hewl  bidin  tesîra  Ocalan  a  li ser  gele  kurd  û  tevgera  kurd  fem  bikin, hinge  vve  ji  vvan  re  jî  zedetir  rez  vvere girtin. 

Heta  ku  ronakbîren  tirk  en  dîtin  û dibînin  ku  hukûmeta  tirk  bi  siyaseten xweyen  sexte  ji  bi  çareserkirina  pirsgirekan  gavek  tene  jî  neavet,  bi  İsrar  bi pozîsyona  xwe  desteke  bidin  van  siyaseten  hükümete,  Tirkiye  vve  he  demeke  pir  direj  dİ  nava  tarîtiye  de  bimîne.. 
Tirkiyeyeke  ku  nikare  pirsgireken  di nava  xwe  de  çareser  bike,  bi  avvayekî komîk  ji  bo  çareserkirina  pirsgireken vvelaten  din  zendûbende  xwe  badide. 
Ev  ronakbîren  lîberal  demokrat  çima hejîji  bo  bere  tîren  xwe  bidin  aliye  rast nakevin  nava  hevvldanan?  Gotineke navdar  heye  'Qral  tazî  ye.'  Ya  rastî revvşa  niha  ya  Tirkiyeye  dişibe  ve  yeke. 
Tevî  ku  hemû  cîhan  dibeje  'Qral  tazî  ye, 


em  dibînin'  ronakbîren  li 
Tirkiyeye  berevajî  dibejin,  'Qral ne  tazî  ye'  û  Ti  rkiyeye  zedeti  r  ber  bi tarîtiye  ve  dajon.  Eğer  ev  hükümet îro  vvisa  bi  sersarî  û  bevvijdanî  li  ser gele  kurd  teröre  dimeşîne,  mixabin  di ve  de  pareke  mezin  a  van  ronakbîran  jî heye.  Ronakbîren  ku  siyaseta  bi  nave peşîlevekirine  ya  hükümete  rexne nakin  û  ji  bo  avetina  gaven  berbiçav nakevin  nava  ti  hevvldanan,  mirovtenagihe  ka  evv  ji  gele  kurd  û  tevgera  azadiye  ya  kurd  çi  dixwazin.  Ronakbîren  ku  li hemberî  şere  ku  ji  nû  ve  hildiperike, niha  dibizdin,  bi  avvayekî  pir  bevvate dîsa  tevegera  azadiye  ya  gele  kurd  sûcdar  dikin. 

Niha  jî  ji  bo  ti  tiştî  he  ne  dereng  e. 
Van  rojan  qasiden  aştiye  yen  ji  Kandîle û  Mexmûre  hatin,  bi  dozen  bi  talîmatan ten  meşandin,  ref  bi  ref  ji  nû  ve  ten darizandin  û  girtin.  Û  dozen  bi  nave KCKe  jî  destpe  dikin  û  di  vvan  de  jî  bi hezaran  siyasetvanen  kurd  vve  ben darizandin.  Eğer  bi  rastî  jî  ronakbîren tirk  dixwazin  şer  ravveste  û  dile  vvan heye  destekeke  erenî  bidin  pevajoye,  ji axaftine  behtir  dive  bikevin  nava  hevvldanen  ku  raya  giştîyatirkhişyar  bikin  û bixin  nava  tevgereke  ji  bo  pekhatina aştiye.  Jixwe  hin  nivîskar  jî  qebûl  dikin û  dinivsînin  ku  her  du  doz  jî  bevvate  û nepevvist  in.  Bi  taybetî  jîji  boteşhîrkiri- 


na  bevvatebûna  doza  li  dijî komen  ji  Oendîl  û  Mexmûre  hatine  û bi  endamtiya  rexistine  ten  sûcbarkirin, vvezîfeyeke  mezin  dikeve  ser  mile ronakbîran.  Ev  komen  aştiye  ne  bi  dizî hatin;  evv  li  ber  çaven  herkesî  ji  bo  aştiye  bi  kincen  xwe  yen  gerîlatiye  hatin. 
Ma  devvlete  vve  deme  nizanibû  ku  evv endamen  rexistine  ne?  Eğer  zanibûn, çima  hinge,  gava  ku  hatin,  evv  negirtin, û  niha  vvan  digirin?  Bi  pirsen  vvisa  ev ronakbîr  beguman  dikarin  zexte  li  ser hükümete  zede  bikin  da  ku  dev  ji  van pekanînen  xwe  yen  bevvate  berde.  Evv hervviha  dikarin  raya  giştî  agahdar bikin  da  ku  piştgiriye  bide  hevvldanen  ji bo  ravvestandina  şer  û  pekanîna  aştiye.  Her  hevvldana  ji  bo  çareseriye  di dile  gele  kurd  de  dikare  cihekî  pir  heja ji  xwe  re  bibîne.  Bele,  gele  kurd  ji  vve  ne gotin  le  çalakiyen  jidil  dipe,  ronakbîren lîberal.  Eme  binerin  ka  bi  rastî  jî  hûn  ji Tirkiyeye  hez  dikin  an  na.  Eğer  hûn  je hez  dikin,  hûne  ji  bo  çalakiyan  zendûbende  xwe  badin  û  bikevin  nava  livûtevgere. 


Tirmeh  2010 
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AmmestyCommissie  -II- 

Het  is  bekend  dat  juridische  leemten  serieuze  problemen  veroorzaken  tijdens  de  overgang van  oorlog  naar  een  vreedzame  toestand.  VVaarheids-  en  amnestie  commissie  speelt  voor  een bepaalde  periode  de  rol  van  justitie  en  recht  omvville  van  overschreden  gerechtelijk faillissement  en  stapsgevvijze  ontvvikkeling  van  nieuvve  rechtssysteeım. 


Consensus  eist  als  voorvvaarde dat  de  leden  van  verschillende  organisaties,  ANC  in  eerste  plaats,  die  een  strijd  voeren  voor  vrede  voor  zvvarte mensen,  terechtgesteld  en  vervolgt  vvorden.  Hiernaast  wordt  er  gezorgd  dat  hervormingen  geen  plaats  vinden  in  de  eigendommen  van  blanke  mensen.  Kortom, zvvarten  en  blanken  moeten  beide  in  het land  de  macht  overdragen.  En  als  gevolg van  het  verdrag  moet  meerdeheid  later  de macht  overnemen  in  het  land  die  vroeger door  blanke  minderheid  werd  bestuurd. 
VVaarheid  en  amnestie  commissie  kreeg  dit als  opdracht  in  1996. 
Onderhandelingsproces  tussen  1990  en 
1994  hebben  geleidt  tot  de  tijdelijke  grondwet  die  voor  vele  mensen  onbekend  vvaren. 
Onderhandelingen  tussen  regerende  blanke  mensen  en  zvvarte  oppositie  die  later  de leiding  zullen  krijgen  in  het  land  hebben geleidt  dat  in  1996,  als  laatste  stap,  door de  parlament,  VVaarheids-  en Verzoeningscommissie  (TRC-Truth  and Reconciliation  Commission)  vvordt  ingeschakeld. 

VVaarheids-  en  Verzoeningscommissies in  Het  Algemeen 

Sinds  1980  zijn  de  vvaarheid  en  amnestie  commissies  opgestart  als  politieke oplossing.  İn  het  algemeen  vvaren  deze commissies  zeer  functioneel  voor  landen die  van  racist,  kolonist  en  militaire  dictaturen  af  zijn  geraakt.  Daarnaast  bieden  zij democratieve  alternatieven  voor  landen  die oorlog-nederlaag  hebben  gekend  tijdens hun  autoritaire  besturen.  Zoals  gevveten vormen  juridische  leemten  grote  problemen  tijdens  de  overgang  naar  vreedzame processen.  Deze  commissies  vervullen  tijdelijk  hun  rol  als  rechter  omvville  van gerechtelijke  faillissement  van  de  autoritaire  besturen  en  stapsgevvijze  ontvvikkeling van  nieuvve  gerechtelijke  systeem. 

-İn  Latijns  Amerika,  Chili  (1978), Brazilie  (1979),  Argentinie  (1983),  Uruguay (1986),  El  Salvador  (1987)  vverd  er  eerst amnestie  verklaard,  en  later  vvaarheidscommissie  opgericht.  Tervvijl  in  Zuid-Afrika eerst  verzoening,  later  amnestie  in  het geding  is  gekomen. 

-Kenmerken  van  de  vvaarheidscommissies,  -İn  het  algemeen  vvorden  ze  opgericht in  de  overgangsperiode;  -van  een  oorlog naar  vreedzame  toestand,  -van  autoritaire naar  democratische  bestuur.  -Zijn  bedoeld voor  onderzoek  naar  voorbije  schendingen en  officiele  erkenning  ervan.  -Om  te  voldoen  aan  de  unieke  behoeften  van  de slachtoffers  (met  aanbevelingen,  een  vergoeding  te  stellen),  -Bijdragen  in  justitie vvaarin  verantvvoording  kan  vvorden  afgelegd;  in  het  verleden  focusen,  -Zijn  tijdelijk bedoeld,  vverken  meestal  voor  een  duur van  een  of  tvvee  jaar.  -Zijn  opgericht  door de  overheid,  krijgen  machtiging  en  vvorden officieel  goedgekeurd.  Ze  vvorden  ondersteunt  door  gevvapende  oppositie  en  in sommige  gevallen  dmv.  de  vredesakkoorden.  -Niet  alleen  voor  enkel  incident.  Maar ze  vvorden  ingezet  voor  onderzoeken  naar bepaalde  vormen  van  schendingen  van rechten,  mishandelingen  tijdens  een bepaald  periode. 


-Hun  taken  zijn  afgerond  als  ze  een  rapport  met  conclusies  en  aanbevelingen  hebben. 

Zuid  Afrikaanse  VVaarheid  en Verzoeningscommissie. 

Över  Zuid-Afrikaanse  vvaarheidscommissie  vverd  vooral  gedebateerd  nadat Nelson  Mandela  na  de  verkiezingen  van 

1994  als  president  vverd  verkozen  en  het 
ANC  aan  de  macht  vvas  gekomen. 
‘Ondersteuning  van  Nationale  unie  en  verzoeningsvvet’  vverd  goedgekeurd  midden 

1995  door  Zuid-Afrikaanse  Raad  omvville 
van  tvvee  grote  internationale  conferenties ivm.  transitionele  justitie,  grote  bijdrage van  NGO’s  en  als  gevolg  van  urenlang debatteren.  Hier  vverd  vooral  meer  aandacht  besteed  aan  amnestiecommissie  in Chili. 

VVaarheids-  en  Verzoeningscommissie, opgestart  in  april  1996  en  beeindigd  juni 1998,  behandelde  klachten  van  Zuid Afrikaanse  gemeenschappen  önder  apartheidsregels  om  schendingen  van  de  mensenrechten  te  vermijden.  Klachten  tussen 
1960  en  1964  vverden  toen  behandeld.  Het 
is  een  periode  vvaarin  de  meest  onopgelos- te  moorden  hebben  plaatsgevonden.  TRC ondervroeg  officieel  meer  dan  21000  mensen.  Zittingen  vvaren  öpen  voor  publiek  en vverden  massaal  door  nationale  en  internationale  media  gepubliceerd.  Polities  en  veiligheidsambtenaren  die  oprecht  bleken  in hun  ondervraging,  vverden  hen  gratie  verleend  en  vrijgelaten. 

Tussen  1996  en  1998  luisterde  TRC rond  6.037  mensen,  568  mensen  gratie  verleend  en  sloot  5.287  mensen  buiten amnestie.  Een  klein  deel  van  de  mensen die  als  slachtoffer  vverden  beschouvvd  konden  rekenen  op  compensatie  van  overheid. 

Oktober  1998,  TRC  presenteerde  zijn rapport  van  3500  pagina’s  aan  toenmalige president  Nelson  Mandela.  Niet  alleen blanken  vverden  toen  ondergevraagd. 
Hiernaast  vverden  ANC  en  andere  zvvarte organisaties  ondergevraagd  ivm.  schendingen  van  mensenrechten. 

Het  is  een  feit  dat  Zuid  afrikaanse  vvaarheid-  en  verzoeningscommissie  als  eniğe zich  onderscheidt  van  andere  commissies omdat  ze  het  recht  hebben  om  gratie  te verlenen. 

Kritieken  op  TRC 

Alhoevvel  de  Zuid  Afrikaanse  TRC  aile beschuldigingen  van  apartheidsregime  onthullen  vvas  met  grote  moed  en  lange  termijn  systematische  onderzoeken;  kans  en hoop  heeft  geboden  aan  mensen  die  eeuvvenlang  pijn  heeft  geleden;  is  hem  nog steeds  een  doelvvit  gevvorden  van  vele  kritieken  omvville  van  zijn  tekortkomingen. 
Meerderheid  van  de  kritieken  baseert  zich op  legitieme  basis.  De  reden  daarvan  moet vvorden  gezocht  in  het  verzoeningsbeleid tussen  ANC  en  apartheidsregime. 

Meerderheid  van  de  kritieken  kwam vanuit  juristen.  Ze  bevveren  dat  de  internationale  rechten  met  dat  soort  mechanismen  teniet  vvorden  gedaan. 

Prof.  Mahmoud  Mamdani,  vanuit 


Oeganda,  kreeg  de  meeste  aandacht  en vverd  serieuz  opgenomen  door  Zuid-Afrikaanse  intellectuelen.  Zijn  voornaamste kritiek  op  TRC  vvas,  dat  TRC  zich  bezig hield  met  persoonlijke  gevveldadige  gevallen  tervvijl  ze  juist  in  een  brede  kader  apartheid  regime  moesten  behandelen.  Volgens hem  vvaren  aile  gevveld  voortgekomen omvville  van  structurele  racisme  en  TRC had  daarvoor  geen  maatregelen  genomen. 
Omvville  van  bepaalde  vvetten  vvaren  miljoenen  mensen  verplicht  om  te  verhuizen, vverden  gevangen  genomen  en  zelfs  vermoord.  Structurele,  systematische  en gevveldadige  eigenschappen  van  apartheidregime  vverd  toen  genegeerd  en  blanken die  hiervan  profiteerden  zijn  straffeloos  uitgekomen. 

Een  ander  fundamentele  kritiek  vvas polarisatie  van  maatschappij  omdat  misdaad  vverd  geınd ivid ualiseerd .  Mensen bekritiseerden  personen  ipv.  het  regime dat  ze  slachtoffer  vvaren  van  gevvorden. 
Door  deze  toepassingsvvijze  vvaarin  de dader  en  slachtoffer  aandacht  kreeg,  vverd essentie  van  het  probleem  gedimd. 

İn  Zuid-Afrika  vvat  we  niet  mogen  verge- ten  is,  dat  TRC  vverd  opgericht  tijdens  een overgangsfase  vvaarin  oude  maatschappelijke  en  politieke  orde  een  nieuvve  richting kreeg.  Wat  voor  een  toekomst  kon  zvvarten realiseren  met  blanken  die  ze  als  racist beschouvvden?  Verzoening  met  blanken  of een  nieuvve  oorlog  vvaarin  zvvarten  hun vvraak  zullen  nemen  voor  slavernij,  tirannie, gevveld.  TRC  heeft  voor  een  basis  gevormt vvaarin  “regenboog  natie”  kon  vvorden gecreerd  vvaarin  blanke  machthebbers  en ANC  konden  instemmen.  TRC  confronteer- de  blanken  met  zvvarte  slachtoffers  vvaardoor  gevveld  en  haat  gedeeltelijk  kon  vvorden  geremd.  Alhoevvel  ze  veel  hebben  bijgedragen  tijdens  overgangsperiode,  hebben  ze  tegelijk  voor  een  breuk  gezorgd  voor revolutie.  Sterker  nog,  problemen  doen  nu nog  steeds  voort  in  Zuid-Afrika.  VVonden van  600jaren  kolonisatie,  slavernij  zijn  nog steeds  diep  en  bloeden.  Machthebbers vverden  vervangen,  Zuid-Afrikaanse  apartheidsregime  vverd  overschreden,...  Maar deze  keer  kapitalistische  mentaliteit  van uitbuiting  vverd  verder  uitgeoefend  door zvvarten.  Kloof  tussen  arm  en  rijk,  groeien- de  zvvarte  nationalisme  leiden  tot  vvaanhoop. 

VN-Verdrag  Weer  op  de  Agenda 

Onvolledige  strijd  van  TRC  voor  rechtvaardigheid  duurt  nog  steeds  voort.  Jacob Zuma  die  aan  de  macht  vvas  gekomen  in 2009,  strijdt  nog  verder  voor  hun  trots  en zelfvertrouvven.  Zuid-Afrika  heeft  nog steeds  veel  werk  omvville  van  diepgaande vernietiging  van  racistische  apartheidsregime  op  het  vlak  van  identiteit  en  vertrouwen.  Omdat  de  economie  van  het  land  nog steeds  door  blanken  vvordt  gedomineerd en  bodems  in  handen  van  blanken  zijn, leidt  dit  tot  serieueze  discussies. 
Grondvvettelijke  landhervormingen  vvakkert  nog  steeds  vvoede.  Alhoevvel  dat  er nieuvve  kapitaalkrachtige  zvvarten  zijn,  blijven  de  blanken  de  motor  van  economie  in het  land.  Afrekening  met  het  verleden  is 


nog  steeds  niet  voorbij,  toont  dit  aan. 
Zoektocht  naar  gerechtigheid  en  strijd tegen  kolonisten  gaat  nog  steeds  voort. 

Voorbeeld:  Regering  van  Zuma  steunt aile  rechtzaken  tegen  grote  ondernemingen die  vverden  geprofiteerd  door  apartheidsregime.  İn  2002,  hebben  33.000  mensen als  een  zvvarte  massa  een  klacht  ingedient in  VS,  tegen  bedrijven  die  hadden  samengevverkt  met  apartheidsregime.  Regering van  Zuma  heeft,  door  deze  te  gaan  steunen,  hun  onvolledige  strijd  tegen  apartheidsregime  terug  op  agenda  gezet. 
Klachten  vvaren  geopened  tegen  grote bedrijven  zoals  Daimler,  UBS,  Credit Suisse,  Rheinmetall,  Commerzbank, Deutsche  Bank,  Dresdner  Banko,  Amerikan Ford,  General  Motors  en  IBM.  Sommige bedrijven  verklaarden  dat  ze  al  getuigenis hadden  afgelegd  tijdens  TRC.  Vijf  van  deze bedrijven  (Duitse  bedrijven)  zijn  een  doelvvit  gevvorden  van  de  rechtzaak  omdat  ze  al een  verkoop  van  4,2  miljaard  euro  hadden geraliseerd  tervvijl  VN  een  vvapenembargo had  tegen  apartheidsregime. 

Afrekening  met  het  verleden  vvordt  nog steeds  voortgezet,  toont  het  laatste  voorbeeld. 

Conclusie  is  dat  vrede  kvvestie,  zoals oorlog  een  geschiedenis  heeft  van  duizenden  jaren.  Duurzame  vrede  in  Zuid-Afrika  is niet  mogelijk  door  oppervlakkige  afrekening  met  het  verleden.  VVİjze  van  oorlogsvoering  verandert.  Sommigen  vvorden  zeer gevvelddadig  tijdens  vvelbepaalde  stappen. 
Sommige  vvorden  gespreid  in  tijd  en  krijgen  verschillende  vormen. 

Kapitalisme  mavv.  machthebber  krijgt meer  subtiele  patronen  vvaardoor  elke  dag een  oorlog  vvordt.  Eniğe  manier  voor  de definitieve  oplossing  voor  vrede  is  een  constante  afrekening  met  de  mentaliteit  dat oorlogen  veroorzaakt.  Mentaliteit  vvaarin men  soeverein  en  meer  macht  moet  hebben.  Het  kan  volgende  gezegd  vvorden: Koerdistan  vrijheidsstrijd  gaat  het  beste resultaat  halen  uit  de  ervaringen  in  Zuid-Afrika.  Het  ziet  er  zo  uit  dat  vanuit Koerdistan,  permanente  en  eervolle  vrede verspreidt  gaat  vvorden  in  het  universum. 

İn  Zuid-Afrika  of  ergens  anders  vvaar voorbeelden  vvorden  ervaren;  als  laatste ring  van  aile  vrede  en  onafhankelijkheidservaringen;  permanente  vrede  zal  in Koerdistan  plaatsvinden.  Omdat  in Koerdistan,  soevereinmentaliteit,  in  een vorm  van  gouvernementele  organisatie, gei'nstitutionaliseerd  vverd  en  oorlogen  veroorzaakt.  Deze  gecentraliseerde  cultuur heeft  gedurende  millenia  op  ons  grondgebied  geregeerd. 

Wij  als  Koerdische  vrouvven  hebben  ons strijd  begonnen  tegen  de  machthebbers die  aile  kvvaad  en  oorlogen  veroorzaakt.  En dit  dankzij  ons  vveerstandskracht  voor vrede  dat  vverd  vervverkt  in  onze  genen  en verstand.  Wij  zullen  in  onze  grondgebied democratische  leven  en  vrede  terug  creeren  vvaarin  machthebbers  niet  bestaan. 

-Gedaan- 


Door:  Nilüfer  KOÇ 
Vertaald  door:  Bob 
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“ Hayır  Var  Hem  de  Tiyatrosu  Bile  Var ” 

Kürt  tiyatrosu,  MKM’de  1991’de  Teatra  Jiyana  Nû  ile  faaliyetlerine  başladığında  savaşın  en  sıcak dönemleriydi.  Ve  Kürt  tiyatrosu  da  o  zamanlar  en  verimli  dönemini  yaşamıştır. 


Rugeş  Kırıcı,  1977 
Muş-Varto doğumlu. ilk  ve  orta öğrenimini  Muş’ta tamamlayan  Rugeş 
Kırıcı,  Kürdistan’da  savaşın  kızgın yüzünü  gösterdiği  1994  yılında zorunlu  olarak  ailesiyle  birlikte İstanbul’a  göç  etmiş.  Aynı  yıl  Elazığ Fırat  Üniversitesi  Kimya 
Mühendisliği  bölümüne  başlamış. 
Tiyatroyla  üniversite  yıllarında  tanışan  Rugeş  Kırıcı,  üniversiteyi  bitirdikten  sonra  bir  yol  ayrımına  gelmiş.  Tercihini  tiyatrodan  yana  kullanan  Rugeş  Kırıcı,  mühendislik diplomasını  çekmeceye  atmış.  O günden  bu  yana  tam  12  yıldır  tiyatroyla  uğraşan  Rugeş  Kırıcı,  önce İstanbul’da  özel  bir  tiyatro  grubuyla  çalışmış,  çeşitli  oyunlarda  sahne almış.  Bir  süre  sonra  çalışmalarına Mezopotmaya  Kültür  Merkezi’de 
(MKM)  devam  etmeye  başlamış. 
Orda  Teatra  Jiyana  Nû  grubuyla tanışmış.  “Teatra  Jiyana  Nû  ile çalışmak  benim  için  çok  önemliydi”  diyen  Rugeş  Kırıcı,  “Çünkü yasaklı  halkın,  yasaklı  olan  dilinin sanatını  yapmak,  benim  için  yeniden  konuşmaya  başlamaktı  ve  bir sorumluluktu  aynı  zamanda”  diyor. 
Tam  6  yıldır  MKM’de  Teatra  Jiyana Nû’da  tiyatro  çalışmalarını  sürdüren  Rugeş  Kırıcı’yla  Nevvaya  Jin olarak  tiyatro  üzerine  bir  ropörtaj yaptık. 

Günümüzde  takip  edebilidiğimiz  kadarıyla  Kürt  tiyatrosuna büyük  bir  ilgi  var.  Siz  bu  ilgiyi  neye bağlıyorsunuz? 

Aslında,  sadece  Kürt  tiyatrosu değil,  Kürt  sanatı  da  bu  ilgiyi  30  yıllık  Özgürlük  Mücadelesine  borçludur.  insanlar,  yıllarca  yasaklanan bir  dilin  sanatını  gizli-saklı  izlemek zorunda  bırakıldı.  Sahneye  çıkan¬ da,  izleyende  suçlu  muamelesi gördü.  Bizler,  tiyatromuzu  yıllarca bodrum  katlarında  yaptık  ve  bugün artık  hemen  hemen  Kürdistan’ın her  ilinde  tiyatro  salonlarında  ve farklı  salonlarda  oyunlarımızı  sergileyebiliyoruz.  Halkta  bu  aşamaların bilincinde  ve  farkında  elbette. 
Bugün  sahnelerde  korkmadan kendi  dilleriyle,  kendi  hikayelerini izleyebiliyorlar.  Kürt  tiyatrosu  da elbette  büyük  bir  çaba  içerisinde. 
Yeterli  olmasa  da  bunca  yıllık mücadeleye  ve  bedele  sahip  çıkarak  üretimlerimizi  halka,  ulaştırma konusunda  büyük  bir  çaba  içerisinde  olduğumuzu  düşünüyorum. 
Zaten  yıllardır  var  olan  Kürt  tiyatrosu  halka  ulaşmaya  başladı,  kendini ifade  etmeye  başladı  ve  bugüne kadar  hiç  tiyatroyla  buluşmayan insanlarla,  üstelik  kendi  dilleri  ile ulaşmaya  başladı.  Bunun  en  ağır bedelini  Kürt  halkı  ödediği  için elbette  değerini  bulacaktı  ve  buldu da.  Tabi  Kürt  tiyatrosunun  daha çok  yol  alması  gerekiyor. 

Tabi  bu  ilginin  birde  farklı  bir boyutu  var.  Kürt  tiyatrosuna  farklı çevrelerinde  ilgisi  var.  Artık  Türk tiyatro  çevrelerinin  , devlet  tiyatrolarının  ve  kültür  bakanlığının  da gündemine  girmiş.  Tabi  tam  da hükümetin  sözde  “demokratik  açılım”  sürecine  denk  gelmesi  bir tesadüf  değil  elbette.  Bunca  yıldır görmezden  gelinen  ve  yok  sayılan Kürt  tiyatrosunun  ve  genelde  Kürt sanatının  birden  konuşulur  hale gelmesi  devletin  kültürel  soykırım 


konseptinin  bir  parçasıydı  elbette. 
Fakat  bizler  Kürt  kültür-sanat sorumluluğunu  almış  kişiler  olarak üretiklerimizle,  duruşumuzla  bunu karşısında  durmaya  çalışmaktayız ve  çalışacağızda... 

Peki  Kürt  tiyatrosu  devlet  baskısından  kurtuldu  mu  size? 

Tabi  Kürt  tiyatrosunun,  devlet baskısından  ve  yasaklamalarından tamamen  kurtulmuş  olduğunu  söyleyemeyiz.  Eskiden  direk  yasaklanıp  gözaltına  alınırken,  bugün  de gösterilerden  önce  polis,  dipçikleriyle  dekorlarımızı  didik  didik  ediyor,  kapıya  panzerler  getirip  hem bizim  hemde  seyircinin  psikolojisini  bozmaya  çalışıyor.  Dünyanın  hiç bir  yerinde  bir  tiyatro  oyunu  için salon  kapısına  panzerler  konulduğu  görülmemiştir.  Bizler  hala  sahneye  çıkmadan  önce  emniyete sabıka  kayıtlarımızı,  kimlik  bilgilerimizi  ve  ikametgah  bilgilerimizi  vermeden  oyun  oynayamıyoruz  ve  bu uygulama  Türkiye’de  başka  hiçbir tiyatro  grubuna  uygulanmamaktadır.  Anlaşıldığı  üzere  açılımları  bu kadarmış. 

Kürt  tiyatrosunun  geçmişi  hakkında  ne  söyleyebilirsiniz? 

Aslında  elimizde  Kürt  tiyatrosunun  geçmişi  ile  ilgili  çok  sağlıklı veriler  yok  maalesef. 

Zaten  geçmişte  tiyatro  adına oluşturulmuş  köklü  ve  kurumsal her  hangi  bir  yapıya  sahip  değiliz. 
Var  olan  çalışmalar  ise  dönemsel birkaç  oyun  veya  çalışma  ile  sınırlı kalmıştır.  Kürtlerin  kültürel  zenginliğinin  fazla  olması,  geçmişe  ait Kürt  tiyatrosu  verilerinin  tamamen yok  olmasına  engel  olmuştur. 

Kürt  tiyatrosunda  bildiğimiz  en eski  tekst,  1919  da  Jîn  dergisinde yayınlanan,  Abdurrahman  Rehmî 
Hekkarî  (Zapsu)’nin  yazdığı  kısa oyun  Meme  Alan  oyunudur.  Bu oyun  2001  yılında  Teatra  Jiyana  Nû grubu  tarafından  sahnelenmiştir. 
Ayrıca  Ape  Musa’nın  1959  da  yazdığı  ‘Birîna  Reş’  oyunu  da  vardır. 

Diğer  parçalarda  da  yapılan pek  çok  çalışma  olmasına  rağmen 
1946  da  Mahabat  Kürt  cumhuriyetinde  oynanan  ‘dayika  niştiman’ oyunu  dışında  somut  bir  bilgi bulunmamaktadır. 

1990’lılarla  bugünkü  Kürt  tiyatrosu  arasında  ne  gibi  bir  fark  var? 

Kürt  tiyatrosu,  MKM’de 
1991’de  Teatra  Jiyana  Nû  ile  faaliyetlerine  başladığında  savaşın  en sıcak  dönemleriydi.  Ve  Kürt  tiyatrosu  da  o  zamanlar  en  verimli  dönemini  yaşamıştır.  O  dönemlerde İstanbul  MKM  dışında  Kürt  tiyatrosu  yapan  grup  yoktu.  Dolayısıyla herkes  enerjisini  bir  noktada  toplayıp,  aynı  ruhla,  oldukça  etkili  üretimlere  imza  atmıştır.  Kürt  tiyatrosu,  özellikle  de  Türkiye  metropollerinde,  ilk  kurulduğu  dönemlerde, halk  ile  iç  içe  sanat  yapmayı  esas almıştır.  Halkın  mücadelesini,  acılarını,  sevinçlerini,  içselleştirip, üretimlerine  yansıtmıştır.  Üstelik yasaklı  diliyle. ..ve  onca  baskıya rağmen  salonlar  dolup  taşmıştır. 
Bunlar  çok  önemliydi. 

Kürt  tiyatrosunun  ilk  dönemlerinde  çeviri  tiyatrosuna  pek  rastlayamazsınız.  Arkadaşlarımız  tarafından  pek  çok  oyun  yazılıp,  yönetilip, sahnelenmiştir.  Yani  kendi  malze¬ 


memizi  yoğuruyorduk.  Bugün  Kürt tiyatrosunun  en  önemli  problemlerinden  birinin  oyun  yazamamak olduğunu  görürüz.  Elbette  bunun çeşitli  sebeblerini  sıralamak  mümkündür.  Yazılı  edebiyatımızın  zayıflığı,  halkla  içiçeliğin  azalması, uzmanlaşamamak,  ekonomik  problemler,  devletin  kültür-sanat  alanındaki  politikaları  vs.  çoğaltılabilir. 
Bütün  bunlar  Kürt  tiyatrosunu, çeviri  tiyatrosuna  dönüştürme  gerçeği  ile  yüz  yüze  getirmiştir.  Biz Teatra  Jiyana  Nû  olarak  yaklaşık  iki yıldır  bu  tehlikenin  farkındayız.  O yüzden  mümkün  mertebe  kendi yazdıklarımızı  sahneleme  konusunda  büyük  bir  çaba  sarfetmekteyiz. 
Yeterli  mi?  Değil  elbette.  Fakat  bu çabayı  önemli  buluyoruz.  Bu  çabanın  yayılması  ile  birlikte  ancak  Kürt tiyatrosunun  varlığından  söz  edebiliriz.  Aksi  taktirde  Kürtçe  tiyatro yapan  gruplar  olmaktan  öteye gidemeyiz 

Sizce  Kürt  tiyatrosu  ne  kadar örgütlü  ve  ne  kadar  kendini  yansıtabiliyor? 

Ne  yazık  ki  Kürt  tiyatrosunun örgütlülüğünden  söz  etmek  pek mümkün  değil.  2000’den  sonraki dönemde  MKM  dışında  Kürt  tiyatrosu  yapan  bazı  gruplar  oluşmaya başladı.  Şu  an  İstanbul’da  MKM 
dışında  tiyatro  çalışması  yürüten  4 
ayrı  grup  bulunmaktadır.  Bu  grupların  hepsi  MKM  Teatra  Jiyana  Nû gurubunda  eğitim  almış,  yıllarca tiyatro  çalışması  yürütmüş  olan arkadaşların  kurumdan  ayrılarak oluşturdukları  gruplardır.  Hatta şöyle  demek  daha  doğru  olur; Türkiye’de  Kürt  tiyatrosu  yapan arkadaşların  hemen  hemen  hepsi tabi  bazı  istisnalar  hariç,  MKM  çatısı  altında  Teatra  Jiyana  Nû  ile  mutlaka  çalışmış  olan  arkadaşlardır.  Bu grupların  dışında  MKM’ye  bağlı pek  çok  yerde  açılan  kültür  merkezlerinde  tiyatro  birimleri  oluşturuldu.  Mesela,  Amed’de  Dicle  Fırat kültür  merkezinde,  Batman’da 
Bahar  kültür  merkezinde, 
Nusaybin’de  Mitani  kültür  merkezinde  vs.  faaliyet  yürüten  ve  Kürtçe oyunlar  sahneleyen  gruplar  oluşturuldu.  Kurumsal  bağlarımızın  olduğu  tiyatro  grupları  ile  çeşitli  paylaşımlarımız  ve  iletşimimiz  var.  Fakat bu  paylaşımı  ne  yazık  ki  henüz ortak  bir  üretime  dönüştüremedik. 
Kurumlar  ve  kültür  merkezleri dışında  çalışmalarını  yürüten  grublarla  iletişimimiz  birbirimizin  oyunlarını  izlemekten  öteye  gidemiyor. 
Gelecek  Ekim  ayında  bütün  bunları tartışabileceğimiz  bir  patformda buluşacağız.  Diyarbakır  Büyükşehir Belediyesi  Şehir  Tiyatrosu  öncülüğünde,  2010  Ekim’inde  Kürt 
Tiyatro  konferansı  gerçekleştirilecek.  Kürt  Tiyatro  Konferansı,  tiyatromuzun  tüm  yönleri  ile  konuşulacağı  ve  tartışılacağı  bir  platform olacaktır.  Umudum  Kürt  tiyatrosunun  bu  konferansta  önemli  adımlar atmasıdır. 

Bu  gün  yükselen  Kürt  tiyatrosunun  temel  argümanları  neler? 

Elbette  Mezopotamya, 

insanlığın  doğduğu  yer 
Mezopotamya.  O  kadar  zengin  bir kaynak  ki,  bence  Mezopotamya doğduğu  gün  sanatla  doğmuştur. 
Ve  tabiki  halk  mücadelesi  oldukça önemli. 


Bir  tiyatrocu  olarak  Kürtçe tiyatro  yaparken  ne  tür  zorluklarla karşılaşıyorsunuz?  Bunları  nasıl aşıyorsunuz  ve  ya  neden  aşamıyorsunuz? 

Aslında  pek  çok  zorlukla  karşılaşıyoruz.  Hepsini  söylemek  mümkün  değil  tabi.  Aslına  bakarsanız tiyatro  bütün  dünyada  büyük  etkisine  rağmen  çok  zorlanan  bir  sanat dalı.  Hele  bizler  hem  Türkiye’deyiz hemde  Kürtçe  tiyatro  yapıyoruz. 
Aslında  bu  bir  çılgınlık!  Çılgınlık diyorum  çünkü,  inkar  edilen  bir dilin  bir  halkın  sanatını  panzerlerin,  silahların  gölgesinde  yapmaya çalışıyoruz.  Onlar  yıllarca  “yok” dediler.  Bizde  inatla  “hayır  var  hem de  tiyatrosu  bile  var”  dedik. 
İnadımızda  haklı  çıktığımızı  gördüler.  Tavırlarında  ne  değişti  derseniz?  Eskiden  sahnede  daha  rolümüzü  oynarken  kostümlerimizle gözaltına  alınıyorduk,  şimdi  sabıka kayıtlarımız  isteniyor,  seyircilerimiz polis  kameralarına  çekiliyor.  Birgün iazım  olur  diye.  Yaptıkları  tamamen yasa  dışı. 

Tabi  birde  ekonomik  sorunlar. 
Kürt  tiyatrosunun  en  büyük  sorunlarından  biridir.  Projelerimizi  çok büyük  sıkıntılarla  çıkarıyoruz.  Hiç bir  şekilde  hiçbir  yerden  kaynak alamıyoruz.  Çoğumuz  farklı  işlerde çalışmak  zorunda  kalıyoruz.  Oysa Türkiye’de  bütün  özel  tiyatrolar kültür  bakanlığı  bütçesinden  fon almaktadırlar.  Tabi  ki  bu  uygulama Kürt  tiyatrosu  için  geçerli  değil. 

Diğer  bir  problem  ise  salon  bulmak.  Oyunlarımızı  sergilemek  için başvurduğumuz  tiyatro  salonları genelde  çeşitli  bahanelerle  bu  talebimizi  redediyorlar.  Bu  durumu İstanbul’da  çok  yoğun  yaşamaktayız.  Fakat  BDP  belediyelerinin bulunduğu  kentlerde  belediye salonlarında  oyunlarımızı  rahatlıkla sergileyebiliyoruz. 

Kürtçe  tiyatro  yapmaya  başladığınızda  sizi  en  çok  ne  etkiledi? 
Özellikle  kendi  dilinizle  bir  eseri sahnelemek... 

Tarifi  biraz  zor.  Kürt  olduğumuz için  derin  acılar  yaşayan  ve  bedellerini  ağır  ödeyen  bir  ailenin  çocuğuyum.  Bunları  sahnede  kendi dilimle  tekrar  yaşamak  çok  etkiledi beni.  Türkçe’yi  sonradan  öğrendim.  Bir  süre  sonra  Kürtçe  yavaş yavaş  hayatımdam  sıvışmaya  çalışırken  onu  sahnede  yakaladım. 
Türkçe’nin  beni  terk  etmesi  için hala  çabalıyorum. 

Tiyatronuzu  seyretmeye  gelen izleyicilerin  genel  olarak  sizden beklediği  nedir?  Ne  tür  tiyatro eserlerine  daha  fazla  ilgi  var? 


Seyirci  sizi  nasıl  karşılıyor? 

Seyirci  sahnede  kendi  hayatından  kendi  yaşanmışlığından  bişey görünce  çok  mutlu  oluyor. 
Toplumsal  içerikli  oyunlara  ilgi daha  fazla  tabiî  ki.  Seyirci  bu  oyunları  sahipleniyor  aynı  zamanda. 
Komedi  oyunlarına  talep  daha  çok diyebilirim. 

Genelde  sergilediğiniz  tiyatro eserinin  teması  ne  oluyor? 
Toplumsal  içerikli  özellikle  de kadın  sorununu  içeren  tiyatrolar yapıyor  musunuz? 

Evet  bütün  oyunlarımızın  toplumsal  içerikli  olmasını  özellikle tercih  ediyoruz.  Çünkü  hala  savaşın  en  acımasızını  yaşayan  bir  halkın  sanatını  yapıyoruz. 

Kadın  sorununu  konu  alan oyunlar  üzerine  özel  bir  çalışmamız var.  Her  sene  en  az  bir  tane  kadın konulu  oyun  sahneliyoruz.  Bu sezon  oynadığımız  kadın  konulu oyunun  adı  ’ŞİRET”  yani  nasihat. 
Oyunun  konusu  son  dönemlerde korkunç  yüzünü  daha  fazla  gösteren  namus  cinayetleri  ve  kadın  intiharları.  Bu  oyun  Sedat  Barış  ve bizim  yani  Teatra  Jiyana  Nû  ile  birlikte  yazıp  sahnelediğimiz  bir  oyundur.  Oyunumuz  pek  çok  yerde  sahnelendi  .En  son  Danimarka- 
Kopenhag  ve  İsveç-Göteborg’da olmak  üzere  26  gösteri  yaptık  ve gösterilerimiz  devam  ediyor. 

Bundan  sonra  tiyatro  yaşamınızı  nasıl  sürdüreceksiniz?  Ne  gibi projeleriniz  var? 

Bundan  sonra  Kürt  tiyatrosunun  gelişimi  için  daha  büyük  gayret  içinde  olacağımızı  belirtmek istiyorum.  Buna  her  zamankinden daha  fazla  ihtiyacımız  var. 
Önümüze  koyduğumuz  birkaç  projemiz  var  elbette.  Şu  anda  bu  projelerin  ön  çalışmalarını  yürütüyoruz.  Ayrıca  her  sene  Eylül  ayında tiyatro  atölyelerimiz  başlıyor.  Bu atölyeye  katılan  arkadaşlarla  1  yıllık  eğitim  sürecinden  sonra  bir  ön eleme  yapıp  bazı  arkadaşların  aramıza  katılmasını  sağlıyoruz.  Yani her  yıl  Kürt  tiyatrosuna  yeni  arkadaşları  kazandırma  konusunda büyük  bir  çabamız  var. 

Kürt  tiyatrosunun  ve  Kürt  sanatının  iddası  her  zaman  büyük  oldu. 
Bizler  ortak  yaşamı  örme  iddiasıyla  yola  çıktık  ve  iddiamızda  hala ısrarlıyız.  Çalışmalarımıza  bu yönde  devam  edeceğiz. 


Haber  Merkezi 


Temmuz  2010 


Temmuz  2010 
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Herşey  Değişiyor 

Herşey  değişiyor.  Hiçbirşey  bir  an  önceki  gibi  kalmıyor. 
Biz  öyle  sansak  bile.  Oysaki  herşey  aynı  kalsaydı önce  ağaçların  kurumuş  gibi  gözüken  dalları  yavaş yavaş  renk  değiştirmeyecekti.  Her  şimşek  çakması  ve  rüzgarın savurması  karşısında  tomurcuklar  patlamayacak  ve  bizler  an be  an  ilk  yaprağın  ve  sonrasının  o  muhteşem  serpilmesini göremeyecektik.  Ve  sonra  kendi  görkeminde  bir  bütünlük  olarak  ağaç  dediğimiz  canlılının  değişimlerine  tanıklık  etmeye çektik.  Ve  yine  her  baharda  yenilenen  bu  canlının  kökü  ne  bir kat,  bir  yaş  şeceresi  olarak  eklenmeyecekti... 

Hiçbirşey  değişmiyor  olsaydı  böcekler  ve  rüzgar  işbirliği edercesine  çiçeklerin  polenlerini-tohumlarını  başka  diyarlara- başka  kıtalara  taşımayacak  ve  yeniden  boyvermesini  görmeyecektik.  O  olağan  üstü  gizemindeki  sırrı  bir  türlü  çözemeyecektik.  Çiçeklerin  milyonlarca  yıllık  başka  canlıların  sayesinde çoğalmasının  o  diyalektik  soy  sürdürme  süreçlerini  de  gözlemlemeyecektik.  Gözlerimiz  onların  narin  duruşlarını  görmeyecek,  renk  cümbüşleriyle  renklenmeyecek,  koklamayacak  ve dokunamayacaktık.. .Onlara  bakarak  duygulanmayacak,  besteler  yapmayacak  ve  şarkılar  söylemeyecektik.  Hatta  dans  ede meyecek,  huşu  içinde  mistik  bir  arayışa  çıkmayacaktık. 
Kitaplar  yazmayacak,  romanları  bir  ifade  tarzı  olarak  kullanmayacak,  kendimizi  her  seferinde  başka  bir  canlı  ya  benzetemeyecek,  çiçek  gibi  ya  da  yunus  gibi,  bir  cey  lan  gibi  olmalıyız demeyecektik... 

Ve  yine  herşey  değişmeden  kalsaydı  kışın  farelerin  yılanları  yemesini,  yazında  yılanların  fareleri  yemesi  sonucu  sağlanan bu  dengeyi  farkedemeyecek,  sadece  bir  yıllık  çoğalmayla  yeryüzünün  salt  bir  yıllanlar  veya  fareler  dünyasından  ibaret  olacağını  bilmeyecektik.  Doğa  nın  kendine  ait  bir  dengesinin  sağlandığını  hiçbir  zaman  öğrenemeyecektik. 

Yağmur  yağmasaydı,  herşeyin  bir  anda  kuruyacağını,  ya şam  damarlarımızın  kesileceğini  ve  yine  nehirlerin  dolmasıyla taşınan  suların  heryere  hayat  verdiğini  de  keşfedemeyecektik. 
Her  ırmakla  birlikte  taşınanın  sadece  su  değil  yeryüzündeki bütün  alivyonlu  topraklardan  bir  parça  olduğunu  ve  taşınan toprakların  da  çiftçilerin  gülen  yüzünü  ifade  edeceğini  de  anlamayacaktık.  Suyun  başında  bekleyen,  çoraklaşmış  topraklara can  veren  ve  bir  çok  canlı  gibi  insanlarında  yaşamını  besleyen bir  süreçler  mutluluğuna  da  tanıklık  etmeyecek,  yeterince sevinmeyecek.  Bu  karşılıklı  bağımlılık  hallerimizi  çözemeyecektik.  Biri  olmadan  birimizin  de  olmayacağını  keşfedemeyecektik.  Her  canlının  aynı  anda  gerçekleştiğini  ve  bibiri  üzerinden  kendini  ifade  ettiğini,  aynı  oranda  değer  bulduğunun  bilincine  varmayacaktık. 

Ve  biz  kadınlar,  aynı  olsaydık  bu  özgürlük  dağlarında  bir araya  gel  meyecek,  her  birimizde  başka  bir  kadını  keşfetme  yolculuğuna  erişmeyecektik.  Bir  araya  gelip  arayışlarımızı  ifadelendirmeyecek,  ortak  yaşantılarımızı  çözemeyecek,  kollektik benlik  duygusunu  yaşamayacaktık.  Kendi  tarihimizi,  bir  tek insan  denen  canlıya  özgü  olan  düşürülme  biçimlerini  çözemeyecek,  kim  olduğumuzu  bilmeyecektik,  tarihin  bir  zamanında başımıza  gelen  o  kurnaz  karşı  hamleyi  anlamayacak,  bugüne kadar  nasıl  geldiğimizi  dile  getiremeyecektik.  Ve  kadının  şahsında  yaşanan  toplumsallaşmayı,  yaşanan  kutsanmayı,  yaşanan  bütün  güzel  zaman  dilimlerine  dönük  tarihin  kulvarlarında kulaç  atmayacak,  bir  zamanlar  ‘böyleydik’  de  meyecektik. 
Sadece  bu  da  değil,  insanlığın  başınagetirilmişen  büyük  kötülük  olan  devletli  uygarlığın  bir  zorunluluk  olmadığını  da  anlamayacak,  kendi  yaşadıklarımızı  kader  diye  belleyip,  kabullenişlerimizi  de  bilmeyecektik.  Böyle  bakmayacaktık,  iyi  düşünüp,  iyi  konuşup,  iyi  yapmaya  çalışmayacaktık... 

Kadınlarda  gerçekleşen  insanlığın  en  güzel  çoçukluk  düşlerini,  saf  anasal  belleği,  otacı  kadını,  hepimizde  saklı  olan cadısal  sırrı  farkedemeyecektik.  Taşısak  bile  kendi  özümüzün farkındanlığını  bilmeyecektik.  Bin  yıllar  sonra  bir  araya  gelip harıl  harıl  tartışmayacak,  yine  kendimiz  olan  bir  hakikatin  peşi¬ ne  düşmeyecektik. 

Evet  herşey  değişiyor.  En  fazla  da  biz  kadınlar.  Çünkü  şunu çok  iyi  biliyoruz,  biz  değiştikçe  yaşam  da  değişiyor.  Biz  değiştikçe  ağaçlar,  çiçekler  ve  tüm  canlılarda  ha  fazla  yaşam  alanı kazanıyor.  Biz  değiştikçe  insanlık  kendi  toplum  bilincini  yeniden  ediniyor,  ve  kaybettiklerini  insanca  arama  serüvenine  giriyor.  Biz  değiştikçe  şarkılar,  sözler,  duygular,  bakışlar,  düşüncelerde  değişiyor.  Ve  yine  biz  değiştikçe  özgürlük  birikiyor. 
Özgürlük  dağları  çoğalıyor,  bibirimizde  çoğalıyoruz.  Ama  hep birlikte.. .Şimdi  kendi  hikayemizi  yazıyoruz,  yaşanmış  ve  daha yaşanacak  olan... 

Herşey  değişiyor,  an  be  an,  saniye  saniye  ve  hatta  en  kü çük  zaman  aralığında  bile.. .Biz  farkında  olalım  ya  da  ol  mayalım  ama  bir  an  önceki  gibi  değil  hiçbirşey.  Bizler  de  dahil. 
Hiçbirimiz  bir  an  önceki  gibi  olmayacağız. 

Değişiyoruz,  ama  bu  sefer  bir  farkla:  hakikatin  izini  sürüyoruz 


Mücadele  ve  Sevgiyle  Yeni  Bir Zaman’ a  Doğru-Nûdem 


“Yeni  bir  zaman  için  çözüm  yollan  arıyorduk.  Kolektif  ve  insani  bir  yaşam  için!“ 
Bu  arayışı  onu  kurtuluş  teolojisinden  ev  işgal  hareketine,  faşizm  ve  emperyalizm  karşıtı  direniş  hareketlerinden,  otonom  kadın  ve  lezbiyen  örgütlemelerine 

ve  pratik  bir  enternasyonalizme  götürdü 


ezopotamya  Yayınlarında anlamlı  bir  eser  daha  çıkıyor. 
Mit  Kampf  und  Liebe  in  eine neue  Zeit-Nudem(Mücadele  ve  sevgiyle yeni  bir  zamana  doğru-Nudem)  adlı kitap  Uta  Schneiderbanger’in  yaşamına yer  veriyor. 

Kitap  31  Mayıs  2006  tarihinde Kürdistan’da  trafik  kazası  sonucu  yaşamını  yitiren  Uta  Schneiderbanger’I  tanıyan  bir  grup  kadın  arkadaşı  tarafından kaleme  alınmış.  Almanca  dilinde  yazılmış  olan  kitap  Mezopotamya Yayınlarında  önümüzdeki  günlerde  çıkacak. 

Kitabın  Kürtçe  ve  Türkçe çevirilerinin  önümüzdeki  günlerde  yapılacağı  belirtiyor  grup tarafından. 

Kürtçe  dilinde  “Yeni  bir zaman"  anlamına  gelen  Nûdem ismini  Uta  Schneiderbanger, 
Kürdistan  Özgürlük  hareketinde kendisine  kod  isim  olarak  seçmiştir.  Uta,  anı  defterinde  arayışlarını  şu  şekilde  ifade  etmiştir:  “Yeni  bir  zaman  için  çözüm yolları  arıyorduk.  Kolektif  ve insani  biryaşam  için !“  Bu  arayışı onu  kurtuluş  teolojisinden  ev işgal  hareketine,  faşizm  ve emperyalizm  karşıtı  direniş  hareketlerinden,  otonom  kadın  ve lezbiyen  örgütlemelerine  ve  pratik  bir enternasyonalizme  götürdü.  Uta  hiçbir zaman  “rahat  bir  yaşam"  tercih  etmedi. 
Tüm  zorluklara  rağmen  biçimsel  olan hiçbir  şeye  takılmadan,  olguların  özüne inerek,  amaçlarını  kararlı  bir 


şekilde  takip  etti.  Siyaset  ve  kadın örgütlenmeleri,  insan  ve  doğa  sevgisi,  müzik,  kültür  ve  doğal  tıbba karşı  tutkusu  kadar,  Türkiye  ve Kürdistan’a  yaptığı  yolculukları  da onun  çok  yönlü,  ama  bir  o  kadar da  bütünsel  yaşamının  parçalarıydı. 

Bu  kitapta  birçok  arkadaşı  ve yakınları  tarafından  anlatıldığı  gibi, Uta;  dayanışması,  mücadelesi  ve sevgisiyle  dünyayı  bir  nebze  olsun 


değiştirmeyi  başaran  bir  kadındı.  Bu kitabın  amacı  anmaya,  düşünmeye,  tartışmaya,  devamını  yazmaya  ve  mücadeleyi  sürdürmeye  davet  ederek,  teşvik etmektir.  Hem  Almanya’daki  20  yıllık tartışmalı  feminist,  anti-emperiyalist  ve 


enternasyonalist  mücadelelerin  tarihini, hem  de  bu  mücadelelerin  bir  parçası olan  güçlü  bir  kadının  yaşamını  bu  kitap vesilesiyle  okuyucuya  sunmak  ve  tanıtmaktır. 

Kadının  yazılmamış  tarihinde  böylesi  çalışmaların  ne  kadar  önemli  olduğunu  biz  kadınlar  daha  iyi  anlıyor  ve  hissediyoruz.  Bu  yüzden  bu  eserin  değerli bir  çalışmanın  sonuçu  olduğunu  düşünüyor,  emeği  geçen  herkesi  kutluyoz. 


Şervin  Botan 
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Yüzünde  B  ir  Yer 


Yüzünde  bir  yer  kitabında  Dersim’i anlatan  Sema  Kaygusuz,  adeta lirik  bir  dil  kullanmış.  Bir  efsaneyi  anlatır  gibi  anlatmış sevgiyi  ve  acıyı. 

Dersim’in  tarihinden  damıtmış  sözcüklerini.  Zaten 
Dersim’i  anlatmış. 

Bilinen  ama,  görülmek  istenmeyene  ışık tutmuş  Sema 

Kaygusuz.  o  yüzden  “Yer yüzünde  bir  yer”  demiş yapıtına.  Kitabın  bir  bölümünde  yazılan  sözler,  kitabı  en  iyi  anlatan  sözlerdir. 

“Gözüm!” 

Bir  keresinde  babaannen böyle  diyerek  okşamıştı  seni, halk  dilinden  türeyen  bu  epes- ki  sevgi  sözcüğüyle.  Kendi görüp  göremeyeceği  her  şeyi bir  tek  sen  göresin  diye  mi  üçüncü  gözü  kıldı  seni?  Kendinden verdiği  bu  göz,  bakışın,  algının,  ışığın  ve tanıklığın  çok  ötesinde  gizil  bir  mirassa eğer,  ne  zaman  fotoğraf  makineni  bir dürbün  gibi  ona  buna  doğrultup  yakınuzak  ayarı  yapsan,  bil  ki  bir  mil  batırıp içine  akıtıyorsun  onu.  Devraldığın  gözü imha  ediyorsun.  Çünkü  daha  bakarken 


değiştiriyorsun  şeyleri.  Çerçeveye  aldığın  nesne  her  neyse, onu  dünyadan  koparıp  kendi  betimine buluyor,  hayat  sabitlediğin  anlardan ibaretmiş  gibi,  evrenin  zamandan münezzeh  sıfatını  önce  insan  yüzlerin¬ 


de  göreceğin  yerde kendi  yapıtında  deniyorsun. 

Hiç  olmazsa  bir kerecik  “gözüm” 
diyerek  sevsen beni,  alnında  bir yere  koysan  billur  cismimi,  bir sürü  çerçeveler  bulsak seninle,  yağmalamadan muhafaza etsek  şeyleri,  itham ve  iltifat etmeden  sonsuzluğunu  bulsak  saliselerin;  alelade  ya da  özel,  kaba  ya  da  zarif  bütün nitelikleri  düzlesek,  baktığımız yerde  göremediğimiz  bir  şey de  olduğunu  itiraf  edip  sussak  birlikte,  bu  ağzı  sıkılıkla  hiç  övünmesek,  ne güzel  olurdu.  Yeter  ki  iste,  sana  feda olsun  gözüm.” 

Beğeniyle  okuyacağınız  güzel  bir yapıt. 


Söyleyecek  Sözümüz  Var! 


Dense  Zarokan  &  Çocuk  Sesi  gazetesi  çalışanları: " Her  sayı  için  Bağlar  ilçesinde  fark' lı  farklı  yerler  seçip  orada  arbaneler,  şarkılar  ve  etkinliklerle  çevredeki  insanlara gazetemizi  dağıtıyoruz 


BAĞÛft  BELEDİYESİ 


R 


med’in,  Bağlar 

Belediyesinin  desteğiyle 
Çocuk  Sesi/Denge 
Zarokan  gazetesi  çıkarılmakta.  Denge  Zarokan gazesinin  tüm  çalışanları  çocuk. 
Gazetenin  yazıları  çocuklar  tarafından yazılmakta  ve  çocuklar  tarafından  dağıtılmakta.  Newaya  Jin  Gazetesi  olarak seslerini  tüm  dünyaya  duymak  isteyen Denge  Zarokan/  Çocuk  Sesi  gazetesinin çalışanlarıyla  bir  ropörtaj  yaptık.  Bazı sorulara  toplu  cevap  verdikleri  için  yer yer  isimlerini  tek  tek  yazmadık.  Denge Zarokan  çalışanlarına  yöneltiğimiz  her soruya  farklı  farklı  cevaplar  aldık.  Fakat hepsinin  de  tek  istediği  seslerini  duyurmak,  onları  dinleyecek  binlerinin  olması.  Çocuklara  yönelttiğimiz  sorular  karşısında  aldığımız  cevaplar  oldukça  sade ve  etkileyiciydi.  Okuduğunuzda  sizde fark  edeceksiniz. 


*Bir  çocuk  gazetesi  çıkarma  fikri hangi  ihtiyaçtan  doğdu? 

-Çocukların  da  hakları  olduğunu anlatmak  ve  haklarını  savunmak  için. 

-Çocukların  isteyince  neler  yapabileceğini  anlatmak  için. 

-Çalışan  çocukların  problemlerini anlatmak  için. 

-Başka  bölgelerdeki  çocuklara  bu bölgedeki  çocukların  neler  yaşadığını anlatmak  için. 

-Çocukların  yeteneklerini  sergilemek. 

-Söyleyecek  sözümüz  olduğu  için  ve sesimizi  duyurmak  için  bu  gazeteyi çıkarmaya  karar  verdik. 

*Nasıl  karar  verdiniz  bu  gazetede çalışmaya? 

Şermin:  Hayallerimi  anlatmak  için. 

Yakup:  Yazmayı  sevdiğim  ve  barışı istediğim  için. 

Sevgi:  Çevremizin  korunması  için, kendi  görüşlerimi  ve  fikirlerimi  anlatmak  için. 

Fatma:  Büyüklere  küçüklerin  de  iyi şeyler  yapabileceğini  göstermek  için. 

Sara:  Farklı  farklı  görüşler  yansıtmak  için. 

Nevvroz:  Çevrede  yaşanan  olaylara seyirci  kalmamak  ve  müdahale  etmek için. 

‘Gazeteniz  yerelde  yaşayan  çocuklara  mı  hitap  ediyor? 

-Tüm  dünyadaki  çocuklara  ve  yetiş¬ 


kinlere  hitap  ediyor.  Gazetemizin  ulaştığı  her  yerdeki  insanlar  okuyabilir. 

‘Gazetenizin  içeriğinde  neler  var? 
En  çok  hangi  konulara  ağırlık  veriyorsunuz? 

-Çocuk  hakları  ve  yorumları,  çevreden  haberler,  Kürtçe  mani  ve  atasözleri,  karikatür,  barış  ve  özgürlük  ile  ilgili yazılar,  bulmaca,  röportaj,  şiir,  öykü, hayallerimiz,  edebiyat  köşesi,  olaylar, bilmece,  merkez  etkinlikleri,  mantık soruları,  çocukların  başından  geçen olaylar. 

‘Yazılarınızı  nasıl  temin  ediyorsunuz?  Nasıl  hazırlıyorsunuz? 

-Önce  gazetede  yayınlanmasını  istediğimiz  konuları  belirliyoruz,  sonra konuları  belirledikten  sonra  herkes  kendine  bir  konu  seçiyor,  daha  sonra  seçilen  konular  hakkında  yazılarımızı  hazırlıyoruz,  bilgisayara  aktarıp  gazetede yayınlanması  için  sunuyoruz. 

‘Dağıtımını  nasıl  yapıyorsunuz? 

-Her  sayı  için  Bağlar  ilçesinde  farklı farklı  yerler  seçip  orada  arbaneler,  şarkılar  ve  etkinliklerle  çevredeki  insanlara gazetemizi  dağıtıyoruz. 

‘Gazetenizin  yaklaşık  kaç  okuru var?  İlgili  yaklaşımlar  var  mı? 

-Gazetemizin  her  bir  sayısı  1000 
adet  basılıyor  ama  yeni  sayı  çıkmadan elimizdeki  gazeteler  tükeniyor  bu nedenle  gazetemizin  ortalama  1500  ile 
2000  kişi  tarafından  okunduğunu  düşünüyoruz.  Gazetelerimize  internetten  de http://baglar.bel.tr/cocuk-gazetesi.htm adresinden  ulaşmak  mümkün. 

-Şaşırmakla  beraber  genel  olarak verilen  tepkiler  olumlu  oluyor  ve  beğendiklerini  söylüyorlar  ve  bize  hep  şu soruyu  soruyorlar  bu  gazeteyi  gerçekten  siz  mi  çıkartıyorsunuz,  bu  yaşta bunları  nasıl  başarıyorsunuz? 

‘Gazeteniz  büyükler  tarafından nasıl  karşılanıyor? 

-Diğer  gazetelerden  farklı  olduğunu söylüyor,  merakla  okuyup  inceliyorlar. 
Ve  bizi  böyle  iyi  bir  çalışma  yaptığımız için  tebrik  ediyorlar. 

‘Küçük  yaşta  gazetecilik  yapmak, üretim  sahibi  olmak  nasıl  bir  duygu? 


Remziye:  Çok  güzel  bir  duygu, kendime  olan  güvenim  artıyor 

Sevgi:  Güzel  olduğu  için  insan  yazmaktan  kendini  alamıyor,  yazdıkça  yazası  geliyor. 

Abdullah:  Kendi  ifade  edebilmek güzel  bir  duygu. 

Mesut-VVelat:  Kendine  güvenerek duygularını  anlatabilmek  çok  güzel. 

‘Amedli  çocukların  temel  problemleri  nedir  sizce? 

Remziye:  Ekonomik  sıkıntılar,  eğitim ve  ezilmeleri. 

Sevgi:  Seslerini  duyuramamak, çocukların  zorla  çalıştırılması. 

Kübra:  Kendini  İfade  edememek. 

Fatma:  işsizlik,  Kürt  olduğumuz  için hor  görülmek,  batıdaki  çocuklara  verilen  hakların  bize  verilmemesi. 

‘İleriye  dönük  kişisel  hedefleriniz nelerdir? 

Fatma:  Ben  büyüyünce  Amed’deki halkın  sesini  tüm  dünyaya  duyurmak için  iyi  bir  gazeteci  olmak  istiyorum. 

Sara:  Ben  büyüyünce  çocukların yaşadıkları  kötü  durumları  insanlara gösteren  tiyatro  oyunları  yaparak  yanlış davranışlarını  düzeltmeleri  için  tiyatrocu  olmak  istiyorum. 

Sevgi:  Ben  büyüyünce  resim  ve  karikatür  yaparak  çocukların  neler  yaşadığını  tüm  dünyaya  anlatmak  için  ressam veya  karikatürist  olmak  istiyorum. 

Pelda:  Ben  büyüyünce  çocuklara sorunlarında  yardımcı  olmak  ve  onların sorunlarını  yetkili  kişilere  aktarıp  sorunlarının  çözülmesini  sağlamak  için  rehberlik  öğretmeni  olmak  istiyorum. 

Ebru:  Ben  büyüyünce  iyi  bir  doktor olup  herkesi  iyileştirip,  parası  olmayanları  ücretsiz  tedavi  etmek  istiyorum. 

Mesut:  Ben  büyüyünce  sanatçı  olup şarkı  söylemek  istiyorum 

Welat:  Ben  özgürlüğü  çok  sevdiğim için  büyüyünce  pilot  olup  uçmak  istiyorum. 

Denge  Zarokan  &  Çocuk  Sesi  gazetesi  adına  röportaj  sorularını  cevaplayanlar:  VVelat  Tayfur,  Mesut  Yıldız,  Ebru Uğurkan,  Pelda  Deniz,  Sevgi  Çiçek, Sara  Yücel,  Fatma  Tayfur,  Kübra  Gümüş, Remziye  Çelebi,  Abdullah  Özyaman, Nevvroz  Şener,  Yakup  Güneş,  Ariz 


Sozdar  Dersim 


Çocuk  ve  Yaşam 


tulayamed@hotmail.com 


Banş  Ellerimizden  Kayarken 

Barış,  bir  çocuğa  yaşamının  her  anında  olması  gereken.. 

Ama  şimdi  Kürt  coğrafyasında  barışın  ne  zamanı  ne  de zemini  mevcut.  Her  geçen  gün  yapılan  uygulamalarla  barış umutları  yerini  karamsar  bulutlara  bırakıyor. 

Operasyonlar  devam  ederken  ölüm  her  tarafta  kol  gezerken, 

10’lu  yaşlarında  ki  çocuklar  ömrünün  yarısından  çok  cezalar  alırken, 

Barış  elçilerinin  ellerine  kelepçe  vurulurken, 

Barış  diye  haykırmak  ne  kadar  umarsız,  ne  kadar  zor. 

En  zoru  barışa  olan  umudu  yok  etmemek.  Yaşanılan  onca olumsuzluk  ve  haksızlığa  karşın  umutları  yaşatmak,  yeşertmek. 

Gün  geçmiyor  ki  olumsuz  bir  durumla  karşılaşmıyalım, çocuklara  karşı  var  olan  sorumlukları  yerine  getirememek  en büyük  hayal  kırıklıklarımız  değil  mi. 

Taş  atan  çocuklar,  kendi  deyimleriyle  “suça  itilen  çocuklar” için  hazırlanan  yeni  tasarıda  Kürt  çocukları  için  hazırlanmış başka  tuzaklar  var.  Bu  çocukların  yaşamlarını  yeniden  kurabilmeleri  için  gerçekten  “Çocuk  Haklarına”  uygun  bir  taslak beklerken  ortaya  çıkan  taslaktaki  bazı  maddeler  şöyle; 

“'Çocuklara  verilen  cezaların  infazı  çocuklara  özgü  güvenlik  tedbirleri  şeklinde  uygulanabilir'  bu  hükme  göre  hakim çocuğu  resmi  veya  özel  bakım  yurdu  yada  koruyucu  aile  hizmetlerinden  yararlandırılması  veya  bu  kuruma  yerleştirilmesine  karar  verebilecek,  yani  çocuğun  ailesinden  alınmasına karar  verebilecek. 

“Çocuklar  için  Adalet  Çağından”  tasarıda  cezası  kesinleşmiş  çocuklara  dair  açık  bir  hükmün  olmadığını,  yargıca  geniş takdir  hakkı  tanınarak  bir  çeşit  cezasızlık  yetkisi  verildiğine dikkat  çektiler.  Tasarıya  göre  gösterilere  katılan  çocuklara örgüt  üyeliğinden  ve  propoğanda  suçundan  verilen  cezalar¬ da  infaz  özel  güvenlik  tedbirleri  şeklinde  gerçekleştirilebilecek.  Bu  tedbirler  arasında  olan  “bakım  tedbiri”  çocukların ailelerinden  alınmasına  yol  açabilecek.” 

YİBO  larla  ailelerinden  koparılan  çocuklar,  şimdide  bu  taslakta  ki  bu  maddeyle  ailelerinden  uzaklaştırılmaya  çalışılacak. 

AKP  hükümeti  her  gün  değişen  politikalarıyla  Türkiye’yi biraz  daha  barıştan  uzaklaştırıyor.  Barıştan  uzaklaşmak demek  toplumsal  sorunların  daha  fazla  artması  demektir, siyasal  olarak  her  alanda  şiddet  politikasının  devreye  girmesi  anlamını  taşır.  Daha  fazla  göz  yaşı,  daha  fazla  acı  ve  daha fazla  da  uzaklaşan  barış  demektir.  Toplumsal  barışın  tesisi için  büyük  umutların  bağlandığı  “Kürt  Açımında”  gelinen nokta  büyük  bir  hayal  kırıklığı. 

Umutların  doruk  noktasına  ulaştığı  anlardan  bir  Barış  ve Demokratik  Çözüm  grubunun  Haburdan  girişleri  ise,  dibe vurduğu  anlarda  biri  Barış  Grubuna  kelepçelerin  vurulduğu andır. 

Tüm  bunlara  rağmen  ellerimizden  kayan  barışı  yakalamaya çalışıyoruz.  Toplumu  kutuplaşmaya  götüren,  uçurumlar  açan bu  keskin  söylemler  politikacılara  ne  kazandırır  diye  çok düşündük,  eminimki  hiç  birimiz  buna  cevap  bulamadık.  Bu nefret  tohumlarını  besleyen  söylemlere  eklenen  savaşlara rağmen  barış  umudu  nasıl  yaşatılır?  Barışın  ulaşılmaz  değil, yaşanabilir,  barışla  dolu  bir  yaşam  mümkün  olabilir  diyebilmek  için  her  şeye  rağmen  barış  mücadelesinin  gerekçeleri tabiki  çok.  Barış  mücadelesini  güçlü  sorgulamalarla  gerçekleştiriyoruz,  bunu  en  çokta  çocuklarımızı  korumak  için  yapmalıyız. 

Çocuklar  tüm  bu  kaosun  içinde  nasıl  temiz  kalır,  Bir  ulusu geleceğini  yok  ederken  yok  edilen  çocukların  hesabı  nasıl sorulacaktır. 

Her  toplumun  çocuklarına  sunması  gereken  nedir? 

Barış,  sağlık,  eğitim, güvenli  yaşam Bunları  sağlamak  neden  bu  kadar  zor, 

Neden  çocuklar  politikaların  kurbanı, 

Neden  çocuklara  asimilasyon, 

Neden  çocuklara  taciz,  tecavüz. 
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Uranyum  Ve  Dünya  Siyasetindeki  Yeri 


Son  zamanlarda  özellikle  Iran  üzerinde  yapılan  tartışmalarda  sıkça uranyumdan  sözedilmektedir. 
Gündemi  bu  kadar  meşgul  eden uranyumun  neden  bu  kadar önemli  olduğunu,  özelliklerini,  kullanım  alanlarını,  dünya  siyasetindeki  yerini  ana  hatlarıyla  ele  almanın  yararlı  olacağını  düşünüyoruz. 

VVikipedia  (özgür  ansiklopedi):  "Uranyum, 
1789  yılında  Martin  Heinrich  Klaaproth  tarafından  keşfedilen  bir  kimyasal  elementtir. 
1841  yılında  Eugene-  Melchior  Peligot  tarafindan  izole  edilmiş;  1896'da  radyoaktif  olduğu  keşfedilmiştir.  Uranyum  zayıf  radyoaktif bir  elementtir;  yüksek  yoğunluğa  sahiptir  ve çelikten  daha  yumuşak,  kursundan  ise  yüzde 
65  daha  yoğundur.  Uranyum  mineralleri  uraninit,  autinit,  tobernit.kofinîttir.  Minerallerde bulunan  uranyum  kimyasal  reaksiyonlar sonucunda  uranyum  okside  veya  diğer  formlarına  dönüştürülür." 

Uranyumu  birçok  tartışmanın  ortasına oturtan  ve  çok  önemli  kılan  faktör,  onun  nükleer  enerji  açısından  taşıdığı  büyük  önemdir. 
Ozcesi,  uranyumun  atom  bombasının  yapımı ve  nükleer  santrallerin  kurulmasında  taşıdığı hayatı  rol,  onun  etrafında  büyük  mücadeleler yaşanmasına  yol  açmaktadır. 

*Uranyum  kullanım  alanları: 

"Nükleer  Teknoloji"  atom  çekirdeği  ile  ilgili reaksiyonları  ve  üretimleri  kapsayan  nükleer bilimlerin  uygulamasıdır  ve  iki  başlıktan  oluşur:  Nükleer  enerji  ve  nükleer  teknikler. 

Nükleer  enerji;  atomun,  yani  maddenin  en küçük  yapıtaşının  çekirdeğinden  elde  edilen bir  enerji  türüdür.  Bir  başka  deyişle,  atomların  parçalanmaları  (fisyon)  veya  birleşmeleri (füzyon)  esnasında  ortaya  çıkan  enerjiye denir.  Nükleer  enerji,  1896  yılında  Fransız fizikçi  Henri  Becquerel  tarafindan  kazara, uranyum  maddesinin  fotoğraf  plakaları  ile yanyana  durması  ve  karanlıkta  yayılan  X-  ray ışınlarının  farkedilmesi  ile  keşfedilmiştir. 

Fisyon  adı  verilen  tepkime,  evrendeki  en büyük  güç  olan  "nükleer  güç"  ile  birarada tutulan  atom  çekirdeğinin 

parçalanmasıdır.Fisyon  tepkimesi  için  temel madde  olarak  uranyum  kullanılmaktadır; çünkü,  uranyum  atomu  en  ağır  atomlardan biridir,  yani  çekirdeğinde  çok  yüksek  sayıda proton  ve  nötron  vardır.  Bu  da  fisyon  işlemi ile  elde  edilen  nükleer  enerjinin  muazzam olmasını  sağlamaktadır.  Bu  nedenle,  uranyum  hem  çok  sahip  olunmak  istenen  hem  de kötü  amaçlar  için  kullanılmasını  önlemek amacıyla  kontrol  altında  tutulması  gereken bir  elementtir. 

B.M.  bünyesinde  faaliyet  gösteren  ve 1957'de  kurulmuş  bulunan  Uluslararası  Atom Enerjisi  Kurumu  (IAEA),  uluslararası  bilim  ve teknoloji  temelli  bir  organizasyondur.  Bilim ve  teknolojinin  barışçıl  amaçlarla  kullanılması  ve  planlanmasında  üye  ülkelere  destek sağlamakta;  nükleer  güvenlik  standartlarını belirlemektedir.  Bünyesindeki  denetim mekanızmasi  ile  ülkelerin  taahhütlerini  yerine  getirmesini  kontrol  etmektedir. 

Füzyon(nükleer  kaynaşma),  fisyondaki çekirdek  parçalamanın  aksine,  çok  hafif  iki çekirdeği  birleştirerek  daha  ağır  bir  çekirdek oluşturma  ve  bu  işlem  sırasında  açığa  çıkan enerjiyi  kullanmadır.  Bunu  denetim  altında oluşturmak  oldukça  zor  bir  işlemdir. 


Füzyondan 

lslon  çıkan  enerjiyi 

kullanacak 

2h  A  rv2H  olan  ilk  reaktör 

2  O  O  5  ’  d  e 
Fransa'da  10 
ülkenin  katılımı ve  10  milyar dolar  bütçe  ile başlamıştır. 

Nükleer  teknikler;  nükleer teknolojinin tip,  endüstri, tarım  ve  çevre alanındaki uygulamalarına denilmektedir. 
Nükleer  teknikleri  kullanarak insanlık  bugün okyanusları  birleştiren  dev  kanallar  açabilmekte,  dağları  oyabilmekte,  suni  iklimler  üretebilmekte  ve  daha  birçok  alanda  bundan yararlanabilmektedir. 

Nükleer  santral  (reaktör)  ise,  nükleer  reaksiyon  yardımı  ile  ortaya  çıkan  ısıdan  elektrik üreten  tesislere  verilen  isimdir. Yani,  nükleer santral,  yeterli  miktarda  fisyon  reaksiyonu verebilen  maddenin  uygun  biçimde  yerleştirildiği  ve  bununla  da  denetim  altında  zincirleme  bir  fisyon  reaksiyonunun  başlatılıp  sürdürülebildiği  aygıttır.  Ağır  çekirdeklerin bölünme  ürünleri  büyük  miktarlarda  enerji içerirler.  Bu  enerji  ısıya  dönüşerek  birçok yüksek  ısıda  gerçeklekleştirilebilen  işlemde kullanılır.  Ayrıca,  bu  ısıdan  aşırı  ısınmış  ve yüksek  basınçlı  su  buharı  elde  etmede  yararlanılır.  Bununla  buhar  türbini  döndürülerek elektrik  üretilir.  Reaktörlerin  çoğu  elektrik üretimi  için  kullanılırken  bazı  küçük  boyutlu reaktörler  ise,  nükleer  denizaltı  gemileri  ile su-üstü  gemilerinde  kullanılır.  Radyasyon yayılması  insan  hayatı  ve  doğa  için  yüksek risk  içerdiğinden,  reaktörlerin  kusursuz biçimde  yalıtılmış  ve  dışarıya  radyasyon  sızıntısının  önlenmiş  olması  şarttır. 

Bir  nükleer  santralden  elektrik  üretmekle, gaz  veya  kömür  santrallerinden  elektrik  üretmek  termodinamik  olarak  aynıdır.  Farklı  olan, ısı  kaynağıdir.  Tüm  termik  santrallerde  ısı kaynağı  olarak  kimyasal  yanma  enerjisi  kullanılır;  nükleer  santrallerde  ise,  belirtildiği  gibi fisyon,  yani  parçalanma  enerjisi  kullanılır. 
Fisyon  reaksiyonunun  önemini  anlamak  için, bir  kıyaslama  yapmakta  yarar  var:  1  kg.  U235 (uranyum  235)  izotopunun  yanması  sonucu açığa  çıkan  enerji,  yaklaşık  1,3  milyon  kg. 
kömürünkine  eşdeğerdir!  Bundan  dolayı  da, enerji  amaçlı  nükleer  reaktörlerin  yapımı giderek  daha  da  fazlalaşmaktadır. 

2005  yılı  verilerine  göre,  dünyada  1100 
civarında  nükleer  reaktör  işler  durumdadır. 
Bunlardan  440  kadarı  elektrik  enerjisi  üretimine  dönüktür.  Yaklaşık  310  tanesi  araştırma reaktörüdür;  sanayi  ve  ilaç  için  izotop  üretiminde  kullanılmaktadır.400'ü  aşkın  reaktör de  denizaltılarla  ilgilidir. 

ABD,  çalışır  durumdaki  104  santralı  ile  en fazla  santrale  sahip  ülke,  aynı  zamanda  da dünyanın  en  büyük  nükleer  güç  üreticisidir. 
Onu  sırasıyla  Fransa,  Japonya,  Almanya, Rusya,  Ingiltere,  Güney  Kore,  Ukrayna,  İsveç ve  Kanada  izlemektedir. 

Türkiye'de  etkin  durumdaki  tek  nükleer reaktör,  Çekmece'deki  araştırma  reaktörüdür.  Sinop  ve  Mersin-Akkuyu'da  da  iki  nükleer  santral  kurulması  planlanmaktadır. 

*Nükleer  silahlar  ve  reaktörler  insanlık  için büyük  tehdit  oluşturuyor 

Atomun  içinde  saklı  olan  güç  insanlığın hizmetinde  kullanıldığı  gibi,  onun  başına çok  büyük  felaketler  de  getirmiştir. 
Teknolojiyi  dünya  üzerindeki  egemenlikleri¬ nin  bir  aracı  olarak  kullanan  çeşitli  devletler atom  çekirdeğinin  parçalanması  ile  açığa çıkan  muazzam  gücü  de  silaha  dönüştürmeyi  başarmışlardır.  İlk  atom  bombası  1945 
yılında  ABD  tarafından  yapılmış  ve  ve  aynı  yıl Japonya'nın  Hiroşima  ve  Nagazaki  şehirlerinde  kullanılmıştır.  Aynı  zamanda  ikinci dünya  savaşının  da  sonu  olan  insanlık  tarihi¬ nin  bu  en  dehşetli  saldırısında  çok  kısa  bir 


süre  içerisinde  onbinlerce  insan  ölmüştür. 
Hiroşima'ya  atılan  atom  bombasında  patlama anında  ve  hemen  sonrasında  yaklaşık  olarak 
100  bin  insan  yaşamını  yitirmiştir.  Bu  felaket¬ 
ten  üç  gün  sonra  yine  ABD  tarafından  bu  kez Nagazaki'ye  atılan  atom  bombasının  patladğı anda  yaklaşık  40  bin  insan  ölmüştür. 
Parçalanan  atom  çekirdeğinden  çıkan  muazzam  güç,  bir  yandan  onbinlerce  insanın  yaşamına  mal  olurken  diğer  yandan  da  çok  büyük bir  alan  yıkıntı  haline  gelmiş;  geriye  kalan bölge  halkında  ise,  radyasyon  nedeniyle nesiller  boyu  süren  fizyolojik  bozulmalar meydana  gelmiştir. 

Atom  bombasının  denemesini  Japon  halkı üzerinde  yapan  ABD,  yaydığı  dehşetle  hem ikinci  dünya  savaşından  galip  çıkmış  hem  de dünyanın  yeni  hakimi  olmuştur.  Atom  bombasını  yapmayı  başaran  ikinci  güç  olan Sovyetler  Birliği  ile  onyıllar  süren  soğuk savaş  yılları  boyunca  nükleer  yarısını  sürdürmüştür.  1990'li  yıllarda  SSCB'nin  çökmesiyle  atom  bombasına  ilişkin  sırlar  deyim yerindeyse  "pazara  düşmüş",  dünyadaki  birçok  devlet  atom  bombası  edinme  çabasına girişmiştir.  Atom  bombası  olarak  kullanılabilecek  oranda  zenginleştirilmiş  (yüzde  90) uranyum  ABD,  Rusya,  Fransa,  Çin  ve  Kuzey Kore'de  bulunmaktadır.  İsrail'in  elinde  atom bombası  olduğu  inancı  da  vardır.  ABD  Irak'a saldırısını,  Irak'ta  nükleer  silah  tesisleri  olduğu  ve  bunun  dünya  "barışım"  tehdit  ettiği iddiasına  dayandırmış,  işgal  sonrasında bunun  bir  spekülasyon  olduğu  açığa  çıkmıştı. 
Şimdi  de  İran'a  yönelik  benzer  kaygı  dillendirilerek,  çeşitli  yaptırımlara  gidilmektedir. 

Hiroşima  ve  Nagazaki  felaketlerinden sonra  dünyanın  yüreğini  ağzına  getiren  bir diğer  nükleer  felaket  de  1986'da  Ukrayna'nın Cernobil  nükleer  reaktöründe  yaşandı. 
Reaktörde  meydana  gelen  patlama  ve  bunun sonucunda  yayılan  radyoaktif  madde Ukrayna,  Beyaz  Rusya  ve  Rusya'da  yaşamakta  olan  336  bin  insanın  tahliyesine,  56  kişinin ölümüne,  4  bin  kanser  vakasına,  600  bin  kişinin  sağlığının  bozulmasına  ve  sonraki  yıllarda birçok  sakat  doğuma  neden  oldu.  Nükleer kalıntılatın  ürettiği  radyoaktif  bulut  patlamadan  sonra,  Türkiye  de  dahil,  tüm  Avrupa  üzerine  yayılmış;  sonraki  yıllarda  görülen  yaygın kanser  ve  sakat  doğum  veya  düşüklerin  sebebi  sayılmıştır. 

Cernobil  örneğinde  de  görüldüğü  gibi,  nükleer  reaktörlerin  insanlık  için  büyük  riskler içermesi,  yokedilemeyen  nükleer  atıkların çevreyi  kirleterek  doğayı  zehirlemesi  nedeniyle,  nükleer  enerji  kullanımına  ve  reaktörle¬ re  karşı  dünyada  giderek  büyüyen  bir  muhalefet  yaşanmaktadır.  Türkiye  de  dahil  birçok ülkede  nükleer  karşıtı  örgütlenmeler  doğmaktadır.  Bunların  en  tanınmışları;  Yeşil Barış  (Greenpeace),  Nükleer  Karşıtı  Platform ve  Küresel  Eylem  Grubu'dur.  Bu  ve  benzeri gruplar  rüzgar,  güneş  ve  hidroelektrik  santrallerinin  verimli  kullanılmasi  halinde  nükleer enerjiye  ihtiyaç  duyulmayacağını  savunmaktadırlar.  Buna  karşılık,  nükleer  enerjinin kömüre  oranla  doğayı  daha  az  kirlettiğini savunan  nükleer  lobiler  de  vardır.  1  kilo kömürden  3, 1  kilo  petrolden  4.5, 1  kilo  uranyumdan  ise,  50  bin  kilovatsaat  elektrik  üretilebildiği  gözönüne  alındığında  nükleer  enerjiden  neden  vazgeçilmediği  anlaşılır.  Üstelik, petrolün  40,  dogalgazın  62  yıllık  ömrü  kaldığı,  kömürün  de  yine  azaldığı  gerçeği,  tüm risklerine  rağmen,  nükleer  enerjiden  vazgeçilmeyeceğini  düşündürüyor. 

*Petrol  savaşları-uranyum  savaşları 

Uranyum,  taşıdığı  bu  önemden  dolayı,  petrol  uğruna  verilen  askeri  ve  siyasi  mücadeleler  gibi  mücadelelerin  konusu  olmaktadır. 
Dünyada  bugün  yaşanan  çatışmaların  görünür  nedenlerinin  altındaki  en  önemli  neden, yeraltı  zenginlik  kaynaklarıdır  ve  bunun  içinde  uranyum  rezervleri  önemli  yer  tutmaktadır.  Örneğin,  Sudan'ın  Darfur  bölgesinde yaşayan  Araplar  ile  Arap  olmayan  müslümanlar  arasındaki  iç  savaşın  asıl  nedeni  bu  bölgedeki  uranyum  ve  petrol  kaynaklarıdır.  ABD ve  Ingiltere'nin  bu  kaynakları  kontrol  etmek için  yarattıkları  çatışmalarda,  200  bin  kişi öldü,  2  milyon  kişi  de  yerlerinden  oldu.  Orta Asya  da  uranyum  rezervleri  açısından  zengin 


bir  coğrafya.  SSCB'nin  yıkılması  ardından ABD'nin  buraya  artan  ilgisi  ve  müdahaleleri¬ nin  bir  nedeni  de  sahip  olduğu  bu  zenginlik. 
Rusya  da  geçmişte  sahip  olduğu  bu  coğrafyadaki  üstünlüğünü  yitirmemek  için  kıyasıya bir  mücadele  içinde.  Halen  sürmekte  olan Kırgız-  Özbek  çatışmasının  arkasında  da ABD'nin  bu  alandaki  uranyum  rezervlerine duyduğu  ilginin  yattığı  iddia  ediliyor. 

Bugüne  kadarki  bilinen  rezervleri  ile,  uranyum  daha  100  yıl  kadar  dünyanın  enerji  ihtiyacını  karşılayabilecektir.  Düşük  kaliteli  uranyumun  kullanılmasıyla  bu  sürenin  biraz  daha uzatılması  mümkündür.  Ayrıca  toryum  madeni  de  bir  nükleer  yakıt  hammaddesi  olarak kullanılabilecek  özelliklere  sahiptir.  Ingiltere, Almanya  ve  ABD'de  toryumla  çalışan  deneme amaçlı  santrallarda 

*Araştırma  ve  geliştirme  çalışmaları  sürdürülmektedir. 

Yüzde  40'lik  oranla  dünyanın  en  büyük uranyum  rezervlerine  sahip  ülkesi, Avustralya.  Ancak  üretimde  Kanada'dan sonra  ikinci  sırada  yeralıyor.  Rezerv  zenginliğinde  Avustralya'yı  Kanada  izliyor.  Kazakistan da  üretimde  başa  güreşiyor.  Afrika  (Angola vb.),  ABD  de  uranyum  zenginlerinden. 

Türkiye,  toryum  zengini  bir  ülke  olarak gelecekte  onun  nimetlerinden  yararlanmayi bekliyor,  ancak  bugün  için  bu  alanda  geri  bir durumda. 

*lran,  uranyum  zenginleştirme  faaliyetleriy¬ le  tartışmaların  odağında. 

"Zenginleştirilmiş  uranyum,  içeriğindeki Uranyum-235  oranı  belirli  yöntemlerle  doğal seviyelerin  üzerine  çıkartılmış  uranyum  karışımıdır.  Doğada  bulunan  toplam  uranyum elementinin  yüzde  99,284'ü  Uranyum-238 izotopundan  oluşur.  Zincirleme  fisyon  gerçekleştirme  kabiliyeti  bulunan  tek  uranyum izotopu  olan  Uranyum-235'in  tüm  uranyum rezervleri  içerisindeki  payı  yalnızca  yüzde 0,72'dir.  Bu  yüzden  yakıt  amaçlı  olarak  kullanılabilmesi  için  Uranyum-235  izotopunun uranyum  karışımı  içerisindeki  oranı  arttırılmalıdır."  ( Wi  ki  ped  ia-Özgü  r  Ansiklopedi) 

Son  yıllarda  dünya  gündemini  çokça  meşgul  eden  olaylardan  biri,  İran'ın  uranyum  zenginleştirme  proğramı.  Özellikle  Irak  işgalinin ardından  ABD,  bu  kez  de  İran'ın  uranyum zenginleştirme  çalışmalarını  atom  bombası yapma  hedefine  dönük  ve  dünya  barışını  tehdit  eden  bir  gelişme  olarak  nitelendirip  BM kararlarıyla  ve  askeri  müdahale  tehditleri  ile bu  çalışmaları  önleme  çabasındadır.  Iran ısrarla  nükleer  programını  sürdürmekte  ve uranyum  zenginleştirme  faaliyetini  enerji üretme  amacıyla  geliştirdiğini  belirtmektedir. 
Ancak,  İran'ın  ABD  ve  İsrail  düşmanlığı  ile Ortadoğu'da  bu  güçlere  alternatif  olma  çabaları  lran"ın  amaçları  konusundaki  şüpheleri beslemektedir. 

BM'nin  İran'a  yaptırım  kararı  almasının  ve ABD'nin  İran'a  muhtemel  bir  saldırısının önüne  geçmek  amacıyla,  Türkiye  ve Brezilya'nın  arabuluculuğuyla  17  Mayıs 2010'da  Iran,  Türkiye  ve  Brezilya  arasında  bir anlaşma  imzalandı.  Anlaşmaya  göre,  Iran, Tahran  Araştırma  Reaktörüne  tıbbî  amaçlar için  120  kg.  nükleer  yakıt  sağlanması  karşılığında  stoklarından  1200  kg.  düşük  zenginlik¬ li  uranyumu  Türkiye'ye  emanet  etmeyi  kabul etmişti.  Ne  var  ki,  anlaşma  ABD'yi  tatmin etmeye  yetmedi.  İran'ın  elindeki  toplam  zenginleştirilmiş  uranyum  miktarının  bilinmediği ve  tehlikenin  sürdüğü  gerekçesiyle,  BM.  Iran' a  yaptırım  kararı  aldı.  İran'a  silah  ambargosu genişletildi;  nükleer  programla  ilgili  bankalarına  sıkı  denetim  ve  yaptırım  getirildi;  İran'a giden-gelen  gemilerin  şüphe  halinde  açık sularda  kontrolü  ve  Iranlı  bazı  kişi  ve  kuruluların  uluslararası  alandaki  mal  varlıklarının dondurulması  kararlaştırıldi.  Bu  yaptırımlara rağmen,  Iran  nükleer  programından  vazgeçmeyeceğini  açıkladı. 

Görüldüğü  gibi,  uranyum  etrafındaki  tartışmalar  ve  mücadeleler  dünya  gündemine giderek  daha  fazla  gireceğe  benziyor!.. 


Fidan  Yıldırım 


Hipokondriasis 
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Dr.  İlhan  Diken 


Hipokondriasis,  vücutta  herhangi  bir  bozukluğu  olmadığı halde,  devamlı  hastalık  endişeleri  ve  çeşitli  fiziksel  şikayetler¬ le  kendini  gösteren,  hastalık hastası  olarak  bilinen  bir  durumdur. 

Hipokondriasis’de  temelde  yatan  bozukluk  anksiyete  ve  kaygıdır.  Bunların  kaynağı kişinin  hayat  şartlarına  bağlıdır.  Ancak  bu sıkıntılar  bedene  aktarılmış  ve  bedeni  hastalık  uğraşlarına  dönüştürülmüştür.  Genç yaşlarda  başlamakla  birlikte  40-60  arasında daha  sık  görülür.  Kadında  ve  erkekte  aynı orandadır.  Bütün  hayatları  hastalıklar  ve belirtileri  üzerine  kurulduğundan  ve  her  an ölüm  korkusu  içinde  yaşadıklarından  hem kendilerine  hem  de  yakınlarına  hayatı  zehir ederler.  Bu  yüzden  onların  yakın  çevresinde olmak  aynı  ailede  bulunmak  zaman  zaman dayanılmaz  olabilir.  Bir  hipokondriakla  yaşamak  insanı  çok  yorar. 

Göğüste  bir  kas  ağrısı  duysalar  hemen kalp  hastası  olduklarını  düşünürler.  Tıp kitaplarına  merak  salar,  ilaç  tanıtma  yazılarını  incelerler.  Kullandıkları  her  ilaç  yan  etki yapar  ve  kendisini  daha  kötü  hisseder. 
Doktorun  muayenehanesine  gelişleri  de ilginçtir.  Ellerinde  bir  tomar  reçete  büyük bir  torba  ilaç  bulunur.  Doktordan  çıkarken kısa  bir  süre  rahatlayabilir  ancak  en  küçük bir  şikayeti  olduğunda  ciddi  hastalık  endişeleriyle  hemen  yine  doktora  koşarlar.  Böyle bir  hasta  “Şimdiye  kadar  tahlil  film  ve  doktorlara  harcadığım  parayla  servet  sahibi olmuştum”  der. 

Hipokondriasis’in  belirgin  bir  sebebi 


yoktur.  Ancak  bazı  faktörler  ortaya  çıkmasına  zemin  hazırlar  veya  hızlandırır.  Aile  ve  iş sorunları  bunların  ilkidir.  Kişi  problemlerinin sıkıntıları  içinde  bunalırken  yavaş  yavaş bedenini  düşünmeye  başlar.  Vücuduna  o kadar  takılır  ki  kendini  rahatsız  eden  sıkıntıları  bir  kenara  itmiş  ve  onları  düşünemez hale  gelmiştir.  Artık  doktor  doktor  dolaşarak sadece  kendi  bedenini  inceler  hayatındaki gerçek  olayların  üzerinde  hiç  durmaz  olur. 

Hipokondriasis’lerin  oluşmasında  ve  kro¬ 


nikleşmesinde  doktor  hatalarının  da  rolü vardır.  Bazen  muayene  sonrasında  hastasına  yanlış  bir  şey  söyleyen  şüphe  aşılayan hekim  yatkın  kişilerde  hipokondriasisin ortaya  çıkmasına  yol  açabilir.  Genellikle  bu hastalar  çocukluktan  beri  evhamlı  aşırı  hassas,  korunmuş,  anneleri  babaları  tarafından sık  sık  hastalanmasın  diye  üzerine  düşülmüş  kişilerdir.  Fakat  bazıları  da  çocukluk çağında  büyük  sıkıntılar  geçirmiş  hayatın birçok  streslerine  katlanmış  çok  genç  yaşta sorumluluk  yüklenmişlerdir.  Bunlar  sonradan  hayatlarında  tam  rahat  edecekleri zaman  hipokondriak  durumuna  girerler. 

Hipokondriaklar  3  değişik  türde  olabilir. 
Bunların  başında  kendi  kendini  tedaviyle uğraşan  bütün  zamanını  kendini  dinleyerek 


ve  hayal  ettiği  hastalıklarını  ilaçlarla  bitkisel çaylarla  tedaviye  çalışan  hastalık  hastası gelir.  Yatağının  başından  çeşitli  ilaçları  şifalı (!)  içecekleri  eksik  etmeyen  bu  kişiler  belki de  aşırı  ve  gereksiz  ilaçlar  yüzünden  vücut dengelerini  bozmuşlardır.  Ama  ilaçlarına güvenirler  ve  paniğe  kapılmazlar  çevrelerine de  fazla  rahatsızlık  vermezler.  Sadece  ilaçları  bitip  de  almayı  unuttuklarında  ne  yapacaklarını  şaşırırlar. 

İkinci  grupta  gerçek  korku  belirtileri  gösteren  hastalar  vardır.  Bunlar çok  ciddi  hastalıkları  olduğuna  inanırlar.  Onlara  göre vücutlarının  bir  yerinde mutlaka  bir  kanser  tümörü bulunmaktadır.  Bütün amacı  çok  ağır  bir  şey  olduğunu  söyleyip  şüphelerini tasdik  edecek  bir  doktor bulmaktır.  Bütün  hayatı doktor  muayanehanelerin- de  tahlil  ve  röntgenler  için gittiği  laboratuarlarda  kliniklerde  geçer.  Bunun  için gözlerini  kırpmadan  bir  servet  harcayabilirler.  Kendi  kendilerine  de  çok acı  çeken  bu  tipler  normal  hayatlarını  süremedikleri  gibi  düzenli  bir  iş  hayatı  da  tutturamazlar.  Onlara  göre  hastalıklarına  hiçbir ilaç  fayda  etmez.  Onlarla  yaşayıp  yakınların¬ da  olmak  ise  huzur  bozmaya  birebirdir. 
Teselli  sözlerine  bile  ters  tepki  gösterirler. 
Çünkü  onların  asıl  duymak  istedikleri  gerçekten  çok  hasta  göründükleridir.  Ancak  bu sözleri  söylediğinizde  sizin  gerçek  bir  dost olduğunuza  inanırlar. 

Üçüncü  tür  ise  rahatsızlıklarının  farkında olan  ve  kendi  haline  gülen  hipokondriaklardır.  Bu  tür  hastalık  hastaları  kendilerini  iyi bilirler  bunun  bir  saplantı  olduğunun  farkındadırlar.  Ancak  yine  de  endişe  duyup  korkmaktan  kendini  alamazlar. 


Hipokondriakların  en  korktukları  ve  kendilerine  yakıştırdıkları  hastalık  kanserdir. 
Ancak  belli  bir  tip  veya  belli  bir  kanser  türü değildir,  ikinci  sırada  kalp  ve  damar  hastalıkları  gelir.  Kalp  çarpıntısı  soluk  alamamak göğsün  sol  tarafında  hissedilen  sancılar hemen  kalp  hastalığına  yorumlanır.  Göğüs ağrıları  gerçek  kalp  hastalarında  yorulma  ile artarken  onlarda  azalır.  AIDS  hipokondriakların  korktukları  hastalıklar  arasında  üçüncü sıradadır.  Çok  sağlıklı  görünen  bazı  insanlar bile  çok  garip  sebeplerle  hastalık  hastası olabilirler.  Ancak  sağlığına  dikkat  eden insanla,  hipokondriakı  karıştırmamak  gerekir.  Hastalık  hastaları  küçük  birer  ağrı  veya vücutlarındaki  farklı  tepkileri  büyük  bir  hastalık  veya  sebebi  henüz  bilinmeyen  çeşitli rahatsızlıkların  ilk  belirtileri  olarak  görürler. 
İnsan  vücudu  özellikle  geceleri  çeşitli  değişikliklere  sahne  olabilir.  Ağrılar  kramplar çarpıntı  meydana  gelebilir.  Bunların  hiçbir anormal  sebebi  yoktur.  Belirtiler  ortaya çıkıp  şikâyetler  devamlı  olduğu  zaman  bir doktora  görünmekte  fayda  vardır. 
Hastalıklar  hakkında  bilgi  edinmek  yararlıdır.  Ancak  yazılan  hastalıkları  bir  kişi  kendinde  arıyorsa  tehlike  sinyalleri  çalıyor demektir.  Hastalık  hastalarının  tek  derdi gelecekteki  hastalığıdır.  Veya  hissettiğini sandığı  hastalık  belirtilerini  hangi  hastalığa yorması  gerektiğidir. 

Hipokondriaklar  bir  psikiyatriste  geldiğinde  oldukça  kronikleşmiş  hastalardır  ve tedavileri  çok  uğraştırır.  Bu  yüzden  onlarla önce  tedavi  olmayı  istemek  konusunda anlaşmalı  ve  bazı  prensipleri  açıklayarak uymaları  hususunda  ikna  edilir.  Bu  hastalar önce  çok  iyi  muayene  edilerek  bunun  artık son  muayene  ve  tetkikler  olduğu  belirtilerek kesin  teşhise  gidilir.  Hastaya  hastalığın  açıklanması  son  derece  önemlidir.  Geçirdiği sıkıntılara  streslere  bunaltıya  bağlı  bir  ruhsal-sinirsel  hastalığın  bulunduğu  açıkça belirtilir.  Hastaya  hastalık  şüphesi  verecek ilaç  yazılmaz.  Bazı  hastalara  sıkıntısı  öfkesi ruhi  durumu  için  ilaç  verilebilir.  Fakat  ilaçların  ruhi  durum  için  verildiği  belirtilir. 
İstirahatin  iyi  gelmeyeceği,  mutlaka  çalışması  en  azından  bazı  meşguliyetlerinin  olması gerektiği  izah  edilir. 
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Dişlerinizi 

Fırçalamıyorsanız 

Dikkat! 


Ingiltere'de  yapılan  bir  araştırmaya göre,  ağız  ve  diş  sağlığına  dikkat  etmeyenlerde  kalp  krizi  riskinin,  dişlerini 
günde  iki  kez  fırçalayanlara  oranla  yüzde  70 
fazla  olduğu  ortaya  çıktı. 

Kalp  rahatsızlığı  ile  dişeti  hastalıkları  arasındaki  ilişkiyi incelemeye  yönelik  ilgi  son  20  yılda önemli  artış  gösterirken,  Londra  Üniversitesi  Koleji'nde yapılan  ve  British 
Medical  Journal dergisinde  yayınlanan  son  araştırmada,  hekimler  günlük  diş  fırçalama sayısının,  kalp  hastalığına  yakalanma riski  konusunda bir  etkisi  olup olmadığını  göstermek  istediler. 

11  binden 
fazla  İskoç  yetişki¬ nin  tütün  alışkanlığı,  fiziksel  aktivite,  ağız  ve diş  bakımı  gibi  yaşam  tarzlarından  ede  edilen  verilerin  analiz  edildiği  araştırmada, deneklerin  vücutlarındaki  enflamasyon düzeylerinin  belirlenmesi  için  kan  tahlilleri de  yapıldı. 

Bu  veriler,  hastaneye  yatma  ve iskoçya'da  Aralık  2007'ye  kadarki  ölüm 
rakamlarıyla  da  birleştirildi.  Takip  edilen  8 


yıl  içinde  555  kalp  ve  damar  rahatsızlığı  ve 
170  ölüm  vakası  görüldü. 

Verilerin  analizi  sonucu,  ağız  ve  diş  bakımına  verilen  önemin  genel  olarak  tatmin edici  olduğu  görüldü  ve  deneklerin  yüzde 62'si  altı  ayda  bir  dişçiye  gittiklerini,  yüzde 71'i  de  günde  iki kez  dişlerini  fırçaladıklarını  belirttiler. 

Sosyal  sınıf, obezite,  tütün  alışkanlığı,  genetik hastalık  gibi  bilinen  kalp  ve  damar risk  faktörleri  de hesaba  katıldığın¬ da,  araştırmacılar, dişlerini  günde  iki kezden  az  fırçalayanların,  günlük  iki kez  diş  fırçalayanlara  göre  yüzde  70 
daha  fazla  kalp rahatsızlığı  riski taşıdığını  ortaya koydular. 

Araştırmada  ayrıca,  ağız  ve  diş  bakımına yeterli  özeni  gösteremeyenlerin  kan  tahlillerinde,  reaktif  protein  C,  fibrinojen  gibi  enflamasyonlar  da  görüldü. 

Hekimler,  araştırma  sonuçlarının  ağız  ve diş  sağlığı  ile  kalp  ve  damar  rahatsızlığı  riski arasında  ilişki  bulunduğu  tezini  güçlendirdiğine  işaret  ettiler 


'  ö^et'Ve<  ‘Eskilerin  yön- 

Y’f®'  temleri  her  zaman  en 

iyi,  en  doğrudur.  Bisküvilerin  ve kurabiyelerin  taze  kalması  için,  teneke  bir kaba  koyun  ve  yanına  bir  avuç  pirinç  bırakın; bayatlama  sorunu  ortadan  kalkacaktır. 

‘Elmanın  faydaları  bitmez.  Lahana yemeği  yaptıktan  sonra  evinize  sinen  ve pencereleri  açsanız  da  çıkarmayı  başaramadığınız  lahana  kokusundan  kurtulmak  artık çok  kolay.  Bir  elmanın  kabuğunu  soyup lahanın  pişme  suyuna  ekleyin.  Hem  koku çabucak  yok  olacak,  hem  de  lahananın hazmı  daha  kolay  olacak. 

‘Çoraplarınızı  çamaşır  makinesine  koy madan  önce  çengelli  iğne  ile  birbirlerine tutturursanız  kaybolmadıklarını  göreceksi¬ 


niz. 

‘Kadife  ve  ipekli  elbiselerinizi  buharlı  bir banyoya  asın.  Buhar  onların  tüm  kırışıklıklarını  alacaktır. 

‘Gözlüğünüzün  vidası  çok  çabuk  çıkıyorsa  vidayı  takmadan  önce,  vidanın  gireceği deliğe  renksiz  oje  damlatın.  Vidayı  öyle takın. 

‘Satın  aldığınız  ayakkabılar  ayağınızı sıkıyor  ise  onları  bir  kaç  dakika  buhara tutun. 

‘Mobilyaların  yerlerini  değiştirdiğinizde halıların  üzerinde  iz  bırakır.  Bu  izleri  yok etmek  için  izlerin  üzerine  bir  parça  buz koyun  ve  erimesini  bekleyin.  Daha  sonra üzerinde  elektrik  süpürgesini  gezdirin, izden  eser  kalmadığını  göreceksiniz. 


Mercimekli  Hamur  Çorbası 


Malzemeler 

1  su  bardağı  yeşil  mercimek 
1  su  bardağı  hamur(erişte  veya  kuskus 
olabilir) 

1  yemek  kaşığı  nane 

2  yemek  kaşığı  tereyağ  ya  da  margarin 
2  su  bardağı  yoğurt 

2  diş  sarımsak 


Yapılışı: 

Mercimeğ yıkayarak,  5  su bardağı  su  ile  kaynatıp  pişmesine  yakın  erişteyi  ilave  edin. 
Su  yetersiz  gelirse  kaynamış  su  ilave  edin. 
15-20  dakika  daha  kısık  ateşte  pişirin. 
Hamur  da  piştikten  sonra  altını  kapatın. 

Geniş  bir  kapta  yoğurt  ile  isteğe  göre sarımsak  ekleyerek  çırpın.  Çorbanın  kesmemesi  için  çorbadan  biraz  sıcak  su  alarak yoğurda  ilave  edin  ve  yoğurdun  ılınmasını sağlayın.  Daha  sonra  yoğurdu  çorbaya karıştırarak  ilave  edin.  Tavada  tereyağ  ya da  margarin  eriterek  naneyi  ekleyin  ve  çorbanın  üzerine  dökün.  Tuzunu  da  ayarlayarak  servis  edebilirsiniz. 


Afiyet  olsun! 


Temmuz  2010 


Temmuz  2010 
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Çocuk  Masumiyetine  Kastedenler 
Hiç  Bir  Yerde  Ar  ulamazlar 


Sevgili  Azad,  Bir  kez  daha  düştü ismin  gazete  satırlarına,  televizyonumuzun  bültenlerine...  Bunca  yıl sonra  yine  bir  tutuklanma  haberiyle  giriyorsun  gündemimize.  Kalp  hastalığı  nedeniyle birkaç  yıl  önce  salıverilen  annenin  müebbet hapis  cezasının  kesinleşmesiyle  tekrar  cezaevine  gönderildiğini  ve  senin  yalnızca  birkaç yıl  özgürlükte  birlikte  olabildiğin  annenden ayrılmakla  duyduğun  acıyı  öğrendik  birkaç gün  önce.  "Ama  ben  anneme  çok  alışmıştım" demişsin  ağlayarak  ve  annenin  o  koşullarda ölmesinden  korkuyormuşsun. 

Haberi  duyunca  ondört  yıl  öncesine  döndüm:  Gebze  cezaevine. ..Annen,  sevgili Fatma,  ağır  sorgunun  bütün  izleri  üzerinde, giriyor  koğuşumuzun  kapısından  içeriye. 
Askılarda  sallandırılmış  belli,  tutmuyor  kolları. ..Atılan  dayakların  mührü  morluklar  var vücudunda.. .Yorgun,  bitkin. ..Ama,  vücudundaki  ağrıları  bastırıyor  yüreğinin  ağrısı: "Oğlum  Azad'ı  aldılar  elimden"  diyor,  "çocuk esirgeme  yurduna  götürdüler!"  Soluk  alamıyor  acıdan,  endişeden... 

Polislerin  annenle  birlikte  sana  da  işkence  yaptıklarını  öğreniyoruz  dehşet  içinde; ellerinde  ve  vücudunda  sigara  söndürdüklerini,  hayvani  tacizlerini  sana  ve annene!. .Paramparça  oluyor  yüreğimiz, insanlığımızdan  utanıyoruz.  Artık  her  günümüz  seni  bekleyerek  geçiyor.  Avukatlar  durmadan  uğraşıyorlar.  Seni  annene  kavuşturmak  için  her  türlü  hukuki  yolu  zorluyorlar. 

Haftalar  sonra  küçücük  boyun,  kocaman açılmış  ürkek  gözlerinle  bu  kez  sen  giriyorsun  kapıdan  içeri.  Ellerinde  sigara  yanığı izleri,  yüzünde  büyük  bir  korku  var. 
Gündüzleri  annenin  kucağına  sığınıyor; 


geceleri  çığlıklar  içinde  bağırıyor,  ağlıyorsun. 
Artık  en  önemli  işimiz,  seni  sevenlerin  arasında,  güvende  olduğun  duygusunu  sana yaşatmak  ve  bu  travmayı  atlatmanı  sağlamak. ..Üçbuçuk  yaşındasın,  ama  travmanın etkisiyle  konuşamıyorsun;  bütün  duygu  ve düşüncelerini  kocaman  ela  gözlerine  yüklüyorsun,  oradan  okuyoruz.  Sonra  seni  kuşatan  sevgi  yüreğine  ulaşıyor  ve  yavaş  yavaş buzların  çözülüyor;  "teyzelerine  güvenebileceğini  anlıyorsun.  Dilin  çözülüyor  yavaş yavaş.  Oyunlar  oynuyoruz  birlikte,  yeniden gülmeyi  öğreniyoruz. 

Sana  bunca  yıl  sonra  bir  sır  vereyim  mi sevgili  Azad?  Görünüşte  orada  biz  seni  iyi¬ 


leştiriyorduk  ama aslında  sen  bizi  iyileştiriyordun! 
Zindanın  o  koyu karanlığında,  etrafımızı  saran  birçok çirkinliğin  ortasında senin  saflığın  ve masumiyetinle yüreklerimizi  güçlendiriyor,  herşeye rağmen  yaşamı  sevmekten  vazgeçmemeyi  öğreniyorduk!.. 

Sevgili  Azad, okul  çağın  yaklaştığında  o  zorunlu  zindan  yaşamına  son verip  dış  dünyaya döndün  ama  küçücük  bedenine  işkence  yapan  o  kirli  kafalar  peşini  bırakmadı.  Bu  kez  yaşıtların  eliyle vurmaya  çalıştılar  seni.  Okulda  çocuklar annen  cezaevinde  diye  seni  çeşitli  sözlerle yaralamaya  çalıştılar,  yalnızlaştırdılar.  Çok acılar  çektin,  sağlık  sorunları  yaşadın  ama yine  de  dayandın!. .Diliyorum  ki,  bu  son  travmayı  da  atlatır;  annene,  sevgili  Fatma'ya, sağsalım  kavuşursun. 

Sevgili  Azad,  ne  yazık  ki,  senin  yaşadığın acıları  bugün  binlerce  Kürt  çocuğu  daha yaşıyor.  Cezaevlerinde  dört  bine  yakın  çocuk hergün  baskı  ve  zulüm  altında  sindirilmeye çalışılıyor;  yaşlarının  birkaç  katı  hapis  cezalarıyla  yargılanıyorlar.  Onları  cezaevlerine tıkan  zihniyetin  başbakanı  ise,  bir  yandan 


Kürt  çocuklarını  katlettirir  ve  yargılatırken diğer  yandan  Filistinli  çocukların  hamiliğine soyunuyor.  Filistinli  çocukların  yaşadıklarını Kürt  çocuklarından  daha  iyi  kim  bilebilir  ve onları  kim  onlar  kadar  içten,  hesapsız  sevebilir?  Bir  yerdeki  çocukların  kanını  döken  ve onlara  acı  çektirenler  dünyanın  bütün çocuklarının  kanını  dökmüş  ve  canını  yakmışlar  demektir.  Çünkü,  çocuk  masumiyetine  kastedenler  artlk  hiçbir  yerde  ve  hiçbir şekilde  arınamazlar!.. 

Seni  düşündüğümde,  sevgili  Azad, Filistinli  Muhammed'i  de  düşünüyorum. 
Filistinli  Muhammed,  anılarıma  otuz  yıl  önce girdi.  Omuzundaki  silahı  neredeyse  boyuna ulaşıyordu.  Yaşı  onikiydi  Muhammed'in  ama omuzundaki  oyuncak  değil,  gerçek  bir  silahtı.  İşgal  altındaki  ülkesini  savunma  sorumluluğu  onu  erkenden  büyümek  zorunda  bırakmıştı.  Onu  bir  çocuk  gibi  sevmeye  çalışırken evli  olduğunu  ve  bir  de  çocuğu  bulunduğunu öğrenmiştik!  "Ülkemiz  için  savaşmaya  giderken  yerimizi  dolduracak  çocuklar  bırakmalıyız  geride"  diyordu!  O  gün  Muhammed'in yaşamak  zorunda  bırakıldığı  drama  duyduğum  öfke  dinmedi  sevgili  Azad,  günden  güne büyüyor!  Ve  ülkemdeki  çocukların  kaderinin her  geçen  gün  Muhammed'lerin  kaderine daha  fazla  benzemesi  yüreğimi  acıtıyor. 

Herseye  rağmen,  Azad'ların  ve Muhammed'lerin  artık  acı  çekmeyecekleri bir  dünyaya  inancımı  koruyorum  ve  böyle  bir dünyanın  yaratılması  için,  çocukların  düşleri¬ ne  inanan  herkesin  elele  vermesini  diliyorum... 


Mine  Selçuk 


m 


Soldan  Sağa: 

1-  'Mezarıma  borçlu  diye  yazın'  diyerek,  bunun PKK'nin  bir  yaşam  prensibi  haline  gelmesini sağlayan  14  Temmuz  ölüm  orucu  direnişinde yaşamını  yitiren  PKK'li  militan  /  simgesi  B  olan bir  element,  2-  ceylan  /  Karadeniz  Bölgesinde bir  il  /  başkası  tarafından  yapılan  veya  kaza sonucu  ortaya  çıkan  zarar,  3-  ‘Tanrı  korusun’ anlamında  bir  söz,  4-  boks  vb.  spor karşılaşmalarında  devrelerden  her  biri  /  eski dilde  su  /  Kürtçe’de  ‘içmek’  kavramının  ikinci tekil  şahısa  yöneltilmiş  hali,  5-  bir  erkek  ismi  / mezhep  belirtmeme,  gizleme,  6-  yapıştırmaya yarayan  madde  /  gösterişli  yaşayış,  7- Kürtçe’de  mahkeme  /  Kürtçe’de  gözkapağı,  8- bir  harfin  okunuşu  /  demek  oluyor  ki,  öyleyse  / ayak  takımı,  9-  verme,  ödeme  /  bir  nota  /  pencereye  takılan  kapatma  düzeneği,  10-  Maden Tetkik  Aramanın  kısaltması  /  belirgin  olmayan /  Kürtçe’de  cevap,  11-  doğal  /  vücudun  herhangi  bir  yerinde  oluşan  irin  birikimi,  12- bön,  avanak  /  XX.  yüzyılın  eşiğinde  — İspanyol  yaşamına  ve  edebiyatına  yeni  bir canlılık  kazandırmayı  amaçlayan  "98  _ Kuşağı"nın  öncülerinden  olan  ünlü İspanyol  romancı,  13-  matematikte  sabit bir  sayı  /  dersin  bölümlerinden  her  biri  / Kükürt’ün  simgesi,  14-  sahip  /  uyarı  /  bilginler,  15-  sakal  /  Kenya’nın  başkenti  / satrançta  bir  hamle 

Yukarıdan  Aşağıya: 

1-  şaşırma  /  ‘yaşamı  uğruna  ölecek  kadar seviyorum’  diyen  14  Temmuz  ölüm  orucu direnişçisi,  2-ilenme,  beddua/ Güneybatı  Kürdistan’da  bir  il  / kötü  olmayan,  3-  kabuklu  bir besin  maddesi  /  geri  verme  / alacağın  olsun  anlamında  kullanılır,  4-  kısa  anlatımı  olan  güldürücü  hikaye,  fıkra  /  çıplak,  5- gelir  /  Güney  Kürdistan’da  bir dağ  silsilesi,  6-  kaval,  baldır  ve uyluk  kemiğinin  birleştiği  yer/ Türkiye’nin  para  birimi  /  herhangi  bir  konuda  bir  görüş  ve düşünceyi  bildiren  yazı,  7-  çok zaman  tutma,  uzun  sürme  / emrivaki, 8-kökeni  İngilizce’den gelen  gevşemek,  dinlenmek, rahatlamak  kavramı  /  bir  nota  / İngilizce’de  kulak,  9-  geri  çevir¬ me  /  asalak  bir  böcek  / 
Kürtçe’de  güneş,  10-  kuyruk sokumu  kemiği  /  ‘yol’un  ünsüzleri  /  bir  harfin  okunuşu  /  cinsel istek  /  bir  bütünden  ayrılan  şey 
/  ‘Universal  indicator’un  kısalt¬ 


ması,  12-  hiç  beklenmedik  bir  sırada,  13-  Kürt  kana  al  rengini  veren  hücre  /  inek  bağırtısı,  15- liderlerinin  akibetini  anlatmak  için  kullanılan  bir  müzik  topluluğunun  veya  sanatçının  hazır-Kürtçe  atasözü,  14-  kemiklerin  toparlak  ucu  /  lamış  olduğu  parçalar  /  ara  bozma,  ayırma 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Bana 

Kendini  Anlat 


Zîn  Yezîda  Tamara 


VII.  Bölüm 


Ahmet  de  yatağında  doğrulmuş,  albümüne  bakıyordu.  Sıkıntıyla  sayfaları  çevirmesi,  başını  iki yana  sallamasından  Ahmet’in  sıkıntılı  olduğunu anladı.  Ayağını  kestikleri  günü,  özellikle  de  ona  söylemek zorunda  olduğu  anki  duygularını,  bu  işten  çıkma  önerisi yaptığı  o  anı  ve  arkadaşlarının  onu  ikna  konuşmalarını anımsadı.  Ellerini  göğsünde  birleştirip  duvara  yaslandı Ahmet’i  süzmeye  başladı.  Kendi  yaşamını  anlattığı  manga sohbetleri  aklına  geldi,  ilk  defa  şehre  gittiğinde  yaşadıklarını  gülerek  nasıl  da  anlatıyordu,  dönerli  kapılarda  nasıl takıldığını,  yürüyen  merdivenlerdeki  düşüşünü,  lunaparktaki  bağırış  ve  korkularını  saatlerce  dinlerlerdi.  Kendi  geçmişinden  çekinmeden  bahsetmesi  Zin’de  bu  arkadaşa karşı  belli  bir  saygının  gelişmesine  neden olmuştu. Gülümseyerek  Ahmet’e  yaklaştı.  Ahmet’e: 

-Rojbaş,  kendini  nasıl  hissediyorsun  diye  sorduğunda; 

-Bu  adam  burada  ne  kadar  kalacak,  cevabını  alması Zin'i  şaşırtmıştı.  Bakışlarını,  askerin  olduğu  yöne  çevirdi. 
Yorgun  olduğu  bir  ana  denk  geldiğinden,  askerin  varlığını, ilk  defa  arkadaş  olmayan  birine  yaptığı  doktorluk  anlarını hatırlaması  biraz  zaman  aldı.  Sirvvan  serumu  yenilemiş, askere  bir  gömlek  giydirmişti.  Askerin  kısa  saçlarından olmasa,  kimse  onun  bu  ortama  ait  olmadığını  farkedemezdi. 

Her  kim  veya  ne  amaçla  olursa  olsun,  bu  şkefte  gelen herkes  onun  yanında  birdi.  Bunu  Ahmet'e  anlatabilmesi zor  olacaktı  ama  bu  konuda  ikna  etmek  zorunda  olduğunu  da  biliyordu.  Fakat  bu  sabah  böyle  bir  tartışmanın sonuç  vermeyeceğini,  hele  hele  askere  yansırsa  doğacak sonuçlardan  kendisi  sorumlu  olacağından,  en  iyisi  cevabı zamana  bırakmak  olacaktı.  Zin: 

-Arkadaşlar  bugün  gelirler.  Ne  yapacağımızı,  nasıl davranacağımızı  bize  anlatırlar.  Sabırlı  ol.  Emin  ol  ki  senin kaygılarını  anlıyorum  ama  senin  de  geniş  davranman gerekecek.  Bakarsın,  iyi  dost  olursunuz.  Ahmet  yüzünü buruşturaraak: 

-Asla.  Özellikle  de...  Konuşmasını  kesti.  Zin  devamını bekledi  ama  Ahmet  tekrar  albümüne  döndü.  Zin  de  fazla üstelemedi.  Zin  Cenk’e  yaklaşarak: 

-Sana  da  rojbaş.  Nasıl  can  yoldaşın  çok  paslanmış mı?  diye  sorduğunda  Cenk  ona; 

-Hali  kalmamıştı  ama  bak  onu  nasıl  canlandırdım, diyerek  silahın  parçalarını  Zin'e  gösterdi.  Zin; 

-Biliyorsun,  temizledikten  sonra  iğnesini  çıkarıyorsun ve  iyice  saklıyorsun.  Cenk  sıkılgan  bir  şekilde  kafasıyla onaylayarak  işine  devam  etti. 

Askere  yanaşıp  elini  alnına  koydu  ve  ateşini  ölçtü. 
Evet  askerin  ateşi  yüksekti. Uzun  zaman  müdahalesiz  kaldığından  bu  ateş  normaldi. O  kadar  kan  kaybına  rağmen hala  yaşayabilmesi  bir  mucizeydi.  Son  eylem  beş  gün önce  olmuştu  ve  asker  de  dün  gece  getirilmişti.  Islak  bir havluyu  askerin  alnına  koyduğunda,  ani  soğukluğun  etkisiyle  olacak,  asker  tepki  gösterdi.  Gözlerini  açıp  acı çeken  bir  edayla  çevresine  bakındı.Yüzünü  acıyla  buruşturdu.  Artık  tamamen  uyanmıştı.Zin’in  yüzüne  garip  garip baktı.  Başını  hafifçe  kaldırdığında  bir  mağarada  olduğunu  anladı.  Titremeye  başlamıştı. Bakışlarına  korku  hakim olmuştu  şimdi.  Ani  bir  hareketle  Kendini  duvara  doğru yasladı.  Kaçmak,  bu  insanlardan  uzaklaşmak  istiyordu. 
Belli  ki  korkuyordu.  Gözyaşları  yanaklarından  süzülmeye başlayınca,  Zin  onu  nasıl  teselli  edeceğini  bilemeden: 

-Bakın  yaralısınız.  Ani  hareket  yaparsanız  dikişleriniz zorlanır.  Korkmanıza  gerek  yok.  Asker,  elini  gögsüne koyup  ağrıyan  yerine  baktı. 

***** 

Devam  Edecek.... 


“Aldatılma  Duygusu  İfade dilemez, Yasanır!” 


G.O,  aydın,  güzel,  bakımlı  bir kadın.  17  yıl  aynı  evi  paylaştığı,  halen  de  kağıt  üzerinde evli  olduğu,  üç  çocuğunun babası,  eşi  bir  gün  başka bir  kadınla  birlikte  olmaya  başladı. 
Uzunca  bir  süre  sonra  tekrar  evine  dönmek  istedi.  Çocuklarını  düşünerek  bir şans  verdi  G.O,  fakat  eşi  eski  ilişkisini sürdürmeye  devam  adince  onu  kesin  olarak  kovdu  evden.  Şimdi  çocuklarıyla  birlikte  hayata  tutunmaya  çalışıyor.  G.O.  ile bir  ropörtaj  gerçekleştirdik  ve  duygularını  bizimle  paylaşmasını  istedik. 

*Toplumumuzda  eşlerini  aldatan  erkek örneklerine  rastlıyoruz  zaman  zaman. 
Siz  de  yaşadınız  aynı  durumu. 
Aldatıldığınızı  öğrendiğinizde  ve  sonrasında  ne  tür  duygular  yaşadınız? 

Aldatılma  duygusu  hiçbir  kelime  ile ifade  edilemez,  yaşanır.  Ve  bunu  yaşayanbilir.  Aldatılmak  çok  ağır  bir  darbedir kadın  için.  Geri  plana  itilmek,  küçümsenmek,  istenmeme  duygusunu  yaşamak,  çok  onur  kırıcı,  yaralayıcı  bir durum.  Bunu  her  kadın  göğüsleyemez. 

Ben  herşeyden  önce,  kendine  güveni olan  bir  insandım.  Hep,  "ben  bunu haketmedim,  bana  bunu  yapmayacaktı " diye  düşünüyordum.  Bunu  bana  yaşatmak  için  hiçbir  nedeni  yoktu.  Bunu  kendisi  de  söylüyordu.  Dolayısıyla  güvenimi kazanmıştı.  Bir  gün  bana  ihanet  edeceğini  hiç  düşünmemiştim.  Bu  yüzden aldatıldığımı  öğrenince  çok  büyük  bunalım  yaşadım.  Üç  yıl  boyunca  büyük  acılar çektim.  Dönem  dönem  aynı  evi  paylaştık bu  sürede,  dönem  dönem  de  ayrı  yaşadık.  Bana  kaba  şiddet  uygulamadı  ama psikolojik  olarak  çok  yıprattı. 

Ben  geçmişte  çok  daha  büyük  acılar yaşadım  ama  onlar  benim  için  onurdu. 
Sorguda  polis  işkencesine  maruz  kalmak,  çırılçıplak  soyulup  tecavüzle  tehdit edilmek  ,  cezaevinde  yatmak  bile  beni bu  kadar  etkilememişti.  O  bir  mücadeleydi  ve  geriye  dönüp  baktığımda  oradaki  davranışım  bana  gurur  veriyordu.  Ama aldatılmak  bana  çok  ağır  geldi. 
Günlerce  uyumadım,  günlerce  ağladım, o  yastığa  her  gece  gözyaşı  döktüm  zavallı  bir  insan  gibi!  Bu  da  beni  ayrıca  üzüyordu,  nasıl  bu  duruma  düşebilirim  diye. 

En  kötüsü,  sonuçta  dönüp  geriye  baktığım  zaman  hatayı  yine  kendimde  aradım!  Bana  yakışan,  bu  ihaneti  duyduğum  gün  evliliğime  bir  nokta  koymaktı. 
Ama  ekonomik  özgürlüğümün  olmaması, çocuklarım  için  duyduğum  kaygı  beni sonradan  çok  pişmanlık  duyacağım  bir şans  daha  vermeye  itti. 

*lhanete  uğrayınca  kendinizi  sorgulama  gibi  bir  durum  yaşadınız  mı? 

Kendine  güveni  de  olsa,  hiç  bir  komp leks  taşımasa  da  aldatılan  kadın  mutlaka kendine  yöneliyor, "  benim  neyim  eksik " diye;  "neden  eşim  böyle  bir  şeye  yöneldi"  diye.  Kendinde  birşeyler  aramaya başlıyor  ilk  etapta.  Ben  bu  soruyu  kendime  sordum  ama  bu  sorgulamadan  ziya¬ de  ihanete  uğramış  olmak  yaraladı  beni. 

Sonuçta  anladım  ki,  sorun  kocamın kendisinde.  Sorun  onun  kişiliğiyle  ilgili. 

*Biraz  açabilir  misiniz? 

Erkekler  kadınlar  karşısında  oldukça zayıftırlar.  Ne  kadar  bilinçli  de  olsalar tahriklere  açıktırlar.  Kadınlar  kendilerini daha  iyi  kontrol  edebiliyorlar  ama  erkekler  genelde  güdülerinin  esiri  oluyorlar. 

*Sizce  erkek  kadını  neden  aldatır? 

Ben  bunu  erkeğin  aile  içindeki  yetiş¬ me  tarzına  bağlıyorum.  Erkek  için  herşey serbesttir  ailelerde,  geri  kalmış  toplumlarda.  Erkeğe  her  olanak  sunulur  ama kadına  yasaktır.  Bu  anlamda  kadın  adım atarken  bin  kez  düşünür,  erkekse  düşün¬ 


meden  atar  o  adımı.  Yani  neyi  kıracak, neyi  dağıtacak,  neye  mal  olacak,  bunların  hesabı  yok  erkeklerde.  Hatta  ben bunu  bilinçli  erkek  için  de  iddia  ediyorum.  Bunun  örnekleri  de  var  toplumda. 
Çünkü  o  herşeyi  kendine  hak  görüyor. 
Öyle  yetiştirilmiş  ailede,  toplumda.  Oysa kadın  kendini  hep  ailesine,  eşine,  topluma  göre  ayarlar.  Aile  içinde  kadın  özgür de  görünse  özünde  köle  konumundadır. 

*Avrupa'da,  eşlerini  terkeden  ve  aldatan  çok  sayıda  erkek  var.  Halk  arasında, "Kürt  erkeği  para  buldu  mu  ya  adam öldürür  ya  da  karısını  değiştirir "  denir. 
Katılıyor  musunuz  bu  düşüncelere? 

Doğrudur,  benim  eşimin  durumu  da buna  benzer.  O  hayatında  beni  aldattığı dönemdeki  kadar  parayı  bir  arada  görmemişti  hiç.  Otellerde,  restoranlarda  o parayı  harcamak  ona  zevk  veriyordu; onun  sarhoşluğunu  yaşadı. 

Evet,  böyle  örnekler  çok.  Ne  yazık  ki, birçok  kadın  da  bildiği  halde  bu  durumu sineye  çekiyor,  boyun  eğiyor.  Ekonomik olarak  kendini  idare  edememekten  korkuyor  çünkü! 

*Siz  de  eşinizin  ihanetini  öğrendikten sonra  bir  süre  onunla  aynı  evi  paylaşma¬ ya  devam  etmek  zorunda  kaldınız.  Bu konuyu  biraz  açar  mısınız? 

Biz  kadınlar  eğer  ekonomik  olarak özgür  değilsek,  erkek  karşısında  güçsüz kalıyoruz.  Oysa  bir  kadın  ne  kadar  bolluk içinde  de  yaşasa  sırtını  asla  kocasına dayamamalı  ki  hayatını  özgürce  şekillendirebilsin  gerektiğinde.  Ben  aldatıldığımda  tek  başıma  ayaklarımın  üzerinde duramama,  çocuklarıma  kocamın  sunduğu  olanakları  sunamama  korkusunu yaşadım  uzun  süre.  Çocuklarım  için  bu durumu  sineye  çekmek  zorunda  hissettim  kendimi.  Çocuklarımı  bir  tarafları eksik  büyütmek  istemedim.  Onlar  ezilmesinler,  babasız  büyümesinler  diye gururumu  ayaklarımın  altına  aldım. 
Kocam  af  dilediğinde, "  Ben  seni  bu  eve kocam  olarak  değil,  çocuklarımın  babası olarak  bekliyorum  "  dedim.  Bir  yıl  boyunca  bu  evde  iki  yabancı  gibi  yaşadık.  Bu tarz  yaşam  psikolojik  olarak  çok  yıpratıcıydı  benim  için.  Ona  yine  de  hizmet etmek  zorunda  kaldım.  Diğer  yandan, ilişkisini  de  sürdürüyordu. 

Geçmişte  devrimci  mücadele  içinde yeralmış  ama  kopmuştum.  Bu  başarısızlığı  evliliğimde  de  yaşamamak  için  çaba sarfettim.  Bir  kez  daha  başarısızlığa uğramayı  gururum  kabul  etmiyordu  ama kocamla  bu  tarz  yıpratıcı  bir  birlikteliği de  artık  kaldıramıyordum.  Defalarca  onu evden  kovduğum  halde  gitmiyordu  da ama  sonunda  kesin  olarak  kovdum. 

Onu  affedip  tekrar  eve  dönmesine  izin vermem  büyük  bir  hataydı,  çok  yıpratıcı bir  süreçti.  Hiçbir  kadın  bu  hatayı  yapmamalı,  gururundan  taviz  vermemelidir. 
Çünkü  ihaneti  ben  affedersem,  diğeri affederse  erkekler  bundan  cesaret  alıyorlar.  Yaptıkları  hatayı  ciddi  olarak değerlendiremiyor  ve  sürekli  tekrarlıyorlar.  Aldatılan  kadınlar  birlikte  hareket ederlerse,  toplum  böyle  erkeklere  tavır alırsa  belki  de  örneklerin  çoğalması önlenebilir. 

‘Kocanızı  hayatınızdan  çıkardıktan sonra  yaşamınızı  nasıl  şekillendirdiniz? 
Kendinizi  nasıl  hissettiniz? 

Başlangıçta  çok  sancılı  bir  dönemdi benim  için.  Kendimle  uğraşmak  zorundaydım,  çocuklarla  uğraşmak  zorundaydım.  Psikolojik  olarak  durumu  daha  da zorlaştıran  etkenleri  ortadan  kaldırmam gerekiyordu.  Örneğin,  onunla  bu  evi  yıllarca  paylaşmıştım;  her  adım,  her  köşe onu  hatırlatıyordu.  İlk  işim  ona  ait  tüm eşyaları  toparlayıp  ailesine  göndermek oldu.  Sonra  da  evdeki  esyalari  parça parça  değiştirdim.  Bu  basit  olarak  görü¬ 


nebilir  ama  psikolojik  etkisi  büyük! 

Tabii,  bunu  yapmak  ekonomik  olarak zorlayıcıydı.  Çocuklarımla  birlikte  geçimimizi  sağlayabilmek  için  sosyal  yardım kurumlarına  başvurmak  bana  çok  ağır geliyordu;  her  görüşmeden  ağlayarak dönüyordum.  Kendimi  dilenci  gibi  hissediyordum  ama  gurur  meselesi  yaptığım için  eski  eşimden  ekonomik  talepte  de bulunmadım.  Aslında  çocuklarına  bakmakla  yükümlüydü,  maddi  olanakları  da vardı  ama  o  parasını  kirli  ilişkisini  sürdürmek  için  kullanıyordu. 

Eğer  eşim  başlangıçta  benimle  medeni  bir  şekilde  konuşup  evliliğimizi  bitirmek  isteseydi  bunu  kabul  edebilir, çocuklarımın  iyiliği  için  gerekirse  onunla arkadaş  da  kalabilirdim  ama  süreç  içinde  öylesine  yıprattı  ki,  artık  en  küçük  bir insani  ilişki  olanağı  bile  kalmadı. 

‘Bütün  bu  yaşananlar  çocuklarınızı nasıl  etkiledi?  Onların  durumundan biraz  söz  edebilir  misiniz? 

Çocuklarım  da  büyük  sorunlar  yaşadı. 
Büyük  oğlum  başından  beri  babasını  hiç affedemedi,  onunla  görüşmek  istemiyor. 
Arkadaşlarının  yanında  ağlamış, "  benim babam  neden  böyle  "  diye.  Bunu  duyduğumda  ben  de  çok  ağladım.  8  yaşındaki en  küçük  oğlum  babasından  ayrıldığında çok  zorlanmasına  rağmen  onunla  aylarca  görüşmedi. "  Oğlum,  senin  baba  sevgisine  ihtiyacın  var;  neden  babanın  yanına  gitmiyorsun  ", dedim;  "O  bizi  sevmiyor,  sevseydi  o  kadının  yanına  gitmezdi " diye  cevap  verdi.  Çocuk  haklıydı,  tek kelimeyle  onu  yargılıyordu. 

Eşime  çok  kızmama  rağmen  ,  hiçbir zaman  çocuklarımı  bir  kalkan  olarak  kullanmadım.  Bu  nedenle  çocuklarım  ça buk  toparlandılar.  Ne  kadar  hatalı,  suçlu da  olsa  çocuklarımın  babasıydı  ve  bu gerçeği  değiştiremezdim.  Çocuklarımı babalarıyla  ilişkilerinde  serbest  bıraktım;  "size  sırtını  dönmediği  sürece  saygısızlık  yapmayın"  dedim;  sonuçta  çocuklar  kendi  yollarını  buldular. 

Çocuklarim  bu  acılar  içinde  çabuk büyüdüler;  sıkıntılı  dönemleri  atlatmam¬ da  bana  destek  oldular.Büyük  oğlumla arkadaş  gibiyiz;  birlikte  planlar  yapar, mutlu  oluruz.  Doğum  günümü  kutlamak gibi  bir  alışkanlığım  yok  ama  ilk  kez geçen  yıl  çocuklarım  pasta  alıp  doğum günümü  kutladılar.  Çok  duygulandım. 
Onları  geleceğe  en  iyi  şekilde  hazırlamak,  eğitimlerini  aksatmadan  sağlamak için  uğraşıyorum. 

‘Eşiniz  henüz  evdeyken  ruhsal  olarak çok  kötü  durumda  olduğunuzu  görüyorduk,  oysa  bugün  kendine  daha  güvenli, yere  daha  sağlam  basan,  daha  huzurlu bir  kadın  var  karşımızda.  Bunu  nasıl başardınız? 

O  zamanlar,  onun  beni  aldatmasının ötesinde  -  ki,  o  zaten  büyük  bir  darbeydi benim  için  -  ona  bağımlı  konumda olmak,  hayatımdan  söküp  çıkaramamak beni  çok  yıpratıyor;  kendimi  çok  değersiz  hissediyordum.  Ama  bir  kez  onu hayatımdan  çıkarmayı  başardıktan sonra  adım  adım  kendimi  toparladım; hayatımı  yeniden  düzenledim.  Özgürlüğümü  hissetmeye  başladım;  artık  tüm kararlarımı  kendim  veriyordum. 
Ekonomik  zorluklara  rağmen  hayatımızı bir  biçimde  sürdürmeyi  başarıyorduk. 
Gururumu  kendi  elime  almiştım  artık, ona  ezdirmeyecektim.  Çocuklarım yanımdaydı.  Bütün  bunlar  bana  güç verdi. 

Anladım  ki,  hayat  yalnızca  bir  erkekle paylaşıldığında  güzelleşmiyor.  Bir  kadın kendi  başına  da  yaşamını  güzelleştirebilir.  Kendindeki  gizli  gücü  açığa  çıkarabilir.  Kadının  önu  açıldığında  başaramayacağı  şey  yoktur.  Yeter  ki,  kendi  ayakları üzerinde  durmaya  cesaret  etsin! 


Ronahi  Serxwebun 
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“Uzayda  Dünyamız  Gibi  Yeni Gezegenler  Keşfetmek  İstiyorum” 


i 

'Ayda  rüzgar  yok  yani  rüzgar  esemez.  Kafamda  geçen  bu  soru  işaretini öğretmenime  sordum,  bana  cevap  veremedi.  Bu  durum  arkadaşlarımın hoşuna  gitti.  Öğretmenimi  bu  soruyla  köşeye  sıkıştırmıştım.  Cevap  almayayınca  sınıftan  büyük  bir  alkış  aldım." 

dım.  Bir  sürü  kitap,  gazete  oku- 


Onun  adı  Assiye  Süer. 
Ona  ”Assi”  diye  seslenir  herkes. 
Konya’da  doğmuş, 
İsveç’te  büyümüş bir  Kürt  kızı,  Assi. 

Assi,  dört  yaşındayken  ailesi, her  Kürt  ailesi  gibi  büyük  umutlarla  ve  zorluk  içinde  göç  etmiş İsveç’e.  Başka  bir  ülkede,  birlikte yeni  bir  hayat  kurma  umudu,  bir  yıl sonra  farklılaşmış.  Assi  beş  yaşındayken,  babası  Muammer  Süer ülkesinin  kurtuluşu  ve  özgürlüğü için  yönünü  Kürdistan  dağlarına vermiş.  1994’te  şahadet  haberi gelmiş  eşine.  O  günden  bu  yana Assi,  hala  bir  gün  babasının  kapıyı çalıp,  geleceğini  umut  ediyor. 

Babası  gibi  o  da  mücadeleci, meraklı  ve  inandığı  şeyin  peşinde koşuyor.  Kimsenin  kolay  kolay yönelmediği,  okumadığı,  hatta korktuğu  bir  konuya  merak  salmış Assi.  Bu  gün  21  yaşında  olan Assi’ye  ”niye  uzay  bilimi  ve  astronotluk,  nerden  geldi  bu  merak” 
diye  sorduğumuzda,  cevapları oldukça  sade  ve  açık  oluyor.  ”Ben her  zaman  çok  cesaretli,  hiç  birşeyden  korkmadan  büyük  hayaller kurdum.  Tabi  bunun  için  özellikle annemden  büyük  destek  aldım. 
Öğretmenlerim  çok  yardımcı  oldu. 
Ama  en  çok  annem  bana  destek  ve cesaret  verdi”  diyor. 

Astronot  olmak  isteyen  Assi, sıkı  çalışıyor.  Hemen  her  dakkikasını  bu  çalışmaya  vermiş.  Her  şeye 


büyük  bir  merak  ve  ilgiyle  eğiliyor. 
Astronot  olma  hayali  gelişmeden önce  Firavunların  ülkesi  Mısır’ın tarihine  büyük  bir  ilgisi  varmış. 
”Ben  çocukken  Mısır  tarihine  çok ilgi  duyuyordum.  Mumyaları  ve onların  tarihini  çok  merak  ediyordum.  Bu  da  benim  için  bir  hayal, bir  hedefti.  Neredeyse  Mısır  tarihini  komple  öğrendim.  Hiyeroglifli yazısını  bile  okuyabiliyorum.” 

Astronotluğa  nasıl  ilgi  duyduğunu  anlatan  Assi,  başından  geçen ilginç  öyküyü  de  paylaşıyor  bizlerle.  "Astronomi  benim  ilgi  alanım. 
13  yaşındayken  başladı  ben  bu  ilgi. 
Bir  gün  öğretmenim  ders  verirken bir  resim  gösterdi  bize.  Resimde bir  Amerikanlı  olan  astronot  Buzz Aldrin,  Amerikan  bayrağının  yanında  duruyordu  ayda.  Bayrak  dalgalanıyordu.  Bu  benim  kafamda  bir soru  işareti  bıraktı,  ’bu  bayrak  niye dalgalanıyor?’  Ayda  rüzgar  yok çünkü.  Yani  rüzgar  esemez. 
Kafamda  geçen  bu  soru  işaretini öğretmenime  sordum  ve  bana cevap  veremedi.  Çünkü  o  da  nedenini  bilmiyordu.  Bu  durum  arkadaşlarımın  hoşuna  gitti.  Çünkü öğretmenimi  bu  soruyla  köşeye sıkıştırmıştım.  Cevap  almayayınca sınıftan  büyük  bir  alkış  aldım.  O günden  sonra  içimde  bir  astronotluk,  uzaya  yolculuk  yapabilme  aşkı büyüdü.  Ben  büyüdükçe  bu  aşk günde  güne  alevleniyordu  içimde. 
Ondan  sonra  sürekli  astronomi hakkında  bilgi  toplamaya  başla- 


dum.  Ve  işte  o  günden  sonra  kendime  bir  söz  verdim;  'büyüyünce, astronomiyi  okuyacağım  ve  astronot  olacağım’  diye.  Bu  benim  en büyük  hayalim”  diyor. 

Hayallerini,  sevgilerini,  özlemlerini  paylaşıyor  bizimle  Assi.  Uzay bilimine  ilgisi  geliştiği  andan  itibaren  öğretmenlerinden  nasıl  destek aldığını  anlatıyor;  ”bu  konuda  bana bir  çok  öğretmenim  yardımcı  oldu. 
Beni  toplantılara  götürdüler. 
Göteburg’un  gözlem  evine  gönderdiler.  Gözlem  evine  gidinci  orada kendi  kendime  şöyle  dedim:  ’bir gün  ben  de  burada  çalışacağım.’ 
Ve  gerçekten  de  öyle  oldu.  Ben tam  iki  yıl  orada  çalıştım.  Üniversiteye  başlayanıncaya  kadar  orda kaldım.  Üniversiteye  başlayınca  da öğretmenlerim  bana  çok  yardımcı oldu.  Beni  tanıtmak,  çalışmalarımı kamuyona  açıklamak  için  gerekli destekleri  sundular.” 

Uzay  bilimi  üzerine  yaptığı çalışmalar,  hazırladığı  tezlerden dolayı  İsveç  kamoyunun  gündemine  oturmuş  Assi.  Bir  sürü  televizyon  programına  çıkmış  ve  röportajlar,  demeçler  vermiş.  Çok  geçmeden  günlük  gazetelerin  gündemine  oturmuş.  Radyo  programlarına  çağrılmış.  En  son  2009  yılında İsveç’te  yılın  astronomi  ödülünü kazanmış.  Elbette  daha  fazla  teşvik ve  öğrenimi  ilerletmesi  için  para ödülü  de  almış.  Ama  onun  için önemli  olan  nokta  astronomi  dalın¬ da  başarı  belgesi  almış  olmak.  Bu başarı  belgesi  onun  mutluluk  kaynağı. 

Assi’nin  çalışma  masasında babasının  resmi  duruyor.  ”Bir  gü astronotlukta  başarıyı  yakalarsan, bu  çalışmanı  babana  mı  adamayı düşüyorsun?”  diye  soruyoruz.  ” Söylemesi  erken”  diyor.  ”Eğer  üniversiteyi  bitirirsem,  elbetteki  elimden  geleni  yapacağım.  Ama  şimdi bu  nasıl  olacak,  ne  şekilde  olacak tam  bilemiyorum.” 


Söz  babasından  açılmışken, içinden  geçenleri  anlatıyor. 
Babasının  kim  olduğunu,  neden kendilerinden  ayrı  düştüğünün  farkında.  Bir  yanı  gururlu,  diğer  yanı buruk  Assi’nin.  "Keşke  yanımızda olsaydı”  dediği  zamanlar  çok olmuş. 

içinden  geldiği  gibi  konuşuyor 
Assi;  ”  tabiki  her  çocuğun  hayalidir anne  ve  babayla  beraber  büyümek.  Ben  bu  konuda  çok  zorluk çektim.  Bunun  nasıl  bir  zorluk olduğunu  biliyorum.  İçimde  her zaman  bir  burukluk  vardı.  Diğer çocuklar  babalarıyla  oynarken, insan  bunun  acısını  hissediyor tabi.  Ben  babamla  her  zaman gurur  duydum  ve  her  zaman  da  bu böyle  olacak.  Ama  işte  bazen  duygusal  düşünüyorum.  Bu  çocuklar için  büyük  bir  kayıp.  Çocuklar  için anlatılması  çok  zor  bir  durum. 
Bazen  düşünüyorum;  "keşke  diyorum,  silahlar  yerine  diyaloglar olsaydı.  Ve  insanlar  ölmeseydi  de... 
Bazen  de  düşünüyorum,  kafama bir  sürü  soru  işareti  takılıyor. 
'Babam  gerçekten  şehit  oldu  mu veya  yaşıyor  mu?’  diye.  Kim  bilir, belki  bu  sorunun  cevabını  bir  gün alırım”  diyor,  Assi. 

Hiç  bu  bilimi  okumaktan,  astronot  olmaktan  korkmamış  Assi.  Bir gün  uzaya  gitme  fikri  çok  hoşuna gidiyor.  Tabi  bunun  büyük  bir  çaba istediğinin  farkında.  ”Bu  bölümü okumak  gerçekten  de  çok  zor  ve uğraş  isteyen  bir  meslek.  Fakat ben  mücadele  edecem  ve  bu  hayalimi  gerçekleştirecem.  Beş  yıl sonra  hayalimdeki  bu  işte  çalışacağım.  Yani  bu  işe  sahip  olacağım. 
Bunun  hayali  bile  bana  çok  hoş geliyor”  diyor  Assi  ve  bu  bölümü okumanın  ne  tür  zorluklarını  anlatıyor  bize  Assi.  ”Bu  bölümde  okumanın  en  büyük  zorluğu  hep  matematik  ve  fizik  çalışıyorsun.  Sürekli uğraştığın  şey  bu.  Bir  de  bütün dersler  İngilizce.  İngilizce  iyi  biliyorsan  belki  bu  biraz  işini  kolaylaş¬ 


tırır.  Öbür  türlü  biraz  zor  yani” diyor. 

Bir  Kürt  kızı  olarak,  Kürt  gençlerinin  durumunu  nasıl  bulduğunu merak  ediyoruz.  Yaptığı  önerilerden  günümüz  Avrupa’sında  yaşayan  Kürt  gençlerinin  adeta  durumunu  özetliyor.  "Benim  gençlere önerim,  bir  hayalleri  olsun.  Ne  istediklerini  bilsinler.  Eğer  insan  ne yapacağına  karar  verirse  o  zaman yaşamda  kolaylaşır.  Bizim  Kürt gençlerden  isteğim  değişik  yerlere yükselmeleri.  Onlara  tavsiyem hayallerini  geniş  tutmaları  ve  ne hayal  ettiyseler  onun  peşinden hırslı  bir  şekilde  gitmeleri.  Tabi burada  ailelerde  oldukça  önemli. 
İşte  gençlerin  çevresindekiler,  herkes  demesin  'çocuğum  okusun, avukat  ya  da  doktor  olsun.  Bırakın çocuklarınız  kendi  seçimlerini  kendileri  yapsın.  Siz,  onu  destekleyelim  derken  baskı  yapmamaya  çalışın.  Eğer  böyle  bir  baskı  olmazsa  o zaman  çocuklarınız  için  hayat  daha da  kolaylaşır.  Önemli  olan  bu. 
Onun  alacağı  maaşı  düşünmeyin. 
Yaptıkları  işleri  sevsinler,  içlerinden  geldiği  gibi.  Mesela  ben  işimi seviyorum.  Her  gün  o  işe  gitsem, yorulmuyorum.  İnsan  bir  şeyi sevince  onunla  uğraşmaktan  yorulmaz. 

Benim  en  büyük  hayalim  bir gün  ESA’da  (European  Space 
Agency)  araştırmacı  olarak  çalışmak.  Uzaya  uydu  yerleştirip,  incelemeci  olmak  istiyorum.  Uzayda yeni  ve  bizim  dünyamız  gibi  yeni gezegeler  keşfetmek  istiyorum.  Ve ileride  ESA’nın  şefi  olmak  istiyorum.  Bir  Kürt  kızı  olarak  astronomiyi  ve  bilimi  dünyaya  sevdirmek istiyorum”  diyor  Assi.  O  güçlü hayallerin,  büyük  başarılar  getireceğine  inanıyor.  Assi,  içindeki küçük  meraklı  çocukla  her  gün biraz  daha  yol  alıyor. 

Rojbin  Sima  Cudi 
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